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Orgelspel vooraf  
 
Opening en mededelingen door de kerkenraad 
 
 

   Allen gaan staan – indien mogelijk 
 

EIGEN BUNDEL 4 – Vrede voor jou  couplet 1 en 2 
  
Drempeltekst – vrij naar Romeinen 16 
 

  Wees op je hoede 
  voor hen die tweedracht zaaien 
  die het recht met voeten treden 
  en de vrede op het spel zetten. 
  Zij gaan niet in het spoor van Jezus Messias 
  zij voeden niet de armen en hongerigen 

zij dienen slechts hun eigen zaak 
en voeden slechts hun eigen buik. 

 
EIGEN BUNDEL 4 – Vrede voor jou couplet 3 
 
Ten geleide - gebed - stilte 
 
Psalm 72 – Geef, Heer, de koning c.1,3,4,6 
 
 

Schriftlezing 1 – Romeinen 12, 17-21  vert. Alex van Heusden 
 
 

Vergeld geen kwaad met kwaad, 
  streef het goede na jegens alle mensen. 
  En zoveel je kunt, leef in vrede met alle mensen. 
  Geen wraak nemen, geliefde broeders en zusters. 
  Maar: 
  heeft je vijand honger, geef hem te eten, 
  heeft hij dorst, geef hem te drinken. 
  Want als je zo doet, 
  stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd. 
  Laat je niet overwinnen door het kwade, 
  maar overwin het kwade door het goede. 
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EIGEN BUNDEL 15 – Lied om vrede 
 
Schriftlezing 2 - Lukas 10,1-11     vert. Alex van Heusden  

 

Nadat velen zich rond Jezus verzamelden 
heeft de heer nog tweeënzeventig anderen aangewezen 
die hij zond voor zijn aangezicht uit, twee aan twee, 
naar alle steden en plaatsen waar hij zelf zou komen. 
Hij sprak tot hen: 

De oogst is overvloedig, werkers zijn er weinig.  
Daarom, smeekt de heer van de oogst  
dat hij werkers uitstuurt om voor hem te oogsten. 
Gaat dan en weet wel, ik zend jullie uit 
als lammeren onder de wolven. 
Draag geen beurs, geen plunjezak, geen sandalen 
En groet niemand langs de weg. 
Welk huis je ok binnengaat, 
zegt eerst: ‘Vrede aan dit huis.’ 
Als daar een ‘mens van vrede’ is, 
zal jullie vrede op hem rusten; 
zo niet, dan keert zij naar jullie terug. 
Blijf in dat huis, eet en drink wat zij je aanbieden 
want de werker is zijn loon waard. 
Ga niet van het ene huis naar het andere. 
En welke stad jullie ook binnengaan 
En je wordt daar ontvangen, 

 eet wat zij voor jullie neerzetten 
genees de zieken die daar zijn en zeg hen: 

 ‘Het is vlak bij je gekomen, het koninkrijk van God.’  
 En welke stad jullie ook binnengaan 
 en je wordt daar niet ontvangen, 
 ga haar pleinen op en zeg: 
 ‘Het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft 
 wij schudden het af tegen u. 
 Maar weet dit wel: 
 het is vlakbij, het koninkrijk van God.’  

 
LIEDBOEK 362 – Hij die gesproken heeft 
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Toespraak  
 
 
Orgelspel  
 
 
LIED BUNDEL 35 – Komen ooit voeten 
 
 
Voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 
 
Collecte  
 
 
EIGEN BUNDEL 32 – Wij moeten gaan C. 1 en 2 
 
 
Afscheid en Zegenbede 
 
 
 

Vervolg lied ‘Wij moeten gaan’ 3  
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