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Voorwoord 
 

 

Beste gemeenteleden, 

 

 

 

Alweer 3 maanden voorbij en dat betekent een nieuwe uitgave van GastVrij. 

Het gemeenteblad waarmee we u op de hoogte willen houden van het “wel en wee” 

van onze Vrijzinnige Gemeente. 

 

En dat al 35 jaar! Daar stond de redactie zelf ook van te kijken en verderop in dit 

blad kunt u nog eens zien hoe het toen allemaal begon….. 

 

Verder in deze editie weer ons overzicht van alle komende diensten, na de 

zomerperiode zijn deze weer om 09.30 uur of 11.00 uur. 

 

Verder allerlei nieuws en vooruitblikken, de startdienst op 14 september met na 

afloop een gemeentebijeenkomst met documentaire en uiteraard het interview van 

Ina met iemand uit onze gemeente, altijd zeer vakkundig en interessant geschreven. 

 

We begroeten langs deze weg ook de nieuwe inwoners van Zierikzee en omstreken. 

Wij zouden het fijn vinden u te begroeten in onze mooie Gasthuiskerk bij onze 

diensten. GastVrij is niet alleen de naam van ons blad, maar gastvrij willen we ook 

zijn voor iedereen die we welkom mogen heten in ons midden. 

 

Uitgebreide informatie over onze gemeente vindt u op onze website: 

 

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 
 

 

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad, 

 

 Dirk Groenendijk, voorzitter 

 

 

  

http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Diensten/vieringen 
 

DATUM TIJD VOORGANGER 

Zondag 7 september 09.30 uur mw. Lieke Bosveld, Zierikzee 

Zondag 14 september* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

viering met Brood en Wijn; 

gemeentebijeenkomst, zie elders in deze 

GastVrij 

Zondag 21 september  Geen dienst 

Zondag 28 september* 11.00 uur dhr. Richard van der Keur, Rotterdam 

Zondag 5 oktober  Geen dienst 

Zondag 12 oktober** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 20 oktober  Geen dienst 

Zondag 26 oktober* 11.00 uur ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee 

Zondag 2 november  Geen dienst 

Zondag 9 november* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

herdenking overledenen 

Zondag 16 november  Geen dienst 

Zondag 23 november** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 30 november 09.30 uur ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven 

Zondag 7 december  Geen dienst 

Zondag 14 december** 09.30 uur dhr. Franck Ploum,  

viering met Brood en Wijn 
 

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, 

Zierikzee. 
 

Diensten met * aangegeven = Koffiedrinken na de dienst. 

Diensten met ** aangegeven = Koffiedrinken voor de dienst vanaf 9.00 uur. 
 

De liturgie wordt vermeld op de website bij de kerkomroep. 
 

Wijzigingen voorbehouden. 
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Vooruitblik op de vieringen 
 

Zondag 14 september 11.00 uur 

Wanneer ik ‘God’ zeg 

We leven in een geseculariseerde samenleving, wordt vaak gezegd. Maar intussen 

wemelt het overal van de goden. Er is veel in het leven dat door mensen een 

goddelijke status wordt gegeven en in dat opzicht moeten we ‘seculier’ dan ook 

maar eens tussen aanhalingsteken plaatsen. De veelheid aan goden vinden we ook 

in de bijbel. Vaak zeggen we: met de bijbel kwam het monotheïsme, maar ook daar 

zijn grote vraagtekens bij te plaatsen. Kortom, genoeg redenen om eens stil te staan 

bij het woord/begrip God. Wat zeggen we eigenlijk wanneer wij ‘God’ zeggen. 

Welke beelden roept dit op en welke gedachten zitten daarachter. Ieder mens heeft 

haar of zijn eigen godsbeeld, maar is er ook nog iets gezamenlijk in onze beelden 

te vinden? En wat verstaat de bijbel daaronder? We lezen uit Psalm 82 en Exodus 

3. 

 

 

Zondag 12 oktober 09.30 uur 

Vrede aan dit huis 

De wereld staat in brand en vele conflicten kunnen zich zomaar als een olievlek 

verspreiden. We maken ons grote zorgen over de toekomst en voelen ons vaak 

onmachtig om daar verandering in te brengen. Naast wereldwijde conflicten is er 

ook in ons eigen land veel aan de hand en het is politiek onrustig. Gaan de 

verkiezingen daar verandering in brengen? De boodschap die we vandaag in het 

verhaal van Lukas horen lijkt lijnrecht tegenover onze dagelijkse ervaring te staan. 

“Vrede aan dit huis” zijn woorden die we nauwelijks nog over onze lippen krijgen 

en wie durft er nog in alle kwetsbaarheid op pad te gaan? Een verhaal dat ons 

wegtrekt uit het ‘bewapenings-adagium’ van deze tijd.  We lezen Lukas 10: 1-20. 

 

 

Zondag 9 november 11.00 uur 

Herdenkingszondag 

De dood van een dierbare is altijd ingrijpend en laat vaak diepe wonden achter. 

Soms komt de dood als vriend, maar vaker brengt de dood een periode van rouw in 

ingetogenheid met zich mee. Na verloop van tijd gaat iedereen weer haar en zijn 

eigen gang en dan is het belangrijk vorm te geven aan herinnering en de lege plaats 

in je leven. Momenten van bewust gedenken helpen. En ze blijven helpen ook al is 

het al jaren geleden. Deze zondag gedenken wij onze geliefde en dierbare doden. 

Zij die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen binnen onze gemeente en in onze eigen 

levens en omgeving noemen wij bij namen. Veel meer mensen gedenken wij in hart, 

gedachte en stilte. We zingen liederen van troost en hoop en lezen verhalen en 

teksten die richting geven, weg van verdriet, zonder te vergeten. 
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Zondag 23 november 9.30 uur 

Bronnen van hoop 

Hoop is voor veel mensen een belangrijke motor om gaande te blijven en niet te 

verzinken in moedeloosheid. Want moedeloos zou je worden als je om je heen kijkt. 

Maar zolang er een bron van hoop is, is er houvast en is er een perspectief. Wat zijn 

onze bronnen van hoop, in ons persoonlijk leven en in ons samen leven met elkaar? 

En hoe houden we die bronnen open en fris en zorgen ervoor dat ze niet vertroebelen 

of vervuilen? We lezen deze zondag diverse teksten over hoop, o.a. uit Matteüs 11, 

enkele psalmen en ook de beroemde tekst over hoop die toegeschreven wordt aan 

Vaclav Havel zal niet ontbreken. 

 

 

Enkele gedachten bij 

‘De grootste is de dienaar van allen’ (Matteüs 9: 35) 

Kiezen om de dienaar van allen te zijn en te denken dat juist deze dienaar het grootst 

is, mag je zeker ook in onze tijd een gedachte noemen die hoort bij een 

tegenbeweging. Onze tijd wordt immers gekenmerkt door een overvolle apenrots 

waarop masculiene mannen, haantjes de voorste, en erger nog: op macht en eigen 

belang gerichte heersers, elkaar de loef afsteken en zelfs naar het leven staan.  

 

Helaas blijft de schade van de krachtmetingen tussen de Trumps, de Poetins, de 

Netanyahu’s en vele anderen niet beperkt tot henzelf. Het zijn complete slagvelden 

die worden aangericht, tot aan genocide toe, om nog maar te zwijgen van de enorme 

milieuramp die de bommen en granaten ter plekke veroorzaken. Zeggen dat niet 

mensen als zij de grootste en belangrijkste zijn, maar dat de dienaar de grootste is, 

is een gewaagd standpunt. Het is bijna net zo gewaagd als de evangelisten die 

schrijven dat niet de keizer van Rome de Zoon van God is, maar dat die geweldloze, 

op zijn ezel zittende Jezus, de Zoon van God is. Het is net zo gewaagd als al die 

bijbelse verhalen die tegen alle wetmatigheden, maatschappelijke orde en 

omgangsvormen in, vrouwen centraal stellen en tot scharnierpunt maken van een 

nieuw begin, een nieuwe wereldorde. Een orde van gerechtigheid in Gods ogen.  

 

Een tegengeluid, een tegen-beweging. Omdat je een krachtig ‘nee’ wilt laten horen 

tegenover hoe het in de wereld steeds maar weer gaat. Omdat je je niet neer wilt 

leggen bij de schijnbaar onontkoombare feiten van het recht van de sterkste, steeds 

maar weer de armste die het onderspit delft en een wereldorde die mens en aarde 

richting de afgrond dirigeren.  

 

Maar hoe ziet die dienstbaarheid er dan uit? Is dat een slaafse levenshouding? Is dat 

gekke Henkie die zich voor elk karretje laat spannen? Is dat een slaafse 

gehoorzaamheid aan je meerdere? Integendeel: een krachtig ‘nee’ tegen hoe het 

steeds weer gaat, vraagt een geestkrachtig en strijdbaar tegengeluid. Daarom geen 

slaafse dienstbaarheid, maar jezelf ten dienste stellen aan een nieuwe toekomst, een 
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andere wereld, aan Gods droom van deze wereld, door Jezus steevast Koninkrijk 

van God genoemd. Dat is immers geen hiernamaals, dat is geen stil maar wacht 

maar, maar dat is deze concrete wereld nieuw. En dat vraagt handen uit de mouwen, 

dat vraagt een weerwoord tegen alle oorlog en machtsvertoon, dat vraagt om 

mensen die durven zeggen: Hier ben ik, ik sta voor die wereld waarin machthebbers 

van hun troon worden gestoten en geringen worden verheven. Ik sta voor deze 

wereld omgekeerd.  

 

Het ‘Hier ben ik’ is voor iedereen anders. Ieder mens heeft immers andere 

mogelijkheden en talenten. Maar het ideaal is hetzelfde: het op gang brengen en 

versterken van de tegenbeweging, juist ook in deze tijd. Dienen heeft dan ook vele 

gezichten. Het is de diversiteit die gezamenlijk een eenheid vormt, een tegengeluid 

tegen de apenrots van de wereld en vóór de slachtoffers van die wereld. Dat dit 

geluid, in alle diversiteit, steeds sterker mag klinken, omwille van mens en aarde, 

omwille van die nieuwe wereld, dat Koninkrijk, waar iedereen de grootste is in de 

dienstbaarheid. 

 

 

Franck Ploum  
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In Memoriam 
 

Herman Meijburg 
 

Op 15 juli jl. overleed Herman Henri van der Kloot Meijburg, onder ons beter 

bekend als Herman Meijburg. Een jarenlange gastvoorganger, die altijd graag naar 

Zierikzee kwam. In september 2021 kwam hij bewust voor de laatste keer. Het was 

een fijn en intens beleefd afscheid, waarin ik afscheidswoorden heb gesproken: 

“Sinds begin 2020 weten we het al van elkaar: de afspraak op 26 september 2021 

wordt de laatste. Leeftijd en de afstand Den Dolder-Zierikzee hebben een rol 

gespeeld in deze beslissing. Rationeel helemaal te volgen. Gevoelsmatig is afscheid 

nemen lastiger. Loslaten doet vaak wel enige - en soms heel veel – pijn. 

Van al die vele jaren dat je naar Zierikzee komt ben je na je Rotterdamse tijd altijd 

een verre gastvoorganger geweest, onze tegenvoeter in Nieuw-Zeeland en weer 

terug in Nederland ben je de verst weg wonende gastvoorganger. 

In meer dan één opzicht ben je ook nog eens een bijzondere gastvoorganger. 

Je hebt al eerder afscheid genomen, ergens in het begin van de jaren 2000, toen je 

naar Nieuw-Zeeland ging om te wonen en te werken. Kennelijk hebben we toen 

over en weer gedacht: we zien elkaar niet meer terug. 

In mijn herinnering kwam je bijna elk jaar naar Nederland en met plezier noteerde 

jij Zierikzee op je lijstje. 

Je bent ook de enige gastvoorganger, die wel eens een weekend kwam logeren. Bij 

Adri Regoort. Eén van die keren hebben we op zaterdagavond als kerkenraad en de 

werkgroep “Horizon” met elkaar gegeten. 

Je bent ook de enige gastvoorganger, die ons brieven schreef. Enkele daarvan 

hebben we doorgezonden naar onze gemeenteleden of in  

GastVrij geplaatst. Brieven over de hartverscheurende gevolgen van de 

aardbevingen in Nieuw-Zeeland, die jou/jullie privé ook behoorlijk hebben geraakt. 

Maar je schreef ook over het labyrint, aangelegd op het land bij je huis en je hebt in 

2005 bij ons een lezing gegeven over het labyrint. De werkgroep “Horizon” werd 

helemaal enthousiast en ging kijken naar labyrinten in Bergen op Zoom en in 

Middelburg. 

Het labyrint is jou blijven inspireren. Nog maar een jaar geleden hebben we een 

uitleg van jou hierover in GastVrij geplaatst. 3 pagina’s laten zich voor dit moment 

moeilijk samenvatten. Kort door de bocht is het een  prachtig symbool voor ieders 

levensweg. Ik denk dat het je in al die jaren ook geïnspireerd heeft in je 

overdenkingen. Daarin was wel vaak een lijn te zien van dromen, tasten en zoeken. 

“Van mensen die dromend een stem verstaan, mensen veel geluk”. Zo hebben we 

het gezongen. Nu zeggen we: “Herman, die dromend een stem verstaat, Herman 

veel geluk”. 

In het kleine geluk van deze dag laten wij onze erkentelijkheid zien voor al die 

momenten dat je hier was. We doen dat met een product van ons mooie Schouwen-
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Duiveland. Misschien levert het in de komende tijd vele kleine geluksmomenten op 

met herinneringen aan onze ontmoetingen en contacten. 

Vrede en alle goeds!” 

 

Herman is 84 jaar geworden. Een beminnelijk en warm mens is heengegaan. 

 

 Ben Hoexum 

 

 

 

 

  

Nu ook een vestiging in Burgh-Haamstede (Kerkstraat 1, 4328 LH) 
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Niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen gaan?  
 

Is deze afstand lopend, fietsend of autorijdend voor u niet meer mogelijk? Schroom 

dan niet één van de kerkenraadsleden te bellen. Wij halen u met plezier op! 

 

 Ben Hoexum 
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Jaarverslag 2024 
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Toelichting jaarverslag 2024 kerkrentmeesters 
 

Het afgelopen kwartaal zijn de jaarcijfers 2024 weer opgemaakt. Hierbij treft u deze 

jaarcijfers aan met een vergelijk met het jaar er voor en de destijds gemaakte 

prognose voor 2024. Hieronder worden deze cijfers kort toegelicht. 

 

➢ Balans 

We zien aan de activa zijde, de bezittingen, een verschuiving van beleggingen (-/- 

€ 34.200,-) naar geldmiddelen (+/+ € 34.200,-) Dat is het gevolg van verkoop van 

onze beleggingsportefeuille, waarvan de opbrengst op een spaarrekening is gestort.  

 

De enige effecten die we nu nog hebben zijn de Rabo-certificaten, die jaarlijks           

€ 1.820,- opbrengen (6,5% van de nominale waarde ad € 28.000,-). De certificaten 

zijn aangekocht toen de koers vrij hoog lag, nl. voor € 36.450,-. De koerswaarde 

daarvan was per 31/12: € 30.974,-. De huidige koerswaarde is € 32.660,-. Uitgaande 

van de aankoopprijs van de certificaten geven die een rendement van 5% per jaar. 

 

Verkoop van de beleggingen was nodig om te voldoen aan de richtlijnen van PKN. 

En tevens ook ingegeven door de spanning en onzekere koersontwikkelingen op de 

beurs. 

 

Bij de kortlopende schulden zien we een daling. Dat wordt voornamelijk bepaald 

door het te betalen bedrag aan het Centraal College van Kerkrentmeesters (CCvK) 

voor het gebruik van de kerk van het afgelopen jaar. In 2024 bedroeg dat € 3.798,-

. Voor 2023 was dat bedrag € 6.158,-.  

 

De andere posten behoeven geen verdere toelichting. 

 

 

➢ Exploitatieresultaat 

Baten: 

Rente: In 2024 hebben we weer wat spaarrente ontvangen naast de € 1.820,- van de 

Rabocertificaten. 

 

Bijdragen levend geld: Dit omvat de vrijwillige bijdragen, de collecten tijdens de 

kerkdiensten voor de wijkraad van kerkrentmeesters, overige giften en 

solidariteitskas. 

 

De vrijwillige bijdragen bedroegen in 2024 € 14.435,- en in 2023 € 15.510,-. 

 

In 2024 was er sprake van een bijzondere ofwel incidentele gift van € 2.000,-. In de 

prognose 2024 is dit dus niet meegenomen. 
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De post subsidies en bijdragen betreft die van de diaconie ad € 2.334,-, wat een 

vergoeding is voor diaconale werkzaamheden die door het pastoraat zijn gedaan. In 

de prognose 2024 staat hiervoor € 3.000,- ingepland. Dit bedrag zal dit jaar (2025) 

vrijwel nihil zijn, omdat deze taken nu direct door de diaconie worden betaald. 

 

Lasten 

Bij de kosten van gebruik van kerk en kerkcentrum zien we een daling van € 6.158,- 

naar € 3.798,-Die daling heeft o.a. te maken met een daling van de energiekosten. 

De prognose kan hier ook op aangepast worden. 

 

Overige Baten en Lasten 

De overige bate ad 4.399,- betreft het beleggingsresultaat als gevolg van een stijging 

van de koerswaarde van de Rabo-Certificaten per 31-12-2024 t.o.v. 31-12-2023. 

 

Resultaat (Saldo baten -/- lasten)  

We zien dat we sinds jaren van rode cijfers nu eens in positieve cijfers eindigen (+/+ 

€ 511.-) en dat is een mooi resultaat. Wel moeten we bedenken dat er in de baten 

een incidenteel bedrag zit van ruim  € 4.000,-. 

Het beleggingsresultaat is dan niet meegeteld, want dat is onvoorspelbaar en kan 

net zo goed verlieslatend zijn. 

Dit jaar zijn we begonnen met minder diensten te houden, wat een besparing geeft 

in kosten pastoraat, gastpredikanten, organisten en gebruik kerk. Anderzijds zullen 

de collecte-opbrengsten dalen. De vrijwillige bijdragen 2024 namen wel af in 2024 

van 15.510,- naar 14.435. Maar de toezeggingen vrijwillige bijdragen voor 2025 

zijn met een totaal bedrag van bijna € 15.000,- moedgevend te noemen. 

 

Derhalve zien we de komende jaren met vertrouwen tegemoet. 

 

De kerkrentmeesters 
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Diaconie 
 

Opbrengst collectes: 

 

De diaconie heeft de opbrengst van de collecten weer verdubbeld. 

Namens de doelen onze hartelijke dank voor uw bijdragen. 

 

 

Collecte diaconie september 2025 

Zeeuwse wensambulance 

 

Drie jaar bestaat deze betekenisvolle organisatie, 

die wensen van mensen die niet lang meer te 

leven hebben, verwezenlijken.  In die korte tijd 

van hun bestaan wisten ze met hulp van 50 

vrijwilligers 120 wensreizen uit te laten komen.  

Omdat er geen kosten in rekening worden 

gebracht is deze organisatie afhankelijk van 

gulle giften van donateurs, sponsors kerken en 

verenigingen. 

 

Ga voor meer informatie naar www.zeeuwsewensambulance.nl 

 

Collecte diaconie oktober 2025 

Kerk in actie 

De bestemming van deze collecte is op dit moment nog niet bekend. 

  

•  Juni 2025 Stichting Thuredrith € 75,40 

•  Juli 2025 Stichting de Vrolijkheid € 50,00 

    

http://www.zeeuwsewensambulance.nl/
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Collecte diaconie november 2025 

Leger des Heils 

 

Deze collecte staat in het teken van het leger des Heils. 

Behoeft dit doel eigenlijk een uitleg. Iedereen kent dit heilsleger dat 

een noodzakelijke functie heeft o.a. in onze samenleving. 

Het leger des Heils blijft strijden tegen onrecht en voor de verdrukten. 

Hopelijk kunnen wij ze daarbij een stukje helpen met een mooie opbrengst voor de 

collecte.. 

 

Ga voor meer informatie naar  www.legerdesheils.nl 

 

De diaconie 

 

 

Bloemen voor een jarige 

 

In de maanden mei, juni en juli ging een boeket bloemen, vergezeld van goede 

wensen voor het nieuwe levensjaar, naar: 

mw. M.Schotte - Doeleman, mw. J.Priemus - van der Schelde, mw. C.Bolijn 

 

In de maand juni naar dhr. L.Legemaate - dhr. L.van 

Muiswinkel – dhr. N.Punt – mw. M.Fierens-van der Weele 

en in juli naar dhr. A.Terpstra en mw. M. Rosmolen- Murre. 

 

 

 

 

Wat een bloem kan doen, vertelt dit gedichtje 

 

Vandaag zag ik een zonnestraal, zo’n hele eigenwijze 

de lucht sprak opeens een andere taal 

verdween dat grauwe, grijze. 

Vandaag zag ik een zonnebloem, zo’n zonnestraal 

met velden vol keken ze mij aan 

en kon de verleiding niet weerstaan 

ze in mijn armen te nemen 

en te delen met jou en nog zo velen. 

 

 Jan Jaap Maarsen en Annelies Breugem 

  

http://www.legerdesheils.nl/
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Gemeentegids 35 jaar 
 

Ons gemeenteblad   “Vijfendertig jaar!” 

 

In 1990 vond  de kerkenraad dat er een gids moest komen, toen onze gemeente 

zelfstandig werd. Nog zonder naam, die kwam pas later, bedacht door Jannie Asma 

die toen in de kerkenraad zat. 

 

Kerkdiensten, adressen, thema-avonden en vooruitblikken werden vermeld, we 

hadden zelfs nog een Zondagsuur, een cantorij en een zeer levendige 

Vrouwenvereniging met Adri Regoort als voorzitter,  waar vele gezellige avondjes 

georganiseerd werden. 
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Gemeenteavondjes werden 

gehouden rond dia presentaties, en 

er was de jaarlijkse rommelmarkt 

onder de Beuze, met de befaamde 

kerriesoep van Adri. 

 

Vergane glorie………….. 

Hierbij enkele foto’s van deze 

allereerste gids! 
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Het vergeten Nederland’, een documentaire 

 

Na de dienst op zondag 14 september a.s. zal deze documentaire in 

het kerkcentrum vertoond worden.  

 

Een documentaire van de Rotterdamse filmmaker Rik van der Linden, waarvoor hij 

in 2024 op het Rotterdamse Wildlife festival een Award ontving. 

In deze documentaire reist de filmmaker door de tijd. Hij gaat terug naar de 

oorsprong van de natuurlandschappen uit zijn jeugd om het verloren leven van de 

Delta te ontdekken en een nieuw referentiepunt te bepalen voor het natuurherstel in 

de regio. De film laat zien dat de natuur in Nederland al heel wat klappen heeft 

gehad en hoe de kwaliteit van onze natuur ten koste gaat van onze economische 

ontwikkeling. Maar ook dat het heilzaam en inspirerend is om de handen uit de 

mouwen te steken voor behoud van het leven in Nederland. 

 

De film duurt 45 minuten. Er zal voor koffie en een broodje gezorgd worden. 

 

 Marcel Schiettekatte en Annelies Breugem 

 

 

Samen kunnen we meer! 

Als kleine gemeente wordt het steeds moeilijker om activiteiten zoals destijds door 

de werkgroep ‘Horizon’ te organiseren. Wat we wel kunnen is elkaar attent maken 

op een activiteit georganiseerd door een kerkelijke gemeente in de buurt. Bij deze 

brengen wij de filmmiddagen in de St. Willibrorduskerk, Mosselstraat 4, onder de 

aandacht. Gedurende de herfst en winter wordt daar maandelijks  in de huiskamer 

van de H. pater Damiaan parochie een bijzondere film vertoond. Toegang gratis met 

na afloop een vrije gift. 

Op 10 september kunt u de film Sweet Bean zien. Inloop vanaf 13.30 u met 

koffie/thee en om 14.00 u start de film. Na afloop is er ruimte voor een nagesprek 

over de film.  

 

Aanmelden voor 5 sept. bij Jacolien Meij, jdemeij@zeelandnet.nl 

 

 Annelies Breugem  

 

  

mailto:jdemeij@zeelandnet.nl
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Verantwoording collectes en giften 
 

In de periode mei, juni en juli 2025. 

 

 De kerkrentmeesters 

 

 

 

“Een gelukkig mens” 
 

In een huis met een prachtig binnenstads 

tuintje woont Ria Quist-Bergmans ( 1947).  

“Op een steenworp van mijn werk” wijst ze, 

richting de Nieuwe Kerk waar ze 

vrijwilligerswerk doet. ‘s Zondags zien we 

Ria vaak zitten tussen twee broers, Hans en 

Henk. Broer Eduard is vorig jaar overleden. 

Ria haalt herinneringen op aan een fijn 

gezin, ondanks het feit dat haar moeder 14 

dagen na haar geboorte overleed. Vader 

hertrouwde later en “mama”, zoals Ria 

liefdevol zegt, werd een echte moeder voor de kinderen. Tot haar 15e woonde het 

gezin in het Jannewekken, later Havenpark. Er zijn vrolijke herinneringen aan het 

filmsterrenplaatjes sparen van Elvis, Brigitte Bardot en andere sterren, samen met 

broer Henk.  

Ria was bijna 6 jaar tijdens de watersnoodramp. Ze zag met de rest van het gezin 

het zeewater binnenstromen in het Jannewekken, zodat ze allen naar boven 

vluchtten. Later was Ria geen studiebol. Ze verkoos leuke dingen doen en vriendjes 

boven haar huiswerk, en stapte van de ulo over naar de huishoudschool. Alhoewel 

het haar droom was om kapster te worden, vond ze ook plezier om haar moeder te 

ondersteunen in haar huishouden, toen dit te zwaar werd. 

Op een dag kwam meneer Huneman, de directeur van de Nieuwsbode, naar haar toe 

en zei “Wil jij adresseerder worden op de drukkerij?” Vervolgens werkte Ria 

dagelijks enkele uren om de nieuwsbode te stickeren en adresseren. Ook verrichtte 

ze invalwerkzaamheden voor Zeelandia voor hun blad “de Klok”. Het werken in de 

boekbinderij daar vond ze heel erg leuk. 

Het gezin kerkte bij de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee. “t Is tied”, riep vader 

vroeger zondagsochtends en dan ging het gezin het naar de kerk. Met 17 jaar werd 

Ria hier zondagschooljuf. Samen met Betsie Hagesteijn en Tineke Vis hadden zij 

zo’n 50 kinderen over verschillende klasjes. Dit gebeurde in het oude Vrije, waar 

de kinderen met Palmpasen met hun stokken vandaan kwamen. Er werd vergaderd 

•  Kerkrentmeesters / verjaardagsfonds 

 

: € 509,60 
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bij Adri Regoort. Als dank voor alle jaren kreeg zij, toen ze rond haar 40e stopte, 

een handboek bij de Bijbel overhandigd door onze predikant in herinnering Klaas 

Hendrikse, waarvan een foto nog getuigt. 

Inmiddels was zij in 1970 in de Lutherse kerk (i.v.m. verbouwing van de 

Gasthuiskerk) getrouwd met Bert Quist. Samen kregen zij 2 kinderen, Annegien in 

1971 en Jacco in 1974. Er zijn 2 kleinzoons en 3 kleindochters tussen 23 en 4 jaar.  

Bert, huisschilder, kreeg in 2018 een ernstige diagnose. “Een donderslag bij heldere 

hemel” noemt Ria dit. Een drietal maanden konden ze nog genieten van kleine 

dingen, maar na 4½ maand kwam het afscheid. Ria voelde zich in die tijd sterk 

verbonden met onze toenmalige predikant die tot zijn eigen overlijden kort erna, 

meeleefde. 

Ze kijkt met dankbaarheid terug op haar huwelijks- en gezinsleven. Het afscheid 

was plotseling en intens. “Het komt zoals het komt”. Na het overlijden van Bert 

kwam vrij snel de coronaperiode. Een zware periode voor Ria en de kinderen. Een 

eenzame tijd waarin zij rouwde om haar man en vader en opa van hun (klein) 

kinderen. Wat hielp haar door die moeilijke tijd, afscheid in coronatijd? Haar 

kinderen stonden voor haar klaar, en ze wandelde veel. Ook ondervond ze veel 

liefde van haar broers en vrienden. “Ik ben altijd gelukkig met hem geweest. We 

hebben zoveel prachtige momenten gehad.”  

Ria koestert de herinneringen. Het paar ging voor het eerst met het vliegtuig naar 

Kreta toen ze 25 jaar getrouwd waren. Een mooie belevenis. 

Daarvoor kampeerden ze, in Brabant en Luxemburg, maar na twee zomers aan de 

tentstokken gehangen te hebben in een storm, “was Ria klaar met kamperen”.  

Als mooiste reis noemt zij Italië: Verona, Sicilië, het Vaticaan. 12 dagen, want na 

13 dagen krijgt Ria heimwee en wil ze terug naar huis. Met de kleine kinderen 

gingen ze vaak naar het strand, Brouwersdam, de Domeinen en genoten van 

gezelschap, familie en feestjes.  

Toen ze 50 jaar was ging zij samen met een vriendin bij de Plattelandsvrouwen. Ze 

zat ook in het bestuur. Verder deed ze mee aan het zangkoor van Bé van der Linden, 

tot dit koor opgeheven werd. Met dit koor traden ze overal op, o.a. in kerken in 

Goes en Flakkee.  Tevens zong ze in de cantorij van onze gemeente o.l.v. Mar van 

der Veer. Ook werkte zij in die tijd 4 maanden bij Machiel Capelle in de notenshop, 

totdat hij met pensioen ging. Verder heeft Ria jaren collecte gelopen, 30 jaar voor 

de Nierstichting en tien jaar voor het Kankerfonds. Zelf kreeg Ria op haar 67e 

borstkanker. Na een borstbesparende operatie en 21 bestralingen was de 

behandeling afgerond. 

Na corona pakte zij vrijwilligerswerk op in de Nieuwe Kerk, waar ze net ervoor 

mee begonnen was. “Een warm bad”. Ze noemt voorstellingen met Stef Bos, Danny 

Vera, opera, Nahib Amhali.  

Ook sport ze 2 keer in de week. “Ik probeer elke dag het leuke te zien”. Grote 

vakantiereizen zijn inmiddels wat langer geleden, maar Ria geniet erg van het 

eiland. “De Bergrede” van onze voorganger Franck Ploum ligt op tafel. Het lijkt 

haar een mooi boek, maar het lezen moet nog beginnen, want Ria’s week is gevuld 
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met haar vrijwilligerswerk, hand- en spandiensten voor bekenden,  zoals zorgen 

voor planten, poes en parkiet wanneer mensen weg zijn, en haar gezin. En sinds een 

maand of 8 heeft Ria een warme vriendschap met Aart. 

Met het verdelen van GastVrij over de verschillende bezorgers van de vrijzinnige 

gemeente heeft Ria eigenlijk haar vroegere werk als “adresseerder” voortgezet.  

“Er is een tijd met Bert en een tijd na hem. Eigenlijk geniet ik volop van het leven”, 

zegt Ria, tussen de kleurige hortensia’s, geraniums en petunia’s. 

 

 Ina Braber 

 

 

Sam`s kledinginzameling 
 

In onze vorige editie hebben we aangegeven dat Corrie gestopt is met het inzamelen 

van kleding.  

 

Dat herhalen we hier graag nogmaals, omdat er toch nog mensen kleding wilden 

inleveren. 

 

Maar u kunt hiervoor nu terecht bij  Dorcas en het Leger des Heils, dit  zijn bekende 

inzamelpunten voor 2e hands kleding. 

Ook de kringloopwinkel van Woord en Daad op Nieuwerkerk neemt goede 2e 

hands kleding in.  

 

Redactie GastVrij 

 

 

 

 

TEGELTJES WIJSHEID 

 

“Zoek de wijsheid van de ouderdom, 

Maar bekijk de wereld met de ogen van een kind “ 
 

 

Kerkposter in Frankrijk 

Wanneer u deze kerk binnen komt, is het mogelijk dat u de stem van God hoort. 

Het is echter onwaarschijnlijk dat Hij u belt op uw mobieltje. 

Bedankt dus voor het uitzetten van uw telefoons. 

Als u met God wilt spreken, kom binnen, zoek een rustig plekje en praat met Hem. 

Als u Hem wilt zien……..stuur hem dan een bericht terwijl u rijdt………. 
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Kerkomroep 
U kunt onze diensten als volgt vinden:  

➢ Ga naar de website www.kerkomroep.nl 

➢ en vul in bij Vind uw kerk: Vrijzinnige Gemeente Zierikzee 
  (Geef daarna enter of klik op de loep) 

➢ daarna kiest u: Gasthuiskerk - Vrijzinnige Gemeente  

  

Onderaan op de site worden ook de eerdere diensten weergegeven, zodat u ze later 

nog eens kunt beluisteren. 

Als u rechts het blokje Toevoegen aan “Mijn kerken” aanklikt kunt u voortaan bij 

www.kerkomroep.nl via de tab “Mijn Kerken” direct naar ons station. 

 

Ook kunt u de link van de kerkomroep gebruiken die 

rechtsonder op de website van onze wijkgemeente is te 

vinden: www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 

 

Wij wensen u veel luisterplezier toe en mocht u vragen hebben over de kerkomroep, 

laat het ons dan even weten. 

 

Kees Jobse 

 

 

  

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Kruispunt 
 

De afdeling religie van Radio Schouwen-Duiveland. 

 

Woensdag: 18.00 – 19.00 uur Kruispunt 

   (Kerkelijk informatieprogramma) 

   19.00 – 20.00 uur De Schatkist 

   (Bijbels kinderprogramma) 

   20.00 – 21.00 uur De Levensbron 

   (Herhaling Geestelijk verzoekplatenprogramma) 

 

Donderdag: 09.00 – 10.00 uur Herhaling Kruispunt 

   10.00 – 11.00 uur De Levensbron 

 

Zondag: 08.00 – 09.00 uur Herhaling De Schatkist 

   09.30 of 10.00 uur Kerkdienst 

   Rechtstreeks uit een van de kerken op ons eiland 

 

Etherfrequentie 107.1 FM in Duiveland en 107.8 FM in Schouwen, 

107.6 op de kabel. 

 Redactie: Postbus 121, 4300 AC Zierikzee 

  of 

 Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee 

 

 

 

 

Van de Redactie 
Met dank voor de tijdige toezending van uw 

kopij, delen wij u mede dat het volgende nummer 

eind november 2025 zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 8 november 2025 in te 

leveren bij Redactie GastVrij Steenbank 46, E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 

 

➢ Het redactieteam wordt gevormd door: 

  Ben Hoexum en Dirk Groenendijk 

➢ Adressering en bezorging: 

  Ria Quist, T 06-15689847 

 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken en anonieme brieven te 

weigeren of in te korten. 
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Ledenadministratie    Verhuisbericht 
    Andere informatie 
Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk op peil te houden, verzoeken wij u 

dringend eventueel gewijzigde persoonlijke omstandigheden via onderstaand 

bericht door te geven aan onze scriba: 
 

Ben Hoexum 

Verrenieuwstraat 44 

4301 HZ Zierikzee 

T. 416817 
 

Ook nieuw ingekomenen kunnen zich zo melden. 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Hierbij geef ik de volgende wijzigingen door: 
 

NAAM : _____________________________________________ 

VOORNAMEN : _____________________________________________ 

GEBOORTEDATUM : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand □ persoon □ gezin 

Gaat verhuizen naar 
GAAT PER (DATUM) : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand persoon is 

□ gehuwd d.d. ___________________________________________ 

 gehuwd met : ______________________________________________ 

 d.d.____________________________________________ 

□ gescheiden d.d. ___________________________________________ 

□ geboren d.d. ___________________________________________ 

□ overleden d.d. 

____________________________________________ 
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Overige adressen 
VERJAARDAGSFONDS 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

KERKELIJK ONTVANGER 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 
 

KERKBODE 

Abonnementen 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. kerkbode@hervormdzierikzee.nl 
 

VERKOOP COLLECTEBONNEN 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 

E. cojoppa@gmail.com 
 

 

REDACTIE 

Dirk Groenendijk      T. 06-53790546 

Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee 

E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 
 

Ben Hoexum   T. 416817 

Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee 

E. hoexum@zeelandnet.nl 
 

Samenstelling 

Cor Kooij   T. 417357 

Oosterscheldestraat 35 • 4302 WG Zierikzee 

E. ckooij01@delta.nl 

BEHEER WEBSITE GASTVRIJ 

Bram Wolthoorn     T. 0113-785510 

Pykeswegje 58 • 4462 PC Goes 

E. bram.wolthoorn@gmail.com 

 

 

Ronald van de Sande     T. 06 47210978 

de Cranestraat 19• 4301 MH Zierikzee 

E. ronaldvandesande@gmail.com 

 

BEZOEKWERK 

Coördinatie 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 

E. cojoppa@gmail.com 
 

BLOEMEN IN DE KERK 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

 

ORGANISTEN 

Coördinatie 

Giljam Bil      T. 06-43677967 

Poortkade 152 • 4302 VA Zierikzee 

E. giljambil51@gmail.com 

 

KERKCENTRUM 

Havenplein 17 •   T. 412073  

4301 JD Zierikzee 
 

Verhuur 

Christien Struijk     T. 06 10079144 

E. verhuur@hervormdzierikzee.nl 

 

 

Diaconie:   IBAN: NL75 RABO 0375169873 

Gemeentewerkfonds, Gemeentegids Vrijzinnige Gemeente en Kerkrentmeesters 

Buitengewone wijkgemeente:  

- IBAN: NL97 RABO 0357 8483 81 of 

- IBAN: NL46 RABO 0373 7336 31 t.n.v. Wijkraad kerkrentm. Buitengew. Wijk. 
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