Wij vieren het leven van
Margriet Hoexum — de Graaff

08 augustus 1946 13 september 2025

Gasthuiskerk in Zierikzee
Vrijdag 19 september 2025 om 13.00 uur



Voorganger  Franck Ploum, Vrijzinnige Gemeente Zierikzee

Organist Willie den Hollander

Aansluitend is er gelegenheid voor ontmoeting in het kerkcentrum

waarna de familie in besloten kring afscheid neemt
in het crematorium in Goes.



We luisteren vooraf naar Air, J.S. Bach (orgelspel)

Inleidend woord en welkom

‘Licht ontsteken’

door Franck

door Danieke

Tijdens het verhaal van Danieke ontsteken Lois, Thijs,

Merlijn, Roos en Annabel vijf kaarsen.

Licht dat terug komt
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Vre - de, die bij

tekst: Marijke de Bruijne muziek: Anneke van der Heide

Gebed
‘Het kind in jou’
‘Muzikaal afscheid’

‘Het laatste gesprek met oma

Muziek

‘Ik weet het zeker’

Muziek

ons blijft.

3x gezongen

door Franck

door Arianne

door Anton, Roos en Annabel

door Thijs

Dietro Casa (Achter het huis)
van Ludovico Einaudi.

door Ben

Enya - DeoraArMoChroi



Jij die mij ik maakt’ door Franck

Stem als een zee van mensen
Lied van de stem
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Stem van die dren-ke-ling,
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als hij mij aan - kijkt.
2 Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.
3 Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt.
tekst Huub Qosterhuis
melodie Rik Veelenturf
Slotgebeden en Onze Vader door Franck
Zegenbede door Franck

Ubi Caritas (Taizé) — orgelspel

Ruimte voor ontmoeting



