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Orgelspel vooraf improvisaties op Lied 702 – Geschenk uit de hemel 
 
Opening en mededelingen door de kerkenraad 
 
   Allen gaan staan – indien mogelijk 
 
 
LIED 601 – Licht dat ons aanstoot  couplet 1 en 2 
  
 
Drempeltekst – 1 Korinthe 2,13-14   Naardense vertaling 
 

Wij nu hebben niet de geest van deze wereld ontvangen 
maar de Geest die uit God is, 
opdat wij zullen weten 
al wat ons door God in genade is geschonken; 
waarvan wij dan ook spreken, 
niet in woorden die 
menselijke wijsheid onderrichten, 
maar in onderrichtingen 
vol van geestesadem. 

     
Gemeente gaat zitten 

 
 
Vervolg LIED 601 – Licht dat ons aanstoot    couplet 3 
 
 
Ten geleide - gebed - stilte 
 
 
EIGEN BUNDEL 38 – Open de schriften 
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Schriftlezing Evangelie volgens Johannes 1 vers 1-5.9-13.14.16-18 
 

In den beginne was het woord 
en het woord was bij God 
en zelf God was het woord 
dat was in den beginne bij God. 
Alles is ontstaan door het woord 
en daar buitenom is niet één ding ontstaan 
van alles wat bestaat. 
In het woord was leven 
en het leven was het licht van de mensen. 
En het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het licht niet kunnen doven.   Johannes 1:1-5 
 

Dat licht, het ware licht, dat iedere mens verlicht 
kwam ter wereld. 
Het was in deze wereld, 
de wereld is eruit ontstaan, 
maar deze wereld heeft het niet erkend. 
Het kwam in eigen huis, 
het heeft hem niet ontvangen. 
Maar wie hem wel ontvangen hebben 
gaf hij de kracht te worden kinderen van God, 
allen die zich toevertrouwen aan zijn Naam - 
die niet uit vlees en bloed, 
niet uit man en macht, 
maar uit God geboren zijn.             Johannes 1:9-13 
 

Het woord is vlees geworden 
en heeft onder ons zijn tent opgeslagen. 
Wij hebben zijn volle glorie aanschouwd - 
een glorie als die van de eniggeborene van de vader, 
overladen met genade en trouw. 
Uit die volheid hebben wij allen ontvangen 
Genade, en weer, en opnieuw: 
want de Thora is door Mozes gegeven, 
de genade en de trouw zijn gekomen door Jezus Messias. 
Niemand heeft ooit God gezien. 
De eniggeboren zoon 
die is in de schoot van zijn vader - 
die heeft hem aan ons uitgelegd.    Johannes 1:14.16-18 
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LIEDBOEK 91a – Wie in de schaduw Gods mag wonen 
zingen op de melodie van LB118 - Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen 
 
 
Toespraak  
 
Orgelspel Elegie, Gereon Krahforst (geb. 1973) 
 
 
LIEDBOEK 773 – Van grond en vuur 
 
 
Voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 
 
Collecte   
 
 
EIGEN BUNDEL 33 – Lied om zegen c. 1 en 2 
 
 
Afscheid en Zegenbede 
 
 
EIGEN BUNDEL 33 - Lied om zegen c. 3  
 
 
Orgelspel Trumpet Voluntary, John Bennet (1735-1784) 
 

 


