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Orgelspel vooraf 
 
Welkom en mededelingen door de kerkenraad 
 

- Allen gaan staan (indien mogelijk) – 
 
 
EIGEN BUNDEL 1 – Vol van Verwachting c.1+2 
 
Drempeltekst - Ruth 1,1-2 
 
 In de dagen dat de rechters leiding gaven, 
 was er een hongersnood in het land. 
 Daarom ging een man weg uit Bethlehem in Juda 
 om als migrant in het gebied van Moab te gaan wonen, 
 hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. 
 Zij waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. 
 Aangekomen bij het gebied van Moab, 
 vestigden zij zich daar. 
 

    - Allen gaan zitten – 
 
 
Vervolg EIGEN BUNDEL 1 – Vol van Verwachting c.3 
 
 
Ten geleide – stilte – gebed 
 
 
EIGEN BUNDEL 38 - Open de schriften 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ruth 1     vertaling: Ellen van Wolde 
 

 Toen stierf Elimelek, de man van Noömi. 
 Zij bleef achter, zij en haar twee zonen. 
 Deze namen zich Moabitische vrouwen. 
 De naam van de ene was Orpa, 
 de naam van de tweede was Ruth. 
 En zij leefden daar nog ongeveer tien jaren. 
 Toen stierven ook haar twee zonen 
 De vrouw bleef achter,  
 zonder haar twee kinderen en haar man. 
 Zij stond op, zij en haar schoondochters 
 om terug te keren uit het gebied van Moab, 
 want zij had op het veld in Moab gehoord 
 dat JHWH zijn volk had bezocht om hen brood te geven. 
 Daarop vertrok zij uit de plaats 
 waar zij gewoond had, 
 en haar twee schoondochters met haar. 
 Zij gingen op weg terug naar het land Juda.  
 Maar Noömi zei tot haar twee schoondochters: 
 Gaat! Keert terug, 
 een vrouw naar het huis van haar moeder! 
 Moge JHWH jullie goedheid betonen, 
 zoals jullie aan de overledenen  
 en aan mij betoond hebben.  
 …. 

 Daarop kuste Orpa haar schoonmoeder vaarwel, 
 maar Ruth klampte zich aan haar vast. 

 Dwing me niet je in de steek te laten, 
 van achter jou vandaan terug te keren. 
 Waarheen jij gaat zal ik gaan, 
 waar jij de nacht doorbrengt 
 zal ik de nacht doorbrengen. 
 Jouw volk is mijn volk, 
 jouw God is mijn God. 

 Waar jij sterft zal ik sterven, 



 

 en daar zal ik begraven worden. 
 Zo moge JHWH aan mij doen, 
 en zo moge hij doorgaan te doen. 
 Alleen de dood zal een scheiding maken tussen jou en mij.  
Noömi zag dat zij vastbesloten was 
om met haar mee te gaan. 
En zij tweeën gingen. totdat zij in Bethlehem kwamen. 
En het gebeurde toen zij in Bethlehem kwamen, 
dat de hele stad gonsde over hen. 
Zij zeiden: 
 Is dat Noömi? 
Ze zei tegen hen: 
 Noemt mij niet Noömi (de lieflijke), 
 noemt mij Mara (de bittere), 
 want de Almachtige heeft mij zeer bitter gemaakt. 
Vol ben ik weggegaan, 
leeg heeft JHWH mij doen terugkeren. 
Zo keerde Noömi terug en Ruth de Moabitische,  
haar schoondochter, met haar,  
de teruggekeerde uit het gebied van Moab. 
Zij kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gersteoogst. 
 
EIGEN BUNDEL 13 – Van schaarste en overvloed C1 
 
Ruth 2     vertaling: Ellen van Wolde 
Noömi had een verwant van haar man  
een machtig en krachtig persoon van dezelfde clan als Elimelek, 
zijn naam was Boaz.  
Ruth, de Moabitische, zei tegen Noömi: 
Ik ga naar het veld om aren te verzamelen 
achter iemand in wiens ogen ik genade vind. 
Ze zei tegen haar: 

Ga je gang, mijn dochter. 
Zij ging en kwam aan 
om aren te gaan verzamelen op het veld achter de maaiers. 



 

Het toeval wilde dat ze zich bevond op het land van Boaz, 
die van dezelfde clan was als Elimelek. 
En zie: Boaz kwam uit Bethlehem en groette de maaiers: 

Moge JHWH met u zijn. 
Zij groetten hem: 
Moge JHWH u zegenen. 
Boaz zei tegen de jongeman die was aangesteld over de maaiers: 
Bij wie hoort die jonge vrouw? 
De jongeman die was aangesteld over de maaiers antwoordde en zei: 
Zij is een Moabitische jonge vrouw 
die terugkeerde met Noömi uit het gebied van Moab. 
… 
Boaz zei tot Ruth: 
Luister, mijn dochter, 
ga niet op een andere plek aren verzamelen, 
ga hier zelfs niet vandaan, maar blijf dichtbij mijn jonge vrouwen. 
Met je ogen op het veld waar zij maaien ga je achter hen aan. 
Ik zal de jongemannen de opdracht geven je niet te storen. 
En als je dorst hebt ga dan naar de kruiken, en drink  
van het water dat de jongemannen geput hebben. 
Zij viel op haar gezicht en boog zich ter aarde. 
Zij zei tegen hem: 
Waarom vind ik genade in uw ogen dat u acht op mij slaat 
terwijl ik een vreemdelinge ben? 
Boaz antwoordde en zei tegen haar: 
Mij is van alle kanten verteld alles wat jij gedaan hebt  
voor jouw schoonmoeder na de dood van jouw man, 
dat jij je vader, je moeder en je geboorteland achter gelaten hebt, 
en gekomen bent naar een volk dat je voorheen niet kende. 
Moge JHWH je werk terugbetalen. 
Moge je loon volledig worden uitbetaald 
door JHWH de God van Israël 
naar wie je gekomen bent 
om toevlucht te zoeken onder zijn vleugels. 
 



 

Zij zei: 
Moge ik genade blijven vinden in uw ogen, heer 
want u hebt met mij meegevoeld. 
… 
Tegen etenstijd zei Boaz tegen haar: 
Kom hierheen. Eet wat brood 
en doop je stuk brood in de zure wijn. 
Zij ging zitten bij de maaiers. 
Hij bood haar tevens geroosterd graan aan. 
Zij at en werd verzadigd. Zij hield zelfs over. 
En zij stond op om aren te gaan verzamelen. 
Boaz gaf de jongemannen de opdracht 
en zei: 
  Ook tussen de schoven mag zij aren verzamelen 
  en jullie moeten haar geen verwijten maken. 

Bovendien moeten jullie voor haar aren  
uit de bundels trekken en ze achterlaten 
zodat zij ze kan verzamelen en jullie moeten haar niet lastig 

vallen. 
En zij verzamelde aren op het veld tot de avond. 
  Ze sloeg uit wat ze verzameld had, 
  en het was ongeveer een efa gerst. 
Zij pakte het op en ging naar de stad. 
Haar schoonmoeder zag wat zij verzameld had. 
Daarop haalde ze tevoorschijn wat zij overgehouden had  
van haar overvloedige maal en gaf het haar. 
Haar schoonmoeder zei tegen haar: 
Waar heb je aren verzameld vandaag, waar heb je gewerkt? 
en zij zei: 
De naam van de man bij wie ik gewerkt heb is Boaz. 
Noömi zei tegen haar schoondochter: 
 Gezegend is hij voor JHWH 
 want zijn goedheid heeft de levenden en doden niet verlaten. 
 De man is verwant aan ons. 
 Hij is een van degenen die ons kunnen lossen. 



 

EIGEN BUNDEL 13 – Van schaarste en overvloed C.2 en 3 
 

Toespraak  
 
Orgelspel  
 
Wie zal ooit het land beërven  
(t. Franck Ploum/m. Henri Heuvelmans) - Melodie: LB845 

 

 
 
 
Zij die onrecht niet verdragen,  
En die opstaan, durven vragen,  
Zij die staan voor recht en goed  
En vervuld van vuur en gloed.  
Roepen dat het recht moet spreken  
Wijzen ons op nieuwe wegen.  
Dat het land in bruikleen is  
Brood en wijn voor allen is.  
 

 
Niet meer dochters niet meer zonen  
Maar één mensheid die mag wonen,  
In een land dat werd beloofd  
Niemand van haar grond beroofd.  
Zo heeft God Ik-zal gesproken  
Is een toekomst aangebroken  
Voor een wereld nieuw en goed  
Brood en wijn in overvloed.



 

Voorbede - stil gebed - Onze Vader  
 
 
Collecte orgelspel 
   
 Toelichting op de diaconiecollecte 
 

- allen gaan staan, indien mogelijk – 
 
 
EIGEN BUNDEL 32 – Lied om mee te gaan C 1 en 2 
 
Afscheid en Zegenbede 
 
EIGEN BUNDEL 32 – Lied om mee te gaan C 3 
 
Orgelspel 
 
 
 
 

Na de viering bent u welkom  
in het kerkcentrum 

voor koffie/thee en gemeentegesprek. 


