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Over vrijheid

Voorganger: Franck Ploum
Orgel: Willie den Hollander
Lezen: Piet Slagtveld
Koster: Jan Mosselman

Orgelspel vooraf
Welkom en mededelingen door de kerkenraad

- Allen gaan staan (indien mogelijk) —

EIGEN BUNDEL 4 - Vrede voor jou c.1+2



Drempeltekst
vrijheid
maar nooit met gesloten ogen
voor de onvrijheid van een ander
vrijheid is
verantwoordelijkheid
van de een voor de ander
een mens voor een mens
van een ik voor een jij
ik voor jou
jij voor mij
wereldwijd - Allen gaan zitten —

Vervolg EIGEN BUNDEL 4 - Vrede voor jou c.3

Ten geleide — stilte — gebed

LIEDBOEK 323 — Hoor. Maar ik kan niet horen

Vrijheid in verbinding
Echte vrijheid zoekt naar wat mensen met elkaar verbindt:
de vrijheid van de ene gaat niet ten koste van de vrijheid van de
ander, vrijheid beknot niet, maar verenigt.
Ze uit zich in de samenlevingsverbanden die mensen aangaan,
in de afspraken die ze maken en de pacten die ze sluiten,
in de beloftes die ze afleggen. Ze wordt geconcretiseerd in het
typisch menselijk vermogen om te handelen en iets nieuws te
beginnen.

Hannah Arendt

Orgel intermezzo

Vrijheid in verantwoordelijkheid

Het ontwijken van de blik van een medemens is het begin van alle
geweld. Gewelddadigheid en tirannie worden gekenmerkt door het
feit dat ze de Ander, die zij behandelen, niet in de ogen kijken.
Sterker nog: ze ontdekken aan de Ander geen gezicht.



De meest keiharde realiteit is de aanwezigheid van het aangezicht
van een Ander die een beroep op mij doet. Dit gaat niet om een
dwang, het gaat niet om iemand die iets afdwingt. Tegenover
iemand die mij iets afdwingt mag ik me eventueel verzetten.

In het aangezicht van een Ander zie ik wat in de Ander mij aangaat.
Doordat de Ander van achter de houding die hij zich geeft doet
denken aan zijn verlatenheid, zijn weerloosheid, zijn sterfelijkheid.
De Ander doet zo, vanuit de diepte, een beroep op mijn oeroude
verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid is mijn uitverkiezing.
Het is een verantwoordelijkheid die in zekere zin al ouder is dan ik,
al aan mijn bestaan voorafging. Ik ben pas vrij in het aangezicht van
de Ander.

Als ik die ervaring niet kende zou ik overgeleverd zijn aan de
beklemming van mijn eigen grenzeloze behoeften en strevingen en
wil tot macht. De diepte van waaruit de Ander een beroep op mij
doet is ook zijn hoogte. De Ander die op mij is aangewezen is ook
mijn meerdere. Dit is van belang, want zonder dit besef zou het
alleen maar draaien om mijn eigen goedheid. Maar het is juist de
Ander die in mij menselijkheid, verantwoordelijk oproept. Zonder de
Ander ben ik nergens.

Immanuel Levinas

LIEDBOEK 828 — Stem als een zee van mensen

Innerlijke vrijheid

De gebieden van ziel en geest zijn zo groot en oneindig, dat het
lichamelijk ongemak en lijden er toch eigenlijk niet zoveel toe doet.
Ik heb niet het gevoel dat ik van m’n vrijheid beroofd ben en in
wezen kan toch ook eigenlijk niemand me kwaad doen.

Ik blijf volharden in het vertrouwen, in de kracht van de geest,
ondanks alle spanningen en zorgen, de immense ellende van
Westerbork en de vele tragische taferelen die zich vlak voor mijn
ogen afspelen. Wanneer men alles in zich draagt, onder de hemel,
kan men op iedere plek van deze aarde toch thuis zijn. De innerlijke
vrijheid, de geestelijke vrijheid en verbeeldingskracht kan niemand
ontnomen worden.

Etty Hillesum

Orgel intermezzo



Liefdevolle vrijheid

Zusters en broeders, wij zijn tot vrijheid geroepen.

Maar gebruik je vrijheid niet als vrijbrief

om alleen je eigen behoeften na te jagen.

Weest elkaar juist in liefdevolle vrijheid dienstbaar.

Want heel de Thora is vervat in één woord, in dit:

Heb lief je naaste, die een mens is als jij. (cit. Lev. 19,18)

Galaten 5, 13-14
EIGEN BUNDEL 27 - Jij die mij kent

Toespraak

“Zolang ook maar €én van onze broeders geketend is, zullen
we nooit helemaal vrij zijn.” Nelson Mandela

Orgelspel

EIGEN BUNDEL 19 - Lied van Paulus

Voorbede - stil gebed
Onze Vader
Collecte orgelspel

- allen gaan staan, indien mogelijk —
EIGEN BUNDEL 34 — Aan onszelf teruggegeven C 1 en 2
Afscheid en Zegenbede
EIGEN BUNDEL 34 — Aan onszelf teruggegeven C 3 en 4

Orgelspel



