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Voorwoord 
 

 

Beste gemeenteleden, 

 

 

 

Hadden we in het vorige nummer nog wat huiver voor een winters “staartje” van 

maart, inmiddels is gebleken dat zowel maart, april en mei al in zomerse sferen 

waren! 

Een zeer zonnig voorjaar, zodat de natuur zich al vroeg van haar mooiste kant liet 

zien. 

 

Deze editie geeft u alle info voor de komende zomerperiode, met het rooster van 

onze kerkdiensten, nieuws van de diaconie, vooruitblikken van Franck, het altijd 

interessante interview van Ina, enz. 

 

De komende maanden hopen wij u weer te ontmoeten bij onze diensten in onze 

Gasthuiskerk. 

 

We begroeten langs deze weg ook de nieuwe inwoners van Zierikzee en omstreken. 

Bezoekt u eens een van onze kerkdiensten om de sfeer van de Vrijzinnige Gemeente 

in Zierikzee te proeven. We heten u van harte welkom in de Gasthuiskerk.  

 

En kijk ook eens op onze website:  

 

 

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 
 

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet, en alvast vooruitblikkend op de 

zomervakantie voor zowel degenen die op reis gaan als zij die thuis blijven: 

Een heel mooie zomer gewenst! 

 

 Dirk Groenendijk, voorzitter 

 

 

  

http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Nu ook een vestiging in Burgh-Haamstede (Kerkstraat 1, 4328 LH) 
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Diensten/vieringen 
 

DATUM TIJD VOORGANGER 

Zondag 1 juni  Geen dienst 

Zondag 8 juni** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 15 juni  Geen dienst 

Zondag 22 juni*  11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

viering met Brood en Wijn, 

Boekpresentatie, zie elders in deze 

GastVrij 

Zondag 29 juni  09.30 uur mw. Marianne Zandbergen, Middelburg  

Zondag 6 juli  Geen dienst 

Zondag 13 juli** 09.30 uur  dhr. Franck Ploum 

Zondag 20 juli   Geen dienst  

Zondag 27 juli 09.30 uur dr. Chris Vonck, Brasschaat 

Zondag 3 augustus  Geen dienst  

Zondag 10 augustus 09.30 uur drs. Nel Roggeband-Baaij, Tholen 

Zondag 17 augustus  Geen dienst  

Zondag 24 augustus** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 31 augustus  Geen dienst  

Zondag 7 september 09.30 uur mw. Lieke Bosveld, Zierikzee 

Zondag 14 september* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

viering met Brood en Wijn 
 

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, 

Zierikzee. 
 

Diensten met * aangegeven = Koffiedrinken na de dienst. 

Diensten met ** aangegeven = Koffiedrinken voor de dienst vanaf 9.00 uur. 
 

De liturgie wordt vermeld op de website bij de kerkomroep. 
 

Wijzigingen voorbehouden.  
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Vooruitblik op de vieringen 
 

Zondag 8 juni 09.30 uur 

Pinksteren 

Pinksteren is een feest van verbondenheid over talen en 

culturen heen. Maar wat lijkt dit beeld van een wereldwijde 

gemeenschap van mensen ver weg. Is er een weg terug? Is 

er nog ademtocht en geestkracht voldoende om in te 

ademen, op te ademen en in beweging te komen richting 

een hernieuwd samenleven met elkaar? Geestkracht 

rammelt aan onze verdedigingsmechanismen, bonkt op de muren van onze 

vooroordelen, klopt op de deuren die we wellicht liever dicht willen houden. Alleen 

vanuit verbinding, alleen vanuit werkelijk ‘verstaan’ wat leven is, is er kans op een 

bewoonbare aarde voor alles en iedereen. 

 

 

Zondag 22 juni 11.00 uur 

De Bergrede als levenshouding 

De Bergrede wordt ons vaak voorgehouden als utopisch vergezicht. Daarmee heeft 

de tekst, die oproept tot liefde voor de vijand, geweldloosheid en het maximaal 

goede, voor veel mensen meteen ook afgedaan. Maar wat als we de Bergrede niet 

lezen als een ‘ooit en later’ maar als een dagelijkse opdracht, 

als een levenswijze? Dan wordt het een spiegel voor ons eigen 

leven. Juist ook in deze tijd van vijandschap, oorlog en geweld.  

 

Na de viering is de boekpresentatie van ‘De Bergrede. Een 

leerhuis over liefde en solidariteit’. (Zie elders in deze 

GastVrij) 

 

 

Zondag 13 juli 9.30 uur 

Grote woorden – Genade 

Onze traditie staat bol van ‘Grote woorden’ en we gebruiken ze alsof ze dagelijkse 

kost en de grootste vanzelfsprekendheid zijn. Solidariteit. Gerechtigheid. God. 

Heilig. En ook een woord als Genade is zo’n heel groot woord. Het klinkt in teksten 

uit de Schrift en in liederen die we zingen, maar verder zijn we er best zuinig mee. 

Misschien komt dat wel omdat het in de gewone taal van alle dag niet vaak meer 

voorkomt. Het ligt niet meer vooraan op onze tong. Juist dan, wanneer het verdwijnt 

uit je gewone taal en een woord tot bijzondere taal gaat behoren, moet je opletten 

en nadenken over de vraag: wat zeg ik eigenlijk? We lezen de 

openingshymne van Johannes (Johannes 1-1-18). 
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Zondag 24 augustus 9.30 uur 

Grote woorden – Voorzienigheid 

Behalve dat onze traditie bol staat van grote woorden die hun oorsprong vinden in 

bijbelse verhalen, zijn er ook woorden die verbonden zijn aan oude 

gedogmatiseerde thema’s. Thema’s die niet zelden voor een berg ellende hebben 

gezorgd. Voorzienigheid is zo’n oud woord/thema. Veelal gebruikt om de almacht 

en blijvend sturende hand van God aan te duiden. God die, op de door hemzelf 

vastgestelde tijd, in alles voorziet. Om te weten wat kerken er precies mee bedoelen 

moet je niet de bijbel, maar de Catechismus van diverse kerken raadplegen. Is dit 

woord nog af te stoffen, kan het nog iets betekenen in onze levens vandaag, of is 

het een thema om snel te vergeten? We lezen Lukas 12:22-34 

 

 

 

Boekpresentatie 22 juni van 12.00-13.00 uur 

De Bergrede, een leerhuis in liefde en solidariteit 

Op zondag 22 juni is er na de viering van 11.00 uur een boekpresentatie van het 

nieuwe boek van Franck Ploum: De Bergrede, een leerhuis in liefde en solidariteit. 

Het boek behandelt de hele Bergrede, zoals we die in het evangelie van Matteüs 

aantreffen. Maar liefst 3 hoofdstukken met kernuitspraken en leefregels die Jezus 

meegeeft aan zijn volgelingen.  

Uiteraard is er ook gelegenheid het boek aan te schaffen. Franck zal het boek 

introduceren en er is ruimte voor gesprek.  

Het boek zal ook verkrijgbaar zijn (€19,99 pin/tikki of contant). 

 

 

Franck Ploum  
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In Memoriam 
 

Op 29 april 2025 is op 84-jarige leeftijd overleden ons vroegere gemeentelid 

 

Trijntje Kool – Groote 

Trees 
 

Na het overlijden in 2014 van haar man Klaas, verhuisde Trees van Zierikzee naar 

Lelystad om dichter bij haar familie te wonen. Trees heeft gedurende vele jaren deel 

uitgemaakt van onze kerkenraad, en was zeer betrokken bij diverse activiteiten. Een 

groot aandeel had zij in de werkgroep “Horizon” van onze gemeente. 

We herdenken Trees met goede herinneringen en wensen de familie sterkte met het 

verlies. 

 

 Dirk Groenendijk 
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Nieuwe ruimtes verkennen 

 

In één van de laatste nieuwsbrieven van de VVP valt de inhoud van de jaarlijkse 

landelijke Vrijzinnige Lezing door Claartje Kruijff op.  

 

Nu religie in onze samenleving niet langer in het verdomhoekje zit, is het belangrijk 

om op ontdekkingstocht te gaan en oude, klassieke opvattingen onder het stof 

vandaan te halen. Dat betoogde theologe Claartje Kruijff tijdens De Vrijzinnige 

Lezing. 

Kruijff sprak op 21 maart haar lezing ‘De x-factor van de vrijzinnigheid. 

Vrijmoedig én ontvankelijk’ uit in een propvolle Geertekerk Utrecht. Zij is 

remonstrants predikant en schrijfster van verschillende boeken, zoals ‘Een God die 

in mij gelooft: rust en richting in een wereld zonder zekerheid’. In 2017 was zij 

verkozen tot Theoloog des Vaderlands. 

 

In het begin van haar lezing focuste ze op de laatste ontwikkelingen in de 

samenleving. Ze constateerde dat zingeving weer hip en urgent is en dat 

zingevingsvragen aan de orde van de dag zijn. Met kwetsbare woorden zei ze: ‘Het 

lijkt wel alsof we zijn uitgeseculariseerd, uitgeïndividualiseerd, uitgerationaliseerd, 

maar ook ontworteld.’ 

 

De decennialange ontkerkelijking en negatieve houding ten opzichte van het geloof 

heeft er volgens haar voor gezorgd dat er iets verloren is gegaan. Ze citeerde zanger 

en dichter Nick Cave die zegt: ‘De seculiere wereld heeft zijn belofte niet kunnen 
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waarmaken. Religie ligt weer op tafel als een legitieme richtingaanwijzer in ons 

leven.’ 

 

‘Laat dat nou precies zijn wat ik zelf ook ervaar,’ aldus Kruijff. ‘Ik heb een 

geloofsleven nodig. Ik verlang er zelfs naar. Zonder was voor mij niet genoeg, daar 

kon ik niet mee verder. Het voelde voor mij als richtingloos en zwaar. Daar denk ik 

vaak aan als ik lees over de percentage burnouts en ook depressies. We hebben 

massaal te lijden aan overbelaste geesten en lijven. Maar ook aan ondervoede 

zielen.’ 

 

Religie mag er dus weer zijn. Maar hoe? ‘De neiging in de vrijzinnigheid is om niet 

alleen van die dogmatische God van oudsher afstand te nemen maar ook van 

geloofswoorden uit het verleden. Terwijl ik denk dat daar juist iets zit waar we meer 

mee kunnen. Door woorden af te stoffen die voorzien zijn van een dikke 

dogmatische stoflaag en daar met nieuwe frisse ogen en taal ernaar te kijken met 

elkaar. Door nieuwe ruimte met elkaar te durven verkennen en openen.’ 

 

Met andere woorden: oude opvattingen opnieuw interpreteren. Kruijff wil op een 

ontvankelijke en vrijmoedige manier omgaan met klassieke thema’s. In de 

afgelopen jaren is er veel afgebroken. Nu is het tijd om weer iets op te bouwen. Als 

voorbeeld nam ze het woord ‘zonde’ dat in de afgelopen eeuwen voor veel mensen 

als zeer zwaar is ervaren. ‘Kan het woord zonde opnieuw verstaan worden met een 

opener, oorspronkelijker idee van zonde wat zoiets betekent als – uit de relatie 

raken- uit de verbinding- misschieten- je doel voorbij (zonder de loodzware bagage 

van zonde die door mensen over mensen is uitgestort in het verleden)?’ 

 

‘Ik geloof dat we de vrijzinnige ruimte van geloven die we met elkaar hebben 

kostbaar is,’ zo besloot Kruijff. ‘En die ruimte kunnen we verdiepen en uitbouwen 

in gemeenschap met een veelheid aan diverse stemmen. Een vrijzinnige ruimte waar 

we ruim mee om mogen gaan. Waar we ook theologische concepten aan de orde 

mogen stellen waar we verlegen mee zijn geworden. Met respect voor elkaars 

waardigheid en integriteit. Die ruimte zou ik verder willen verkennen de komende 

jaren.’ 

 

Ben Hoexum 
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Diaconie 
 

Opbrengst collectes; 

 

De diaconie heeft de opbrengst van de collecten weer verdubbeld. 

 

 

Diaconiecollecte juni 2025 

Stichting De Vrolijkheid 

 

De Vrolijkheid organiseert creatieve workshops en kunstzinnige activiteiten op 

Nederlandse asielzoekerscentra. Al 25 jaar organiseert de stichting elke week 100 

van deze workshops op azc’s door het hele land, gericht op kinderen, tieners en 

jongeren. Daarnaast reizen we met Art Now, ons mobiele team, wekelijks meerdere 

malen langs noodopvanglocaties. 

Opgroeien op een azc is niet altijd 

makkelijk, soms lijkt de tijd er stil te 

staan. Met kunstworkshops en creatieve 

activiteiten zorgt De Vrolijkheid voor 

een positieve uitlaatklep voor jonge azc-

bewoners en investeert daarmee in hun 

ontwikkeling, veerkracht en welzijn. De 

Vrolijkheid doet dit samen met én voor 

kinderen, jongeren en families die daar 

wonen. 

 

Kunst is een middel om je talenten te ontdekken, je verhaal te vertellen, even uit je 

situatie te stappen en je eigen identiteit te vormen. De Vrolijkheid vindt dat iedereen 

die opgroeit in Nederland recht heeft op creativiteit, dus ook als dat opgroeien 

toevallig op een azc gebeurt. 

 

Wil je De Vrolijkheid steunen zodat we ons werk op Nederlandse 

asielzoekerscentra kunnen blijven doen? Dat kan op een manier die bij jou past. Vul 

het formulier hieronder in en word donateur of steun ons eenmalig.  

 

Doe mee en draag samen met ons bij aan de veerkracht van jonge azc bewoners! 

 

 

•  Februari 2025 Stichting Wilde Ganzen € 87,82 

•  Maart 2025 Voedselbank Schouwen-Duiveland € 93,05 

•  Paascollecte 2025 Noodhulp Oekraïne € 177,80 

•  April 2025 Aardbeving Myanmar € 65,00 
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Diaconiecollecte juli 2025 

 

De diaconie wil aan de hand van de actualiteit het doel van deze collecte pas kort 

tevoren vaststellen. Alle gemeenteleden kunnen ook suggesties doen aan Annelies 

of Jan-Jaap. 

 

 

Diaconiecollecte augustus 2025 

Stichting de Zonnebloem Schouwen-Duiveland 

 

De Zonnebloem op Schouwen-Duiveland 

De Zonnebloem is 50 jaar actief op Schouwen-Duiveland! Zij willen een positieve 

bijdrage leveren aan het leven van mensen die door ziekte, gevorderde leeftijd en/of 

lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan sociaal isolement 

dreigt.  

 

Zij bieden hulp door regelmatig 

huisbezoek, ontspanningsactiviteiten 

te organiseren en vakanties te 

begeleiden. Hierbij staat de 

ontmoeting met andere mensen 

centraal. De Zonnebloem afd. 

Schouwen-Duiveland heeft ca. 40 

medewerkers (vrijwilligers). Ongeveer 300 deelnemers (gasten) maken van haar 

diensten gebruik. 

 

Ga voor meer informatie naar www.zonnebloem.nl 

 

De diaconie 

 

 

  

http://www.zonnebloem.nl/


GASTVRIJ JUNI, JULI, AUGUSTUS 2025 -15- 

Verantwoording collectes en giften 
 

In de periode februari tot en met april 2025. 

 

 

 

 

 

Altijd onderweg 
 

In een gloednieuw appartement, waar de 

verf amper droog is, wonen John en 

Engeline Manshanden. John (1956) 

werd geboren in Rotterdam, Engeline 

(1944) in Zeist. De koffie wordt 

geserveerd in kopjes met opschrift 

“Vrijzinnigen Brielle.” 

Engeline werkte vanaf de jaren ’90, 

naast haar dagelijks werk als 

ondernemer, in de hulpverlening: 

kleding en medicijntransporten naar 

Roemenië vanuit de kerk in Ouddorp. Ze woonde destijds in Goedereede, waar ze 

de goederen sorteerde en inpakte. Tegelijkertijd was zij werkzaam in de 

woninginrichting. Zij heeft twee kinderen die actief in de zwemsport zijn, evenals 

de kleinkinderen. Samen heeft het echtpaar 11 kleinkinderen. Zelf is Engeline de 

middelste van een gezin van 5 kinderen. John komt uit een gezin met 4 kinderen, 

en tijdelijk 2 pleegkinderen. Zijn moeder was huisvrouw, zijn vader RET-

buschauffeur. Hij is afkomstig uit Rooms Rood Rotterdam, zoals hij het zelf noemt. 

Een socialistisch rooms katholiek gezin uit de zeeliedenbuurt Maashaven. Hij 

refereert nog aan gebeurtenissen hoe vroeger de politie via een megafoon haar 

komst aankondigde en de straat schoonveegde. Ook kwam meneer pastoor langs 

om te vragen of er weer een wiegje klaargezet kon worden. 

John en Engeline leerden elkaar kennen, toen zij als weduwe met haar 

probleemhond uit Roemenië bij zijn hondenschool in Hellevoetsluis kwam. Naast 

zijn baan bij IBM-computers, waar hij 30 jaar vertegenwoordiger was, oefende John 

hier zijn nevenfunctie hondentrainer uit. Voor de hond was gezien de problematiek 

geen andere optie meer dan de “hondenhemel” maar bij John en Engeline sprong 

de vonk over.  

Engeline komt oorspronkelijk uit de gereformeerde gemeente. Haar moeder was 

dochter van een gereformeerde gemeentepredikant. “Maar niet zo heel zwaar hoor” 

aldus Engeline. “Er werd ook Johannes de Heer gezongen.” Haar vader was naast 

•  Kerkrentmeesters / verjaardagsfonds 

 

: € 623,25 
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zijn baan als schoolhoofd organist in de kerk van Gorinchem. Zondagsochtends liep 

de menigte in de stad links en rechts door elkaar naar verschillende kerken toe. 

Vader kreeg ooit van een ouderling toegevoegd “wel eerbiedig spelen, organist!” 

toen hij naar diens mening de hele noten iets te snel speelde.  

Bij hun kennismaking had John lang geleden afstand van de RK-kerk genomen. 

Maar voor Engeline was het belangrijk dat er op dit gebied een binding was. 

Zij nam hem mee naar de Vrijzinnigen Brielle voor een dienst met professor Roos. 

“Een stem als een klok en een goed verhaal”, vertelt John. 4 jaar later, in 2002 werd 

hun huwelijk ingezegend door pastor Mieke Punt in Vrijzinnig Brielle. In deze 

gemeente hebben zij vele sporen liggen. John las een keer tijdens een oecumenische 

viering een overdenking voor van een zieke pastor en zag tot zijn verrassing een 

gehoor van 400 mensen. Engeline volgde vele lezingen zoals van Johanna Klink, 

Hans Stolp of een Oosterhuisdienst. Zij zongen samen in het koor. 

John ging met zijn 56e met pensioen en het paar reisde twee maanden rond. Toch 

bleek dit niet het ideaal. Ze kochten een huisje en grond in Roemenië en vestigden 

in 2008 hier een camping. Het was geen “Ik vertrek”- stijl, Engeline sprak de taal 

redelijk door haar eerdere werkzaamheden in de kledingtransporten naar Roemenië. 

Hun camping lag vlak bij de Moldavische kloosters, erfgoed Unesco, van binnen 

en buiten prachtig beschilderd. Toeristen kwamen om de schitterende fresco’s en 

iconen te bewonderen. John ging met gasten naar de lokale orthodox Roemeense 

kerk en van daaruit liepen ze naar een nonnenkloostertje, waar zij na de dienst aten. 

Veel gasten ervaarden dit als een overgetelijke gebeurtenis. 

Tevens kookten zij regelmatig voor hun campinggasten een 3 gangenmenu. 

Engeline kookt en bakt nog steeds graag. Ook nu staat er verse soep in hun 

Zierikzeese keuken en aan de grote tienpersoonstafel wordt zelfgebakken 

bananencake geserveerd. Verder deden zij op de camping 365 dagen per jaar alles 

samen. John leerde al vroeg huishoudelijke werkzaamheden. Hij vertelt hoe zijn 

moeder niet erg gecharmeerd was van het huishouden en dit uitbesteedde aan haar 

kinderen op hun vrije woensdagmiddag. Donderdags was er weer een schoon huis. 

“Ik kan alles, van knoop aannaaien tot soppen”.  

Nu verblijven zij in Roemenië en komen voor familiebezoek e.d. in Nederland. Hun 

kleine boerderijtje daar is prachtig gelegen en kijkt aan alle kanten uit op de bergen.  

In Nederland voelen zij zich thuis in de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee. Wat 

spreekt hen aan in deze gemeente? “Klein, een warm bad, zich thuis voelen” 

sommen ze op.  

Hun lievelingsmuziek is “Pokojanen” van Arvo Part. Ooit brachten ze een weekend 

in de stromende regen in Maastricht tijdens Musica Sacra door. Ze waren net op het 

punt om dan maar naar huis te gaan, toen ze langs de kathedraal liepen en deze 

prachtige muziek hoorden. “Alsof de hemel openging….en na het concert regende 

het niet meer en alles was goed”…. 

Zijn er nog meer hobby’s? Het echtpaar reist heel graag. Met omwegen naar 

Roemenië, naar de zon in Spanje, Marokko, naar Jordanië waar John allerlei dingen 

verzon om fysiek intensieve uitstapjes te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld in een 



GASTVRIJ JUNI, JULI, AUGUSTUS 2025 -17- 

golfkarretje naar bezienswaardigheden, die te voet te veel vroegen na de 

heupoperatie van Engeline. 

“En verder zijn we eigenlijk altijd onderweg….” 

 

 Ina Braber 

 

Bloemen voor een jarige 
 

Laat ik met een correctie beginnen. In de vorige GastVrij schreef ik dat leden boven 

de 75 jaar een bloemetje ontvangen. Dat krijgen ze inderdaad op hun 75ste 

verjaardag. Maar…. moeten dan tot hun 80ste wachten om jaarlijks verrast te 

worden met een boeket. Uitzondering hierop zijn de kerkenraadsleden, die op hun 

verjaardag en ongeacht hun leeftijd een bloemetje, als teken van waardering 

ontvangen.  

Ook in datzelfde stukje las u dat we voortaan de namen vermelden van hen die 

bloemen voor hun verjaardag ontvangen hebben. Te beginnen met de maanden 

maart en april. 

Dhr. M. Schiettekatte, mw. R. van der Valk-Hanse, dhr. T. van Ingen Schenau, dhr. 

H.C. Bergmans, mw. C. van Putte-Versprille, dhr. J. Vasseur, mw. P. den Boer-

Boone, mw. T. Wesdorp, dhr. M. de Broekert, dhr. J. Koopman.  

In april kregen de volgende leden een boeket: mw. J. Legemaate-Willems, mw. W. 

Korsten. 

Allen met een hartelijke felicitatie namens de Vrijzinnige Gemeente en goede 

wensen voor de dagen in dit nieuwe levensjaar. 

 

Pasen.  

Traditiegetrouw zien we ieder jaar weer op Paasmorgen een zee van gele viooltjes 

als een lentebode op de liturgische tafel staan. Dit jaar niet! Vanwege een late Pasen 

waren de viooltjes uitgebloeid. 

Op zoek dus naar een andere 

bloem, liefst ook geel van 

kleur. Een gerbera bleek een 

goede vervanger, maar ook 

wat kaal. Met wat wilgentakjes 

werd het toch een aardig 

lenteboeketje, dat na de dienst 

aan iedereen kon worden 

uitgedeeld. 

 

Met een hartelijke groet, 

 

Annelies Breugem, diaken 
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Sam`s kledinginzameling 2025 
 

Op maandag 24 maart werd alle ingezamelde kleding opgehaald bij Corrie. Dat 

betrof dit jaar 40 zakken en u kunt zich wel voorstellen hoeveel keer Corrie daarvoor 

in de loop van de afgelopen maanden naar haar zolder is geklommen om daar alle 

kleding tot deze datum te bewaren. 

 

De opbrengst wordt elk jaar minder, want ook andere instanties, zoals Dorcas en 

het Leger des Heils zijn bekende inzamelpunten voor 2e hands kleding. 

Dit alles overwegende heeft Corrie besloten dat zij stopt met het inzamelen, na dit 

vele jaren gedaan te hebben. 

 

Ze wil graag iedereen met een hartelijke groet bedanken voor het aanleveren van 

alle bruikbare spullen, en van onze kant willen wij Corrie graag bedanken voor de 

tijd en moeite die zij jarenlang ten dienste heeft gesteld aan 

Sam’s kledingactie.  

 

Redactie Gastvrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEGELTJES WIJSHEID 

 

““Wees eerlijk tegenover eerlijke mensen. 

Maar ook tegenover niet-eerlijke mensen. 

Want alleen zo komt eerlijkheid tot stand.” 

 
Lao-Tse ( Chinees filosoof 6e eeuw v Chr.) 
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Uit het liedboek: 

 

Weer heel. 
 

 

Ik heb het leven niet bespied, 

niet tegen het licht gehouden, 

ik danste wat en zong een lied 

en als ik m’n handen vouwde 

werd wat gebroken was weer heel 

  en ik kon weer liedjes schrijven  

ik bad dan : Heer, ik weet niet veel 

maar laat ’t maar zo blijven. 

Toon Hermans 

 

 

God, geef me 

kalmte om te aanvaarden 

wat ik niet kan veranderen; 

moed om te veranderen 

wat ik kan veranderen; 

wijsheid om tussen deze twee 

onderscheid te maken. 
 
       Toegeschreven aan Reinhold Niebuhr 
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Kerkomroep  
U kunt onze diensten als volgt vinden:  

➢ Ga naar de website www.kerkomroep.nl 

➢ en vul in bij Vind uw kerk: Vrijzinnige Gemeente Zierikzee 
  (Geef daarna enter of klik op de loep) 

➢ daarna kiest u: Gasthuiskerk - Vrijzinnige Gemeente  

  

Onderaan op de site worden ook de eerdere diensten weergegeven, zodat u ze later 

nog eens kunt beluisteren. 

Als u rechts het blokje Toevoegen aan “Mijn kerken” aanklikt kunt u voortaan bij 

www.kerkomroep.nl via de tab “Mijn Kerken” direct naar ons station. 

 

Ook kunt u de link van de kerkomroep gebruiken die 

rechtsonder op de website van onze wijkgemeente is te 

vinden: www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 

 

Wij wensen u veel luisterplezier toe en mocht u vragen hebben over de kerkomroep, 

laat het ons dan even weten. 

 

Kees Jobse 

 

 

  

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Kruispunt 
 

De afdeling religie van Radio Schouwen-Duiveland. 

 

Woensdag: 18.00 – 19.00 uur Kruispunt 

   (Kerkelijk informatieprogramma) 

   19.00 – 20.00 uur De Schatkist 

   (Bijbels kinderprogramma) 

   20.00 – 21.00 uur De Levensbron 

   (Herhaling Geestelijk verzoekplatenprogramma) 

 

Donderdag: 09.00 – 10.00 uur Herhaling Kruispunt 

   10.00 – 11.00 uur De Levensbron 

 

Zondag: 08.00 – 09.00 uur Herhaling De Schatkist 

   09.30 of 10.00 uur Kerkdienst 

   Rechtstreeks uit een van de kerken op ons eiland 

 

Etherfrequentie 107.1 FM in Duiveland en 107.8 FM in Schouwen, 

107.6 op de kabel. 

 Redactie: Postbus 121, 4300 AC Zierikzee 

  of 

 Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee 

 

 

 

 

Van de Redactie 
Met dank voor de tijdige toezending van uw 

kopij, delen wij u mede dat het volgende nummer 

half augustus 2025 zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 9 augustus 2025 in te 

leveren bij Redactie GastVrij Steenbank 46, E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 

 

➢ Het redactieteam wordt gevormd door: 

  Ben Hoexum en Dirk Groenendijk 

➢ Adressering en bezorging: 

  Ria Quist, T 06-15689847 

 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken en anonieme brieven te 

weigeren of in te korten. 
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Ledenadministratie    Verhuisbericht 
    Andere informatie 
Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk op peil te houden, verzoeken wij u 

dringend eventueel gewijzigde persoonlijke omstandigheden via onderstaand 

bericht door te geven aan onze scriba: 
 

Ben Hoexum 

Verrenieuwstraat 44 

4301 HZ Zierikzee 

T. 416817 
 

Ook nieuw ingekomenen kunnen zich zo melden. 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Hierbij geef ik de volgende wijzigingen door: 
 

NAAM : _____________________________________________ 

VOORNAMEN : _____________________________________________ 

GEBOORTEDATUM : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand □ persoon □ gezin 

Gaat verhuizen naar 
GAAT PER (DATUM) : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand persoon is 

□ gehuwd d.d. ___________________________________________ 

 gehuwd met : ______________________________________________ 

 d.d.____________________________________________ 

□ gescheiden d.d. ___________________________________________ 

□ geboren d.d. ___________________________________________ 

□ overleden d.d. 

____________________________________________ 
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Overige adressen 
VERJAARDAGSFONDS 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

KERKELIJK ONTVANGER 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 
 

KERKBODE 

Abonnementen 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. kerkbode@hervormdzierikzee.nl 
 

VERKOOP COLLECTEBONNEN 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 

E. cojoppa@gmail.com 
 

 

REDACTIE GASTVRIJ 

Dirk Groenendijk      T. 06-53790546 

Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee 

E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 
 

Ben Hoexum   T. 416817 

Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee 

E. hoexum@zeelandnet.nl 
 

Samenstelling 

Cor Kooij   T. 417357 

Oosterscheldestraat 35 • 4302 WG Zierikzee 

E. ckooij01@delta.nl 

BEHEER WEBSITE GASTVRIJ 

Bram Wolthoorn     T. 0113-785510 

Pykeswegje 58 • 4462 PC Goes 

E. bram.wolthoorn@gmail.com 

 

 

Ronald van de Sande     T. 06 47210978 

de Cranestraat 19• 4301 MH Zierikzee 

E. ronaldvandesande@gmail.com 

 

BEZOEKWERK 

Coördinatie 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 

E. cojoppa@gmail.com 
 

BLOEMEN IN DE KERK 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

 

ORGANISTEN 

Coördinatie 

Giljam Bil      T. 06-43677967 

Poortkade 152 • 4302 VA Zierikzee 

E. giljambil51@gmail.com 

 

KERKCENTRUM 

Havenplein 17 •   T. 412073  

4301 JD Zierikzee 
 

Verhuur 

Christien Struijk     T. 06 10079144 

E. verhuur@hervormdzierikzee.nl 

 

 

Diaconie:   IBAN: NL75 RABO 0375169873 

Gemeentewerkfonds, Gemeentegids Vrijzinnige Gemeente en Kerkrentmeesters 

Buitengewone wijkgemeente:  

- IBAN: NL97 RABO 0357 8483 81 of 

- IBAN: NL46 RABO 0373 7336 31 t.n.v. Wijkraad kerkrentm. Buitengew. Wijk. 
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