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• Welkom / mededelingen door de ouderling van dienst 

• Gemeente gaat staan 

• 1ste couplet openingslied Lied 2: Dit is de dag 

• Bemoediging 

• Gemeente gaat zitten 

• Vervolg openingslied Lied 2 : 2 en 3 

• Inleiding op de dienst 

• Gebed 

• Lied 9: Klimmende zon 

• Schriftlezing(en) 

• Matteüs 5 :1 - 8 

• Lied 17: Ik zie de hemel opengaan   

• De stem van de Grote Geest bij de Hopi Indianen 

In het woestijnachtige gebied van Noord-Arizona zijn de tafelbergen bijzonder 

droog, onvruchtbaar en stenig. De Hopi leven echter in de traditionele 

overtuiging dat de Grote Geest Massau'u ons aan het begin van deze wereld juist 

deze droge steenwoestijn heeft toegewezen om ons te vestigen en ons daarmee 

heeft opgedragen een bescheiden, sober en werkzaam leven te leiden. 

Graag schilderen de Hopi op aanschouwelijke wijze hoe de ontmoeting verliep 

tussen de eerste Hopi en Massau'u, toen we in deze wereld verschenen. In het 

woestijnachtige gebied zat Massua’u in de schaduw van een struik, bezweet en 

vermoeid van het werk. Hij rustte uit. In zijn hand had hij slechts een plantstok, 

een zak met maïszaad en een kruik water. Verder bezat hij niets. De hele dag 



had hij in de verzengende woestijnzon maïs geplant en nu was hij uitgeput van 

het werk. Op de vraag van de Hopi of wij ons in dit land mochten vestigen, 

antwoordde hij: 

Alles wat ik heb, zijn mijn plantstok en mijn maïs. Als jullie bereid zijn te leven 

zoals ik en mijn aanwijzingen op te volgen, het levensplan dat ik jullie zal geven, 

kunnen jullie hier bij mij leven en voor het land zorgen. Dan zullen jullie een 

lang, gelukkig en vruchtbaar leven hebben.  

Daarmee gaf Massau'u ons de eerste instructies hoe we moeten leven: zoals hij, 

zonder rijkdommen en bezittingen, slechts met de plantstok en maïszaad in de 

hand, zo moeten ook wij bescheiden en eenvoudig, maar ook ijverig en 

vredelievend leven. Verder moeten we de hardheid van het leven en het werk 

accepteren en bereid zijn ons aan de natuurlijke omstandigheden aan te passen. 

De Hopi mag de natuur zijn wil niet opleggen, wij moeten ons juist aan de 

omstandigheden die de natuur ons oplegt, aanpassen. 

Om Hopi te zijn, moeten we vriendelijk zijn, zacht, oprecht, bescheiden en 

gevoelig voor alles wat ons omgeeft, dieren, vogels, planten. We dragen 

verantwoording voor al deze dingen. En deze verantwoording en zorg geven we 

gestalte door meditatie, gebed en door onze plechtigheden, zoals we in de 

regendans hopen op regenwolken. 

• Orgelspel 

• Overdenking 

• Orgelspel 

• Lied 14 (alle coupletten): Klimaatlied 

• Gebeden  

telkens afgesloten met Lied 6: Mensen van toekomst 

• Onze Vader 

• 1ste collecte tijdens voorspel slotlied; de collecte is bestemd voor de 

diaconie en wordt vooraf toegelicht door de dienstdoende diaken 

• Slotlied (staande) 

Lied 33 : 1 en 2 Lied om zegen 

• Zegenbede 

• Lied 33 : 3 

• 2de collecte bij de uitgang 

 


