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Voorwoord 
 

 

Beste gemeenteleden, 

 

 

 

Een nieuw nummer van ons gemeenteblad GastVrij. Terwijl we aan deze editie 

bezig zijn, lijkt de winter voorbij, maar u weet: 

 

“Maart roert zijn staart” 
 

Maar het voorjaar komt eraan, ondanks alles. Een roerige wereld, met oorlogen, 

aanslagen, leiders met bizarre gedachten…. 

 

En in die wereld als heel klein onderdeeltje onze Vrijzinnige Gemeente. 

Waarin we elkaar mogen ontmoeten en bemoedigen. 

 

De komende maanden hopen wij u weer te ontmoeten in onze Gasthuiskerk. Het 

dienstenrooster vindt u verderop in dit blad. Verder het nieuws uit onze gemeente, 

weer een mooi interview van Ina, actie kerkbalans 2025, en diverse andere artikelen. 

 

Zoals gebruikelijk een hartelijk welkom aan de nieuw ingekomenen in Zierikzee.  

 

Bezoek eens één van onze kerkdiensten om de sfeer van de Vrijzinnige Gemeente 

in Zierikzee te proeven. Voel u thuis bij ons! 

 

Veel informatie treft u ook aan op onze site:  

 

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 
 

 

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,  

 

 Dirk Groenendijk, voorzitter 

 

 

  

http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Nu ook een vestiging in Burg-haamstede (kerkstraat 1, 4328 LH) 
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Diensten/vieringen 
 

DATUM TIJD VOORGANGER 

Zondag 2 maart  Geen dienst 

Zondag 9 maart 09.30 uur ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee  

Zondag 16 maart  Geen dienst 

Zondag 23 maart** 09.30 uur dhr. Franck Ploum,  

Viering met Brood en Wijn 

Zondag 30 maart* 11.00 uur mw. Barbara Veenman, Capelle aan den 

IJssel 

Zondag 6 april  Geen dienst 

Zondag 13 april* 11.00 uur mw. Irene Verberk, Giessenburg 

Goede Vrijdag 18 april  17.00 uur dhr. Franck Ploum 

Paaszondag 20 april** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Met medewerking van klarinetensemble 

‘Kwartezz’ 

Zondag 27 april* 11.00 uur dr. Petra Galama, Breda 

Zondag 4 mei  Geen dienst 

Zondag 11 mei* 11.00 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 18 mei  Geen dienst 

Zondag 25 mei* 11.00 uur dhr. Franck Ploum 

Gemeentebijeenkomst, zie elders in deze 

GastVrij 

Zondag 1 juni  Geen dienst 

Pinksterzondag 8 juni 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

 

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, 

Zierikzee. 
 

Diensten met * aangegeven = Koffiedrinken na de dienst. 

Diensten met ** aangegeven = Koffiedrinken voor de dienst vanaf 9.00 uur. 
 

De liturgie wordt vermeld op de website bij de kerkomroep. 
 

Wijzigingen voorbehouden.  
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Vooruitblik op de vieringen 
 

Zondag 23 maart 9.30 uur 

Het verhaal van Jona - Viering met Brood en Wijn 

Het verhaal van Jona is een verhaal over keuzes en waar die keuzes je uiteindelijk 

brengen, maar ook over situaties waarin je als mens terecht kunt komen. Het is in 

je leven immers zelden mogelijk alle keuzes geheel te overzien en alle 

consequenties van tevoren te overwegen. Het is voor veel bijbelwetenschappers nog 

steeds een beetje een raadsel waarom dit boekje, dit verhaaltje, in de Bijbelse canon 

terecht is gekomen, en dan ook nog een plek heeft mogen krijgen te midden van de 

grote profeten. Het heeft meer van een sprookje, dit slechts vier hoofdstukken 

tellend werk, dan de uitstraling van een visionaire blik op de toekomst. Het verhaal 

van Jona behandelt een klein thema, gezien in het perspectief van de 

wereldproblematiek, maar daarom wellicht zeer herkenbaar in ons eigen leven. 

 

Vrijdag 18 april 17.00 uur 

Goede Vrijdag 

Een ingetogen en verstilde samenkomst. Het lijdensverhaal volgens Lukas zal 

klinken, gedempte tonen van het orgel, enkele kleine liederen zingen we verstild. 

Zo kan het drama dat we op deze dag gedenken tot ons doordringen en kunnen we 

herkennen waar het gebeurt, tot op vandaag. 

 

Woensdag 20 april 9.30 uur 

Viering van Pasen 

Geen opstaan zonder vallen. Na het lijden vieren we Pasen. Pasen is het feest van 

de opstanding, een dag van nieuw leven dat steeds 

weer voortkomt uit wat schijnbaar dood lijkt te 

zijn. Vanouds is Pasen dan ook een lentefeest: uit 

de dood-gewaande takken en de koude dorre grond, 

komt onstuitbaar nieuw leven tevoorschijn. Na de 

bevrijding uit de slavernij in Egypte kunnen de 

Joden dit lentefeest niet meer vieren zonder de 

bevrijding te gedenken, stil te staan hoe ze zelf als 

volk van dood naar leven trokken. Jezus-volgers 

zijn dit Pesachfeest blijven vieren en hebben er 

opstandingsverhalen aan gekoppeld: deze 

gekruisigde en vermoorde Messias is sterker dan de 

dood, zijn geestkracht leeft voort in allen die zijn 

weg van bevrijding gaan. Pasen, verhalen over 

dood en opstanding, over vallen en opstaan, over 

wat dood maakt en wat tot leven strekt. 
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Zondag 11 mei 11.00 uur 

Vrijheid en verantwoordelijkheid 

We vieren 80 jaar vrijheid. Tegelijk zien we vrijheid overal om ons heen onder druk 

staan. Het lijkt er vaak op dat we vrijheid ervaren als een eens en voor altijd 

verworven situatie. Maar vrijheid die niet onderhouden wordt dreigt ten onder te 

gaan. Met andere woorden: willen we ook de verantwoordelijkheid nemen die bij 

vrijheid hoort? Een viering over hoe wij omgaan met onze vrijheid en de verbinding 

tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. 

 

Zondag 25 mei 11.00 uur 

Het verhaal van Ruth  

Het verhaal van Ruth is in de synagoge één van de vijf feestrollen en wordt jaarlijks 

gelezen op Sjavoeot, het joodse Pinksterfeest. Het boek Ruth gaat over de zoektocht 

naar toekomst, over identiteit, over vreemdelingschap en ook over messiaanse 

perspectieven. Het verhaal over Ruth is een oud verhaal maar staat bol van de 

actualiteit. Daarom is het verhaal ook heel goed te lezen als een spiegel voor onze 

tijd en ons eigen leven. Denk alleen maar aan de enorme hoeveelheid migranten die 

in den vreemde een nieuw bestaan proberen op te bouwen, het thema van 

arbeidsmigranten, al die plaatsen waar geen brood meer is, of waar mensen om 

andere redenen moeten wegvluchten? En dan de grote vraag naar mijzelf, wie ben 

ik, wie ziet mij, mag ik gezien worden? 

 

Na de viering is er een gemeentebijeenkomst in het kerkcentrum. U bent van harte 

welkom. Meer hierover elders in deze GastVrij. 

 

Boekpresentatie 22 juni van 12.00-13.00 uur 

De Bergrede, een leerhuis in liefde en solidariteit 

Op zondag 22 juni is er na de viering van 11.00 uur 

een boekpresentatie van het nieuwe boek van Franck 

Ploum: De Bergrede, een leerhuis in liefde en 

solidariteit. Het boek behandelt de hele Bergrede, 

zoals we die in het evangelie van Mattheüs aantreffen. 

Maar liefst 3 hoofdstukken met kernuitspraken en 

leefregels die Jezus meegeeft aan zijn volgelingen.  

Uiteraard is er ook gelegenheid het boek aan te 

schaffen.  

 

Meer informatie volgt in GastVrij van mei/juni. 

 

Franck Ploum  
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Mededelingen van de kerkenraad 
 

Bloemen voor een jarige 

Een jarige wil je graag verrassen. Dat doen we dan ook als gemeente met een 

bloemetje voor leden boven de 75 jaar. Op zondagmorgen siert het boeket de kerk, 

wordt de naam van de jarige genoemd en na afloop van de dienst aan haar/hem 

overhandigd of thuisbezorgd. 

Zou het niet een aardige gedachte zijn, zeker nu er om de week kerkdienst gehouden 

wordt, de namen van degenen die bloemen ontvangen hebben in Gastvrij te 

vermelden? Zo worden onze jarige leden nog eens onder onze aandacht gebracht en 

wie weet wat daaruit voorkomt, bijvoorbeeld een praatje op straat, een belletje. Het 

kan een meerwaarde zijn voor de onderlinge band. En dat vond de kerkenraad ook. 

 

Mocht u bezwaar hebben wanneer uw naam in Gastvrij 

vermeld wordt, wilt u mij dat voor 15 maart laten weten? 

 

Met een vriendelijke groet,  

 

 Annelies Breugem 0111-414101    

 

Toekomstperspectief gemeente 

Vorig jaar in maart hebben wij als gemeente en kerkenraad met elkaar van 

gedachten gewisseld over ons gemeente-zijn in de komende jaren. Nu we een jaar 

verder zijn lijkt het ons goed om dit gesprek voort te zetten. Waar staan we in het 

traject? Een eerste stap is gezet met het verminderen van het aantal diensten, een 

besparing op kosten en op menskracht. Hoe ervaren we deze verandering? Zijn er 

nieuwe stappen nodig in de naaste toekomst? Wij nodigen u uit voor een gesprek 

over ons gemeente-zijn op zondag 25 mei na de viering van 11 uur. 

 

Liedavond 

Op dinsdag 1 april om 20 uur (inloop vanaf 19.30 uur) is er een regionale liedavond 

in de Johanneskerk, Kerkplein 2, Nieuwerkerk. Het zal gaan over het werk van 

Willem Barnard, kerklieddichter. Van hem staan er vele liederen in het liedboek. 

Deze avond is bedoeld voor alle zanglustigen en liefhebbers van liturgie en 

kerkmuziek en wordt verzorgd door Gerda van de Haar, kernredacteur van ‘In wind 

en vuur’ en neerlandica. Muzikale leiding: Marianne van Dijke, dirigente en 

organiste in Nieuwerkerk. Er wordt informatie gegeven over de liederen en veel 

gezongen, met medewerking van een soliste, muzikanten en zangers.  

 

Aanmelden bij voorkeur voor 15 maart op het e-mailadres: m.j.wisse@kpnmail.nl. 

 

Ben Hoexum, scriba 

 

mailto:m.j.wisse@kpnmail.nl
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Terugblik  
 

Het is een aardige en jarenlange traditie dat er 

in de dagen voor kerst bij de leden boven de 

75 jaar een kerstattentie wordt bezorgd 

namens de Vrijzinnige Gemeente. Dit jaar 

waren dat meer dan 60 adressen en dan 

begrijpt u wel dat de inkoop, het inpakken en 

bezorgen van de attenties veel werk en tijd 

vraagt. 

 

 

Maar…vele handen maken licht werk! 

 

En zo hebben wij dat dit jaar ook ervaren. De hulpvaardige handen van Marion, 

Lieke en Ria vulden op één ochtend alle tasjes. Zelfs met het openen van het 

dekseltje onder de kaars met dat piépkleine schroefje kregen de dames handigheid. 

Nog diezelfde dag stonden alle tasjes op tafels in de kerk uitgestald. En toen op 

zondag, na de dienst en na de koffie ieder een paar tasjes meenam om ze op het 

vermelde adres af te geven, bleven lege tafels over. Samen kunnen we veel! 

 

Hartelijke dank, namens de diakenen 

 Jan-Jaap en Annelies   
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Vrolijk Pasen
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Diaconie 
 

Diaconie kerstcollecte 25 december 2024 

Op basis van de actualiteit had de diaconie het volgende doel gekozen: 

Winteractie Oekraïne 2024 

De kerstcollecte van 2024 is 

blijkbaar goed gekozen. 

Er is een recordopbrengst van 

€ 388,50 binnen gekomen. 

 

Velen van u hebben ook de prijs 

van 1 pakket gegeven. 

Namens de stichting Child Help, 

die de winteractie georganiseerd 

had, wil de diaconie allen hartelijk 

bedanken voor hun bijdragen. 

De diaconie heeft nog wat bijgelegd en voor € 450 aan pakketten gekocht. 

 

 

Overige collectes; 

 

De diaconie heeft de opbrengst van de collecten weer verdubbeld. 

 

 

Diaconie collecte maart 2025 

Dit was een open keuze, de keuze is gevallen op; 

 

De Wilde Ganzen 

 

Het doel van de Wilde Ganzen is: Samen sterk tegen armoede.  

Hun zgn. handelsmerk bestaat altijd uit kleinschalige projecten.  

 

Bouw mee aan een toekomst zonder armoede. Met jouw donatie steun je de aanleg 

van scholen, ziekenhuizen en waterpompen in ontwikkelingslanden. 

Deze werkwijze trekt de diaconie in het bijzonder aan en is het vermelden waard 

 

 

  

•  November 2024 Hospice Kaaskenswater € 78,75 

•  Januari 2025 Kerk In Actie;  

Samen tegen armoede 

€ 61,25 
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Diaconiecollecte april 2025 

Kerk in Aktie: Zending (Golfstaten, Veertigdagentijd) 

 

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen 

onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. 

Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de 

Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint 

voorgangers in een vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling worden 

doorgegeven. 

De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van 

alledag. De Bijbel geeft moed en kracht. 

 

 

Diaconiecollecte mei 2025 

Stichting vakantiehuis Thuredrith 

 

Een vakantie bij de duinen en het strand van 

Renesse? Helaas is dat niet zomaar voor ieder 

gezin weggelegd, bijvoorbeeld omdat het leven 

op z'n kop staat door een ernstige ziekte bij een 

kind. De angst, de onderzoeken en de 

behandelingen beheersen vaak het gehele gezin. 

Juist dan is het fijn om er met zijn allen even 

tussenuit te kunnen en wat afstand te nemen van 

alle inspanningen. Dat kan via Stichting Vakantiehuis Thuredriht. 

 

De diaconie 
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Verantwoording collectes en giften 
 

In de periode november 2024 tot en met januari 2025. 

 

 

 

 

Eindejaarscollecte 2024 en kerkbalans 2025 
 

De opbrengst van de eindejaarscollecte was € 1.610, - (vorig jaar € 1.475, -) en in 

het kader van Kerkbalans 2025 werd een bedrag aan vrijwillige bijdragen door onze 

gemeenteleden toegezegd van € 15.000, - (vorig jaar: € 16.278, -). 

Hartelijk dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. 

 

Ook de belasting helpt een handje mee 
 

Jouw gift aftrekken voor de belastingaangifte? Geef dan als periodieke gift. Het 

volledige bedrag is dan aftrekbaar en er geldt geen drempel. Zo kun je meer geven 

zonder dat het je meer kost. 

Een periodieke gift moet je schriftelijk vastleggen voor minimaal vijf jaar achtereen 

(tenzij je komt te overlijden, dan kun je het direct laten stoppen). Ook de kerk moet 

het formulier ondertekenen. Geïnteresseerd? Neem contact op met één van onze 

kerkrentmeesters. Zij helpen je graag. 

 

Wilt u het zelf via internetonderzoeken ga dan naar de volgende website: 

www.kerkbalans.nl/hoe-doe-ik-mee/ 

Daar vindt u ook het te tekenen formulier voor een periodieke schenking – PKN-

gemeenten. 

 

De kerkrentmeesters 

Kees Jobse 

Corrie Goudswaard 

Marcel Schiettekatte 

 

  

•  Kerkrentmeesters / verjaardagsfonds 

 

: € 845,25 

http://www.kerkbalans.nl/hoe-doe-ik-mee/
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Doe goed en kiek nie omme 
 

In het woonhuis van een vroegere slijterij in hartje 

Zierikzee woont Marcel Schiettekatte (1954) met zijn 

partner Margret. Rustig zit hij in de gezellige woonkeuken 

in de zon aan een ontbijtje, na dagelijks sporten in huis. In 

een sfeervolle tuin kippen, een vogelhuisje, en de poes 

stapt net binnen. 

Marcel is geboren in de Korte Groendal in Zierikzee, waar 

een sigarenwinkel was. Vader werkte bij het waterschap, 

werd later verzekeringsagent en vervolgens makelaar. Moeder deed de winkel en 

zorgde voor haar vijf jongens en een kostganger.  

 

Marcel en zijn tweelingbroer Wim waren nakomertjes van drie oudere broers 

Tonny, Jan en Arnold. Marcel zat op de school met de Bijbel, in het Vrije, vlak 

naast zijn huidige woning. Na de vijfde klas ging hij over naar de brugklas van de 

HBS in de Manhuisstraat. De tweeling was, alhoewel twee-eiig, in het begin 

identiek gekleed, voetbalden samen, gingen samen naar de brugklas, maar toen 

scheidden hun wegen. Broer Wim ging naar de Mulo, Marcel vervolgde de HBS. 

In het tweede jaar van de middelbare school overleed Marcels vader. Marcel ging 

door, zoals een jonge knul dat doet. Pas later voelde hij de impact, en nog… 

 

Marcel koos de A-kant en ging naar de Hes, nu HEAO geheten. Tijdens zijn studie 

was hij in de kost bij de tante van een vriend. Zij was een positieve vrouw waar 

Marcel veel steun aan had. “Doe goed en kiek nie omme”, was haar levensmotto, 

ondanks alles wat ze meegemaakt had. Dat maakte indruk. Marcel ging stagelopen 

bij Zeelandia, waar hij al vakantiewerk gedaan had in de fabriek die aan de Fonteine 

stond: de ”natte” kant: crèmes e.d. Later ging hij “in de poeier”: de poederfabriek. 

Met verve vertelt hij over de Carlofabriek, een Deense uitvinding, door de familie 

Doeleman naar Zierikzee gehaald. Deze fabriceerde een middel om water met olie 

te mengen en zo veel sneller en goedkoper blikken en platen te smeren. Dit gebeurde 

in de Zuidhoek. Marcels vakantiewerk was behoorlijk handmatig: balen vullen aan 

een machine, dichtnaaien en stapelen op planken. Tijdens zijn stage leerde hij veel 

over boekhouding, planning en administratie. Vervolgens kreeg hij hier een baan 

en werkte ook veel op de verkoopkantoren in Amsterdam, Rotterdam, Zutphen en 

Veldhoven. Hij verving hier de manager tijdens de vakantie, maar reed zo nodig 

ook op de heftruck. 

 

Uit deze tijd dateert ook zijn liefde voor volleybal. Hij speelde in de bedrijfsteams 

van Zeelandia, ook met Eddy de Looff en Pieter Schotte. 

 

In die tijd was Marcel getrouwd met Irna en na een lange kinderwens werd in 1983 

zoon Evert en in 1985 dochter Renée geboren. Marcel is tegelijk gedoopt met Renée 
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en deed belijdenis bij onze predikant in herinnering Klaas Hendrikse. Marcel 

herinnert zich dit als een heel mooie dienst. Er speelde zelfs een echt muziekbandje.  

 

Renée woont in Zierikzee en werkt bij Omoda. Evert woont in Scheveningen en 

werkt in de ICT.  

 

In 1980 stapte hij over naar de NMB-bank, later ING, en werd adviseur zakelijke 

relaties en accountmanager. Gaandeweg kwamen de reorganisaties waarbij hij alle 

kanten opgestuurd dreigde te worden en ook zijn functie-inhoud zou veranderen. 

Marcel schreef graag analyses en adviezen, maar zijn sterke kant was ook het 

opbouwen van een vertrouwensband met klanten, wat niet meer aan de orde zou 

zijn. Met 59 jaar kon hij vertrekken bij de ING. Omdat zijn moeder was gevallen 

en in De Wieken was gaan wonen voelde Marcel de impact van het ontslag in eerste 

instantie niet zo. Samen met zijn broers zorgde hij voor haar, van een vroeg ontbijtje 

tot dagelijks 5 minuutjes trainen op de hometrainer, tot ze weer met Marcel op de 

duofiets naar het Stelletje, Ouwerkerk, het watersnoodmuseum, kon. De longarts 

was stomverbaasd over moeders conditie. “Eigenlijk was het een fantastisch jaar, 

met tijd voor mijn moeder, samen met mijn broers en schoonzussen.” 

  

Toen moeder overleed op bijna 93-jarige leeftijd, had zij Marcels vader, die met 56 

jaar overleed, zeer lang overleefd en ook nog jaren de sigarenwinkel gerund. “Ze 

was een positieve en dankbare vrouw”. 

 

Als 62-jarige werkte Marcel nog ruim 2 jaar in Amsterdam en Utrecht, 

maandagochtend weg, donderdagavond naar huis. Een intensieve tijd. Daarna pakte 

hij zijn vrijwilligerswerk in De Wieken weer op: rolstoelwandelen, zwemmen met 

mensen met dementie en parkinson in Nieuwerkerk, koersbal organiseren in De 

Wieken, in Mitt Hem en in Het Nieuwe Vrije, en fietsen met de Duo-Bike. “Dat is 

zulk mooi werk", vertelt Marcel. Ook in de vrijzinnige gemeente ligt het nodige 

werk. Ten tijde van de splitsing van de twee hervormde gemeentes was hij 

kerkvoogd. De komst van Klaas gaf Marcel het gevoel “maar zo klopt het!” Ook 

Franck hoort hij heel graag. Tenslotte was hij jarenlang koster en toen zijn kinderen 

nog klein waren, sprong hij bij hoge nood in bij het zondagsuur, samen met Klara 

en Ina. 

 

Het overlijden van zijn ouders, zijn broer Tonny en zijn tweelingbroer Wim, grepen 

Marcel aan. En nog…. 

 

Wat steunt Marcel daarbij? “De mensen die niet meer onder ons zijn leven voort in 

andere mensen en verhalen. En zo leef je weer verder.” Hij geniet van salsadansen 

“vrolijke muziek!” en stijldansen met Margret. Ook van rockmuziek, zoals Cuby & 

the Blizzards, Joe Cocker, Golden Earring is hij fan. Van lezen, historische romans, 

zoals the Pilgrim Fathers. Volleyballen is ook een sport die hij beoefent. Hij was 
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ruim 40 jaar volleybaltrainer bij Mevo ’80 (later Forza SD). Verder ontspant hij 

zich met fietsen en wandelen, een gedeelde passie met Margret. Samen hebben ze 

grote routes gefietst, bijvoorbeeld route Iberica, van Lissabon naar Po, en van huis 

uit naar Venetië en Corsica.  

 

De week ligt weer voor hem, met rolstoelwandelen, volleyballen, fietsen en 

kerkenwerk.  

 

“Het leven is voor je, en niet meer achter je” zegt Marcel. “Dus doe maar goed en 

kiek nie omme.".  

 

 Ina Braber 

 

 

Uit ons eigen archief hebben we nog de liturgie kunnen opdiepen van de dienst 

waarover Marcel in het interview spreekt. 
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Bijbelse kruidjes-roer-me-niet 
 

De bijbel is geen boek voor brave mensen. De mensen die erin beschreven worden 

zijn zelden alleen maar vroom of diepgelovig. Ook zij hadden soms last van 

driftaanvallen, korte lontjes en egoïsme.  

 

Kaïn, de broer 

Al snel nadat de eerste mensen kinderen kregen, ging het mis. Kaïn slaat zijn broer 

Abel dood. De aanleiding daarvoor was dat de Ene geen aandacht schonk aan het 

offer dat Kaïn bracht en wel aan dat van Abel. Kaïn had zich af kunnen vragen wat 

de Eeuwige gezien had in Abels offer en niet in het zijne, maar dat doet hij niet. Hij 

wordt alleen maar kwaad ‘en zijn blik wordt donker’. De waarschuwing die de Ene 

hem geeft, maakt geen indruk. Hij is zijn woede en jaloezie niet de baas en hij 

reageert deze af op Abel. 

 

Mozes, de gids 

Mozes, de man die het volk Israël uit Egypte leidde naar Kanaän, van een leven in 

slavernij naar een leven in vrijheid. Voor deze taak had de Ene hem uitgekozen, 

hoewel hij op dat moment al een moord gepleegd had. Hij had gezien hoe een 

Egyptenaar een Israëliet sloeg en werd zo boos dat hij de Egyptenaar doodde.  

 

Mozes trekt met het volk de woestijn door. Dat gaat niet zonder botsingen. Op een 

keer blijft Mozes lang op een berg. Daar voert hij een gesprek met de Ene en krijgt 

hij de tien woorden. Het volk vindt het 

allemaal veel te lang duren en bouwt een 

gouden kalf, een afgod. Als Mozes dat ziet, 

wordt hij zo kwaad dat hij de twee platen 

waarop de Ene zijn woorden geschreven had, 

kapot gooit. Het gouden beeld gooide hij in 

het vuur en verpulverde het. 

 

Saul, de koning 

Saul was de eerste koning van Israël. Een ongeduldige man. In één van de oorlogen 

die hij voert en dreigt te verliezen wacht hij op de profeet Samuël voor het brengen 

van offers. Samuël maakt echter geen haast en steeds meer soldaten van Saul lopen 

weg. Daarop besluit Saul zelf de offers te brengen. Vlak daarna komt Samuël. Het 

onbevoegd offeren heeft als gevolg dat het koningschap naar een ander zal gaan. 

Een kwade geest krijgt vat op Saul.  

 

Samuël zalft daarop David tot koning, zonder daar ruchtbaarheid aan te geven. Die 

gaat door met zijn gewone leven. Tot hem gevraagd wordt naar het hof te komen 

om op de lier te spelen als Saul een kwade bui heeft. Door de muziek wordt Saul 

weer rustig. David krijgt steeds meer invloed en het volk draagt hem op handen. 
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Dat maakt Saul woedend: “Nog even en ze geven hem het koningschap!” Vanaf dat 

moment wantrouwt Saul David. Op een dag loopt hij als een razende met een speer 

door zijn huis terwijl David op de lier speelt. Saul gooit de speer twee keer naar 

David, maar zonder hem te raken. Hij wil David niet meer in zijn buurt hebben en 

wordt steeds banger voor hem.  

 

Jona, de profeet 

Jona had de inwoners van Ninevé verteld dat de Eeuwige besloten had de stad te 

vernietigen. Die krijgen spijt van hun gedrag en bekeren zich. Dat doet de Eeuwige 

terugkomen van zijn besluit. Tot grote ergernis van Jona. Hij was buiten de stad 

gaan zitten om te kijken wat er zou gebeuren. Ter verkoeling laat de Eeuwige een 

boom groeien, zodat hij in de schaduw kan zitten. Maar de volgende dag verdort de 

boom en weer wordt Jona kwaad. Hij wil liever sterven dan nadenken over wat de 

Eeuwige hem hiermee vertellen wil. 

 

Herodias, de koningin 

Voor Herodias met koning Herodes trouwde, was ze de echtgenote van zijn broer. 

Johannes de doper had de koning daarop aangesproken, wat Herodias hem zeer 

kwalijk nam. Om haar ter wille te zijn liet Herodes Johannes opsluiten. Op een dag 

geeft Herodes een feest, waarop zijn dochter danst. Als dank daarvoor mag zij een 

wens doen. Direct vraagt ze haar moeder advies en die hoeft daarover niet lang na 

te denken: het hoofd van Johannes. 

 

Petrus, de leerling 

Jezus noemt Petrus de rots waarop hij zijn kerk zal bouwen, ondanks Petrus’ 

impulsiviteit. In het verhaal over Jezus die tijdens een storm over het water loopt, 

is Petrus degene die in het water springt om hem tegemoet te gaan. Als Jezus zijn 

leerlingen vertelt dat hij gedood zal worden, wijst Petrus hem fel terecht: “Nee, dat 

zal u zeker niet gebeuren!” En als Jezus gevangen wordt genomen, slaat Petrus met 

een zwaard een oor van de knecht van de hogepriester af. Hoewel Petrus Jezus 

bezworen had dat hij hem nooit verloochenen zou, houdt hij vloekend vol, als hij 

herkend wordt als één van Jezus’ volgelingen, Jezus niet te kennen.  

 

Jezus, de leraar 

“Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken 

en bid voor wie jullie slecht behandelen.”· Woorden van Jezus. Hij had vele 

volgelingen, maar er waren ook mensen die hem probeerden te vangen op zijn 

woorden. Hen noemt hij: ‘witgepleisterde graven, huichelaars, addergebroed’. Dat 

klinkt heel anders dan ‘heb lief’.  

Ook zijn leerlingen krijgen er soms van langs. Nadat Petrus hem terecht gewezen 

had, noemt Jezus hem een satan. Op een dag komt Jezus in de tempel en ziet daar 

allerlei mensen handeldrijven. Het maakt hem zo boos dat hij de tafels van de 
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geldwisselaars en de stoelen van de duivenhandelaars omver werpt. De tempel moet 

immers een huis van gebed zijn en geen ‘rovershol’.  

 

God, de Schepper 

In het tweede testament wordt de Eeuwige in abstracte termen beschreven, als geest 

of als liefde. In het eerste is God echter weinig menselijks vreemd. Als Hij ziet dat 

de mensen hem ongehoorzaam zijn, heeft Hij spijt van de schepping. Hij is tot in 

het hart gegriefd, staat er. Die gegriefdheid leidt ertoe dat Hij de mensen en de 

dieren van de aarde wil wegvagen. Ook in het verhaal over het gouden kalf spreekt 

God over Zijn ‘brandende toorn’.  

 

Tenslotte 

De voorbeelden laten zien dat er achter de plotselinge woede altijd iets anders zit: 

gekwetstheid. Teleurstelling, angst, verdriet. Hoe mensen omgaan met die emoties 

verschilt. Wie boos blijft, koestert wrok en verliest daarmee werkelijk contact met 

de naaste en met de Eeuwige. Dan wordt het leven troosteloos. Maar wie zich de 

vraag durft stellen: 'waar ben ik mee bezig?' verandert. Die probeert niet weer in 

dezelfde valkuil te stappen. En wie dat doet blijft een mens naar Gods hart. Een 

kruidje-roer-me-wel. 

 

Nel Verburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GASTVRIJ MAART, APRIL, MEI 2025 -21- 

Sam`s kledinginzameling 2025 
 

Zoals in de vorige GastVrij al gemeld, zal onze Vrijzinnige Gemeente ook in 2025 

weer meedoen met de kledingactie. 

De exacte datum van de inzameling is inmiddels bekend: maandag 24 maart. 

U bent de hele dag welkom bij Corrie om kleding en ander textiel te brengen.  

 

Nog een kleine reminder: 

Wat zamelt Sam`s kleding actie in? 

• In goede staat zijnde dames-, heren- en kinderkleding. 

• Ook schoenen en huishoudtextiel zoals lakens en handdoeken die in goede 

staat verkeren. 

Met uw ingeleverde kleding helpt u mensen heel concreet. 

 

Mensen, kinderen ook vaak, die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen. Die 

een oorlog ontvluchten. Gezinnen die in grote armoede leven. Het zijn de zwaksten 

in de samenleving die onze hulp het hardst nodig hebben. U steunt hen door uw 

kleding te doneren aan Sam’s kledingactie. 

Het zou geweldig zijn om weer vele kilo’s aan te kunnen leveren. 

 

We rekenen op u. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

Corrie Goudswaard  

Sloestraat 48  

Zierikzee  

Tel 414067 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEGELTJES WIJSHEID 

 

 “Wanneer je jezelf vermenigvuldigt en je kan niet 

delen, dan ontstaan er breuken!” 
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God, bron van leven, 

Schepper van hemel en aarde, 

Vader, Moeder, wees bij ons. 

 

God, gezicht van de Allerhoogste, 

Levend Woord, Zoon, 

Mens bij uitstek, wees onder ons. 

 

God, bewogen Beweger, 

bezielende Adem, 

Heilig vuur, Geest, wees in ons. 
 
         Uit KBO 
 

 

 

Van jou van mij van ons 

 

De tuin is het huis van de heg 

De heg is het huis van de mus 

De mus is het huis van het ei 

En jij bent het huis van mij 

 

De nacht is het huis van de droom 

De droom is het huis van de sneeuw 

De sneeuw is het huis van de kou 

En ik ben het huis van jou  

 

De boom is het huis van het nest 

Het nest is het huis van het jong 

Het jong is het huis van het dons 

En wij zijn het huis van ons 
 

       Uit “Open Deur”   Jos van Hest 
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Kerkomroep  
U kunt onze diensten als volgt vinden:  

➢ Ga naar de website www.kerkomroep.nl 

➢ en vul in bij Vind uw kerk: Vrijzinnige Gemeente Zierikzee 
  (Geef daarna enter of klik op de loep) 

➢ daarna kiest u: Gasthuiskerk - Vrijzinnige Gemeente  

  

Onderaan op de site worden ook de eerdere diensten weergegeven, zodat u ze later 

nog eens kunt beluisteren. 

Als u rechts het blokje Toevoegen aan “Mijn kerken” aanklikt kunt u voortaan bij 

www.kerkomroep.nl via de tab “Mijn Kerken” direct naar ons station. 

 

Ook kunt u de link van de kerkomroep gebruiken die 

rechtsonder op de website van onze wijkgemeente is te 

vinden: www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 

 

Wij wensen u veel luisterplezier toe en mocht u vragen hebben over de kerkomroep, 

laat het ons dan even weten. 

 

Kees Jobse 

 

 

  

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Kruispunt 
 

De afdeling religie van Radio Schouwen-Duiveland. 

 

Woensdag: 18.00 – 19.00 uur Kruispunt 

   (Kerkelijk informatieprogramma) 

   19.00 – 20.00 uur De Schatkist 

   (Bijbels kinderprogramma) 

   20.00 – 21.00 uur De Levensbron 

   (Herhaling Geestelijk verzoekplatenprogramma) 

 

Donderdag: 09.00 – 10.00 uur Herhaling Kruispunt 

   10.00 – 11.00 uur De Levensbron 

 

Zondag: 08.00 – 09.00 uur Herhaling De Schatkist 

   09.30 of 10.00 uur Kerkdienst 

   Rechtstreeks uit een van de kerken op ons eiland 

 

Etherfrequentie 107.1 FM in Duiveland en 107.8 FM in Schouwen, 

107.6 op de kabel. 

 Redactie: Postbus 121, 4300 AC Zierikzee 

  of 

 Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee 

 

 

 

 

Van de Redactie 
Met dank voor de tijdige toezending van uw 

kopij, delen wij u mede dat het volgende nummer 

eind mei 2025 zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 10 mei 2025 in te leveren 

bij Redactie GastVrij Steenbank 46, E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 

 

➢ Het redactieteam wordt gevormd door: 

  Ben Hoexum en Dirk Groenendijk 

➢ Adressering en bezorging: 

  Ria Quist, T 06-15689847 

 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken en anonieme brieven te 

weigeren of in te korten. 
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Ledenadministratie    Verhuisbericht 
    Andere informatie 
Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk op peil te houden, verzoeken wij u 

dringend eventueel gewijzigde persoonlijke omstandigheden via onderstaand 

bericht door te geven aan onze scriba: 
 

Ben Hoexum 

Verrenieuwstraat 44 

4301 HZ Zierikzee 

T. 416817 
 

Ook nieuw ingekomenen kunnen zich zo melden. 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Hierbij geef ik de volgende wijzigingen door: 
 

NAAM : _____________________________________________ 

VOORNAMEN : _____________________________________________ 

GEBOORTEDATUM : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand □ persoon □ gezin 

Gaat verhuizen naar 
GAAT PER (DATUM) : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand persoon is 

□ gehuwd d.d. ___________________________________________ 

 gehuwd met : ______________________________________________ 

 d.d.____________________________________________ 

□ gescheiden d.d. ___________________________________________ 

□ geboren d.d. ___________________________________________ 

□ overleden d.d. 

____________________________________________ 
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Overige adressen 
VERJAARDAGSFONDS 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

KERKELIJK ONTVANGER 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 
 

KERKBODE 

Abonnementen 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. kerkbode@hervormdzierikzee.nl 
 

VERKOOP COLLECTEBONNEN 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 

E. cojoppa@gmail.com 
 

 

REDACTIE GASTVRIJ 

Dirk Groenendijk      T. 06-53790546 

Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee 

E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 
 

Ben Hoexum   T. 416817 

Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee 

E. hoexum@zeelandnet.nl 
 

Samenstelling 

Cor Kooij   T. 417357 

Oosterscheldestraat 35 • 4302 WG Zierikzee 

E. ckooij01@delta.nl 

BEHEER WEBSITE GASTVRIJ 

Bram Wolthoorn     T. 0113-785510 

Pykeswegje 58 • 4462 PC Goes 

E. bram.wolthoorn@gmail.com 

 

 

Ronald van de Sande     T. 06 47210978 

de Cranestraat 19• 4301 MH Zierikzee 

E. ronaldvandesande@gmail.com 

 

BEZOEKWERK 

Coördinatie 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 

E. cojoppa@gmail.com 
 

BLOEMEN IN DE KERK 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

 

ORGANISTEN 

Coördinatie 

Giljam Bil      T. 06-43677967 

Poortkade 152 • 4302 VA Zierikzee 

E. giljambil51@gmail.com 

 

KERKCENTRUM 

Havenplein 17 •   T. 412073  

4301 JD Zierikzee 
 

Verhuur 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 

 

 

Diaconie:   IBAN: NL75 RABO 0375169873 

Gemeentewerkfonds, Gemeentegids Vrijzinnige Gemeente en Kerkrentmeesters 

Buitengewone wijkgemeente:  

- IBAN: NL97 RABO 0357 8483 81 of 

- IBAN: NL46 RABO 0373 7336 31 t.n.v. Wijkraad kerkrentm. Buitengew. Wijk. 
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