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Voorwoord 
 

 

Beste gemeenteleden, 

 

 

 

Voor u ligt het laatste nummer van ons gemeenteblad GastVrij in 2024.  

Een jaar waarin er geen zondag voorbij ging of er werd in de dienst gebeden voor 

alle slachtoffers van oorlogen, waar ook ter wereld. Een gebroken wereld…….  

Desondanks durf ik mijn wens van vorig jaar hier te herhalen: we mogen het jaar 

2025 ingaan met hoop, met vertrouwen in die Ene: Ik zal er zijn. 

 

In deze gids vindt u weer alle informatie over onze gemeente, terug- en 

vooruitblikken, het interview door Ina, financiële zaken, en een artikel uit het blad 

Vrijzinnig, geschreven door onze oud-voorgangster Nel Verburg. Uiteraard ook het 

rooster van de vieringen, en zoals afgesproken met de gemeenteleden op een eerdere 

bijeenkomst, vinden de diensten vanaf januari om de week plaats. 

 

Nieuwe inwoners van Zierikzee en omstreken heten wij van harte welkom in één 

van onze diensten in de Gasthuiskerk aan het Havenplein. 

 

 

Veel informatie treft u ook aan op onze site:  

 

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 
 

 

Namens de kerkenraad wens ik u Goede Kerstdagen toe en een voorspoedig 2025. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 Dirk Groenendijk, voorzitter 

 

 

  

http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Nu ook een vestiging in Burg-haamstede (kerkstraat 1, 4328 LH) 



GASTVRIJ DECEMBER 2024, JANUARI, FEBRUARI 2025 -5- 

Diensten/vieringen 
 

DATUM TIJD VOORGANGER 

Zondag 1 december* 11.00 uur mw. Marianne Zandbergen, Middelburg 

Zondag 8 december** 09.30 uur dhr. Franck Ploum,  

viering met Brood en Wijn  

Zondag 15 december* 11.00 uur drs. Nel Roggeband-Baaij, Tholen 

Zondag 22 

december** 

09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Kerstwoensdag 25 

december 

09.30 uur dhr. Franck Ploum,  

met medewerking klarinetensemble 

‘Kwartezz’ 

Zondag 29 december  Geen dienst 

Zondag 5 januari* 11.00 uur mw. Lieke Bosveld, Zierikzee 

Zondag 12 januari** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 19 januari  Geen dienst 

Zondag 26 januari* 11.00 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 2 februari  Geen dienst 

Zondag 9 februari 09.30 uur dr. Chris Vonck, Brasschaat 

Zondag 16 februari  Geen dienst 

Zondag 23 februari** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 2 maart  Geen dienst 

Zondag 9 maart 09.30 uur ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee 

 

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, 

Zierikzee. 
 

Diensten met * aangegeven = Koffiedrinken na de dienst. 

Diensten met ** aangegeven = Koffiedrinken voor de dienst vanaf 9.00 uur. 
 

De liturgie wordt vermeld op de website bij de kerkomroep. 
 

Wijzigingen voorbehouden.  
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Advent – klein maar groeiend licht 
Advent, adventus. ‘Komst – aankomst’. Van origine geen religieus woord. 

Integendeel. De heraut van de keizer van Rome die de dorpen afging, kondigde de 

adventus aan van het evangelie (eu-angelion): de komst of aankomst van goed 

nieuws. En dat was dat er een keizerlijk kind was geboren of dat er een nieuwe 

keizer was. De schrijver van het oudste evangelie, het Marcusevangelie, kiest er als 

eerste bewust voor om beide woorden te gebruiken voor de adventus van een heel 

ander evangelie: de komst van Jezus en zijn verkondiging. Vanaf dat moment 

krijgen beide woorden pas een religieuze betekenis. Of moet je zeggen een politieke 

betekenis: er wordt immers een tegen-evangelie geproclameerd: tegen de keizer, 

tegen de onderdrukking van Rome, tegen collaboratie met de overheerser. Het 

Evangelie van Jezus is een document dat je voeding geeft om het met een klein licht 

uit te houden in de duisternis van bezetting, onderdrukking of welke ellende dan 

ook.  

 

Advent is de tijd van klein maar groeiend licht. Elke week een kaars als teken van 

duisternis die plaats mag maken en als teken van ons verlangen naar nieuwe 

perspectieven, naar een lichtende toekomst. En wat is het verlangen naar licht groot 

in onze tijd. Duistere tijden zijn het, waarin we leven. Als je niet uitkijkt raak je het 

spoor bijster in de duisternis van oorlog, politiek gekrakeel en een klimaatcrisis die 

ons bedreigt.  

 

Advent is een tijd om ons te bezinnen op nieuwe mogelijkheden en andere 

perspectieven. Het is daarom goed om niet al meteen de grote stap naar kerstmis te 

zetten en het volle licht open te draaien. Zo werkt het niet, zo is het leven niet. Neem 

de tijd om ernaartoe te groeien. Want door kleine stapjes te zetten zie je beter wat 

er om je heen te zien is, wat er om je heen gebeurt. Wie met zevenmijlslaarzen 

richting kerstmis gaat en zich een weg door de duisternis baant, die loopt de kans 

de kleine lichtpuntjes onderweg te vertrappen of over het hoofd te zien. Maar wie 

stap voor stap loopt, met menselijke maat en niet met het tempo van commercie en 

verkooppraatjes, kan in het donker zien waar het licht van nieuwe toekomst nu reeds 

gloort.  

 

Advent, de tijd van kleine stapjes. Tijd van profetische verhalen over hoop en 

toekomst die open zal gaan. Elke week een licht erbij om uiteindelijk met elkaar te 

vieren: nieuwe geboorte, licht dat duisternis verdrijft. Of zoals we met kerst zeggen: 

God in ons midden, als in de kwetsbaarheid van een kind. Maar toch vooral: wijzelf 

nieuw geboren, dat wij messiaanse mensen worden, levend van licht, ook te midden 

van duisternis. Lichtbakens voor al die mensen in duisternis.  
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Kerst

Vooruitblik op de vieringen 
Vieringen van Advent en Kerstmis 

Groeiend licht voor een wereld in duister 

Wat snakken we naar licht. De onrust in de wereld, de onrust in ons eigen land zijn 

verontrustend. En juist in deze maanden waarin we meer op onszelf teruggeworpen 

worden, de dagen kort zijn, zoeken we naar lichtpuntjes. Een zoektocht die je alleen 

kunt ondernemen, maar die je ook samen kunt doen, door met elkaar licht te 

ontsteken en elkaar verhalen te vertellen die bemoedigen, die perspectief bieden en 

die ons uit onze eigen duisternis trekken. Laten we die weg met elkaar gaan in de 

decembermaand.  

 

Zondag 8 december 9.30 uur, 2e zondag van advent 

Viering van Brood en Wijn 

In deze viering luisteren we naar de woorden van Jesaja over licht dat op zal gaan 

over een duistere wereld. We ontsteken de tweede kaars als teken van ons groeiend 

verlangen en zingen tegen de duisternis dat wij zelf licht en stem zullen zijn als 

teken van een nieuwe wereld die mogelijk is. Als teken daarvan delen we brood en 

wijn met elkaar. 

 

Zondag 22 december 9.30 uur, 4e zondag van advent 

Een vierde en laatste licht wordt ontstoken. De tijd is vol en nu wachten we op de 

terugkeer van het licht na de kortste dag. In het Magnificat van Maria (Lukas 1) 

wordt ons een visioen toegezongen dat waar kan worden op het moment dat mensen 

zich achter doorbrekend licht scharen en zo duisternis het hoofd bieden en zelf het 

visioen gaan voorleven. 

 

Woensdag 25 december 9.30 uur, viering van kerstmis 

Viering van Kerstmis, de wereld voor even in het volle licht. Of kan het langer dan 

een dag duren? Zou het licht dat ons met kerstmis tegemoet treedt ons eigen leven 

dusdanig kunnen verlichten en raken dat het ons lukt om het brandend te houden, 

te vergroten en wellicht zelfs uit te delen aan anderen? Kerstmis is belofte en 

opdracht: licht dat aangeboden wordt en dat opgepakt en uitgedeeld wil worden, 

opdat het waar wordt: een wereld in het volle licht en mensen levend in harmonie 

en vrede met elkaar.  

Met medewerking van klarinetensemble Kwartezz. 
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Zondag 12 januari 9.30 uur 

Het verhaal van Hanna en Simeon  

In het evangelie van Lukas vinden we volop verhalen over geboorte en kindertijd 

van Jezus. Ook het verhaal van Jezus die opgedragen wordt in de tempel treffen we 

aan (Lukas 2). Hij wordt ontvangen door de profetes Hanna en door Simeon. Jezus 

wordt in dit verhaal geplaatst in een traditie, in een groter verhaal, een groot geheel. 

Je zou kunnen zeggen dat hij plaats mag nemen in een beweging uit de duisternis 

naar leefbaarheid en bevrijding. Hebben wij nog een plaats in zo’n beweging?  

 

Zondag 26 januari 11.00 uur 

Het verhaal van Debora  

Debora is de enige vrouwelijke rechter in het bijbelboek Rechters. Zij wordt rechter 

en profetes genoemd. Dat betekent dat zij gezag had en een belangrijke 

maatschappelijke en geestelijke functie vervulde. Onder haar leiding kwam er 40 

jaar vrede vertelt het verhaal.  

Wat kunnen wij verlangen naar dit type leiderschap, dat vrede brengt in plaats van 

verdeeldheid en oorlogsretoriek.  

 

Zondag 23 februari 9.30 uur  

Het verhaal van Hagar 

Het verhaal van Hagar is een zeer existentieel verhaal. In haar verhaal komen zo’n 

beetje alle grote sociale kwesties van deze tijd samen. Van de geschiedenis van de 

tot slaaf gemaakte Afrikanen, de relatie tussen Israël en de Arabische wereld, seks 

zonder instemming en draagmoederschap. Dat betekent ook dat deze tekst ons bij 

uitstek vraagt naar onze eigen positie van waaruit we deze tekst lezen. Ook met 

welke eigen oren wij deze tekst horen: ervaringen van racisme, machtsmisbruik en 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

 

Franck Ploum  
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Bevestiging nieuwe diaken 
In de goedbezochte dienst van zondag 6 oktober werd mevrouw Annelies Breugem 

bevestigd als diaken van onze gemeente. Annelies vertelde ons na de bevestiging in 

een persoonlijk woord hoe zij tot haar besluit, om kerkenraadslid te worden, 

gekomen was.  

 

Uiteraard zijn we als Vrijzinnige Gemeente heel blij met een nieuwe 

ondersteunende kracht.  

Kleindochter Lyfke van opa (koster) Giljam en oma (organiste) Willie, die altijd 

heel graag meewerkt in de dienst, mocht helpen om aan alle aanwezigen een kaars 

uit te delen namens Annelies. 

 

 Dirk Groenendijk 
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Gedachtenisviering 
In de dienst van 10 november jl. herdachten we de gemeenteleden die het afgelopen 

jaar zijn overleden. Aan deze dienst werkte ook Jan Verswijveren mee met gitaar 

en zang. 

 

- Corry Roskam- van Dongen  overleden 18 november 2023 

- Gerard Gerritse    overleden 22 december 2023 

- Nella de Jonge-Bolkenbaas    overleden 3 februari 2024 

- Hannie Kotvis-Jansen   overleden 6 mei 2024 

- Isaac Ravensbergen    overleden 23 mei 2024 

- Janny de Vos-Boevéé   overleden 30 mei 2024 

- Wilma van Ouwerkerk   overleden 16 augustus 2024 

- Ineke Droppers -Mulder   overleden 15 oktober 2024 

- Johanna Schoonen-van der Linden  overleden 19 oktober 2024 

 

We herdachten hen door het noemen van hun naam en het voor ieder ontsteken van 

een kaars, die na afloop van de dienst mocht worden meegenomen door aanwezige 

familieleden. 

Er werden ook waxinelichtjes ontstoken door gemeenteleden die een overleden 

dierbare wilden herdenken. 

 

En tot slot ontstaken we een licht voor alle slachtoffers van oorlog, geweld en 

natuurrampen, van aanslagen en onlusten, waar ter wereld ook. 

Voor alle migranten en vluchtelingen op weg naar een nieuw en menswaardig leven, 

verdronken op zee, gestikt in vrachtwagens, omgekomen door uitputting. De 

klimaatdoden, de slachtoffers van overstromingen of juist extreme droogte. 

Voor allen die naamloos gingen, die eenzaam gestorven zijn en door geen mens 

gemist worden. 

 

 Dirk Groenendijk 
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Begroting 

 
Toelichting begroting 2025: 

Op deze pagina ziet u de begroting 2025 met daarnaast de begroting 2024 en de 

jaarrekening 2023. Om een reëel beeld te schetsen van het resultaat is het goed te 

kijken naar het “saldo baten -/- lasten”. 

Het saldo lasten -/- baten van 2023 was begroot op een tekort van € 7.976,- (zie 

vorige Gastvrij) en week slechts € 191,- af van de begroting ad € 7.785,-. Voor 2024 

is een tekort begroot van € 4.075,- en voor 2025 verwachten we ook weer een tekort 

van ruim vierduizend euro. En dat ondanks de bezuinigingen die we verwachten te 

realiseren door in 2025 minder diensten te gaan houden. Daarmee denken we € 

2.000,- tot € 3.000,- te besparen, maar onze baten dalen ook als gevolg van minder 

collectes en een daling van het aantal leden van onze kerk. 
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Eindejaarscollecte 

22 december a.s. is het weer zover: de eindejaarscollecte. Begroot is voor dit jaar 

(2024) een tekort van ruim € 4.000,--. Om dit gat geheel te dichten zal niet lukken, 

maar geef naar wat voor u mogelijk is. Misschien valt het dan nog mee. 

 

De kerkrentmeesters 

 

 

 

 

KERSTBOODSCHAP. 

 

Midden in de onrust van het leven, 

Midden in de kou van het bestaan, 

Komt een kind ons vrede en warmte geven, 

Komt een Man, die met ons mee wil gaan. 

Komt een hand die wonden kan genezen, 

Komt een licht op onze donk’re baan, 

Komt een stem: Ik wil je Vader wezen, 

Midden in de kou van je bestaan. 
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Aankondiging Actie Kerkbalans 2025  
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Wat is het geschenk van de kerk voor u?  

 

God ontmoeten. Samen zingen. Bidden voor de ander. Omkijken naar elkaar. Tot 

rust komen. De lokale kerk is voor ontelbaar veel mensen en op tal van manieren 

van betekenis. Wat de kerk ons geeft, dat is veelomvattend en voor iedereen anders. 

 

Op 11 januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het overkoepelende thema is ook dit 

jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. We staan daarbij dit jaar vooral stil 

bij het geschenk van de lokale kerk voor alle mensen die er, van dichtbij of met wat 

meer afstand, bij betrokken zijn. Tijdens de actie krijgen alle leden van onze 

gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We 

hopen dat we ook in 2025 weer op u mogen rekenen!  

 

Voor de kerk van morgen 

Uw steun is belangrijk, want de kerk is van grote waarde. Het is een plek waar we 

God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven 

met elkaar delen. Of vul zelf maar in: wat is het geschenk van de lokale kerk voor 

u?  

 

Heel graag willen we ook het komende jaar en in de verdere toekomst van betekenis 

zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn 

voor jonge mensen en voor mensen die God nog niet kennen. We willen mooie en 

inspirerende diensten/vieringen organiseren, evenals verbindende activiteiten 

daaromheen. Kortom: we willen ervoor zorgen dat het geschenk van de lokale kerk 

zoveel mogelijk mensen bereikt. Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven, 

maken we de kerk van morgen mogelijk. 

 

Samen voor onze kerk  

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en 

vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de 2e en/of 3e week van 

januari komt een vrijwilliger het formulier 

bij u ophalen.  

 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven 

doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op 

naar de kerk van morgen!  

 

De kerkrentmeesters 
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Diaconie 
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Opbrengst collecten afgelopen periode: 

De diaconie heeft de opbrengst van de collecten weer verdubbeld. 

 

 

 

Diaconie kerstcollecte 25 december 2024 

Op basis van de actualiteit heeft de diaconie het volgende doel gekozen: 

Winteractie Oekraïne 2024 

De winter in Oekraïne is koud en 

lang. Het front verplaatst zich en 

gezinnen worden daarom 

gedwongen geëvacueerd naar 

“veilige” regio’s in het land. Het is 

te gevaarlijk. Op tv is er minder 

aandacht voor de oorlog in 

Oekraïne, maar de situatie is nog 

steeds zeer dringend. 

Vooral kinderen met een handicap 

hebben het zwaar. Zij moeten met 

hun ouders op reis naar een gebied 

waar ze niemand kennen en geen huis hebben. Er is bovendien overal in Oekraïne 

een tekort aan medische materialen, medicijnen en babyvoeding. 

Daarom vragen wij uw steun voor kinderen met een handicap. 

Van de opbrengst van de collecte willen we zoveel mogelijk medische 

noodhulppakketten à €15,- per stuk kopen. 

Meer over deze actie volgt in een e-mail die u in december zult ontvangen. 

 

Diaconiecollecte 26 januari 2025 

Kerk in Actie: samen tegen armoede 

Met deze campagne wil Kerk in Actie een bijdrage leveren tegen de groeiende 

armoede in Nederland. Op de korte termijn door te helpen met voedselpakketten 

voor de Voedselbank. Voor de lange termijn, door samen met SchuldHulpMaatje 

Nederland mensen te helpen uit de schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin 

terecht komen. 

Met de opbrengst van de campagne wordt het werk van twee belangrijke 

organisaties voor armoedebestrijding ondersteund. Samen met lokale kerken 

worden zoveel mogelijk voedselpakketten 

gedoneerd aan de voedselbanken in Nederland. Met 

SchuldHulpMaatje wil Kerk in Actie de komende 

•  september 2024 Greenpeace € 47,76 

•  oktober 2024 Kerk In Actie;  

jongeren werken aan een toekomst 

€ 100,00 
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jaren 30 nieuwe locaties openen waar kerken en vrijwilligers getraind worden om 

mensen uit de schulden te helpen en te houden.  

Als Vrijzinnige Gemeente zijn wij helaas te klein om daadwerkelijk 

voedselpakketten te verzamelen en te distribueren. Wij kunnen wel de actie 

geldelijk ondersteunen. 

 

Diaconiecollecte 23 februari 2025 

De Voedselbank Zierikzee 

De voedselbank is er voor iedereen die 

moeite heeft om de eindjes aan elkaar te 

knopen en maandelijks onvoldoende 

leefgeld overhoudt voor boodschappen. 

Dankzij donateurs en sponsors kan de voedselbank wekelijks een voedselpakket 

aanbieden aan de mensen die dat op Schouwen-Duiveland nodig hebben. Het 

pakket is ter aanvulling op de boodschappen. 

Voedselbank Schouwen-Duiveland werkt uitsluitend met vrijwilligers en is een 

non-profit organisatie. 

 

Diaconiecollecte 23 maart 2025 

De diaconie wil aan de hand van de actualiteit het doel van deze collecte pas kort 

van tevoren vaststellen. Alle gemeenteleden kunnen ook suggesties doen aan 

Annelies of Jan-Jaap. 

 

Hulp gevraagd bij rondbrengen ouderenpakketten voor kerst. 

Net als elk jaar wil de diaconie ook dit jaar onze oudere leden weer een aardigheid 

aanbieden rond de kerstdagen. Dit jaar willen we kijken of we er een gemeentelijke 

activiteit van kunnen maken (vele handen maken licht werk). 

15 december zullen we alle pakketten (ongeveer 60 stuks) op de tafels bij de uitgang 

zetten. Indien het voor u mogelijk is, kunt u dan een aantal pakketten uitzoeken om 

rond te brengen? 

Wellicht staat uw eigen pakket er ook tussen. De diaconie 

zal wat overblijft rondbrengen. 

 

De diaconie 

 

 

Verantwoording collectes en giften 
In de periode augustus tot en met oktober 2024. 

 

De kerkrentmeesters 

  

•  Kerkrentmeesters / verjaardagfonds 

 

: € 882,25 
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In vrede wonen 
Dagelijks geniet Giljam Bil (1951) van prachtig 

uitzicht op de Oosterschelde. Lyfke, zijn 

kleindochter van 10 jaar, die soms met opa 

Giljam meekomt naar onze kerk, vindt vooral de 

zonsopkomst erg mooi. Giljam is geboren in 

Zierikzee en groeide zijn eerste jaren op in de 

buurt van de dikke toren. Hij werd gedoopt in de 

Nieuwe Kerk, waar indertijd de vrouwen nog in 

het middenschip zaten en de mannen in de 

zijbanken. Achter de woning van opa en oma 

waar zijn ouders inwoonden, lag een grote 

volkstuin, waar nu, na verbouwing van de wijk, een kleindochter een huisje 

gekregen heeft. 

Giljam, koster in de Vrijzinnige Gemeente, was de oudste van twee jongens. Vader 

werkte bij installatiebedrijf Steutel en later bij Rijkswaterstaat. Moeder zorgde voor 

haar gezin. Giljam zelf herinnert zich de ramp niet, maar de herinneringen van 

ouders en grootouders aan de Tweede Wereldoorlog hadden impact. Toen 

Schouwen-Duiveland onder water gezet werd, moesten grootouders en ouders van 

beide kanten evacueren. Vader werd tijdens een razzia opgepakt en weggevoerd 

naar het Feijenoordstadion en vervolgens naar Duitsland. Na een paar weken 

dwangarbeid vluchtte hij met een groepje Rotterdammers. Overdag sliepen ze, ‘s 

nachts liepen ze en zo kwam hij weer thuis. Moeder verbleef in Dinteloord waar het 

opvanggezin ook een gedeserteerde Duitse soldaat opnam. Een enerverende 

tijd…Toen opa een aantal jaren geleden zijn 85e verjaardag vierde kwam de zoon 

van het onderduikadres binnenlopen en gingen ze, naast elkaar zittend, samen 

verder waar ze in 1944 gebleven waren. Ook verloor de familie in die tijd een neef. 

Zijn naam staat op de muur van de Nieuwe Kerk. Tenslotte heeft Giljams vader 

gediend in Indonesië tijdens de politionele acties. Hij heeft er nooit iets over verteld, 

alleen wanneer anderen grote verhalen hadden zei hij “zij hebben niets 

meegemaakt”. Voor Giljam een veelzeggende opmerking over vaders ervaringen.  

Voor de aanleg van de Grevelingendam verhuisde het gezin naar Bruinisse. Het was 

wennen, maar de aanleg van de dam was een prachtige tijd voor opgroeiende 

jongens. Aannemers aan het werk, kattenkwaad uithalen, altijd wat te doen. Rond 

de haven maakten ze jolletjes en staken over naar open water. “Niemand kon 

zwemmen, maar gelukkig ging het altijd goed.” Op het “Nieuwlandje”, de 

landingsplaats van de Engelsen lag nog allerlei oorlogsmateriaal waarmee gespeeld 

werd. Ook memoreert hij de strenge winter van 1963 toen de jongens overstaken 

over het ijs van Zijpe naar Bru. 

Giljam volgde de christelijke Mulo van meneer Spaans in Zierikzee. “We moesten 

fietsen van Bru naar Zierikzee, op een gewone fiets. Hier heb je een fiets en het is 

die kant op.” Zo ging dat toen. Na deze schooltijd ging Giljam als zestienjarige 

werken op een mosselboot. Week op week af, ook naar de Wadden. “Nu zijn de 
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schepen gemechaniseerd, vroeger ging het naast een kleine mechanische 

voorziening om mankracht, bij de netten binnenhalen, leegkiepen en lossen.” Een 

prachtige tijd voor Giljam, ook de uitstapjes in Harlingen en Terschelling. ”En toen 

kwam ik op een vrijdag thuis en moest ik van mijn ouders om 14 uur solliciteren bij 

Rijkswaterstaat, toch niet voor niets die Mulo gevolgd?” Een stap voor Giljam, want 

de verdiensten waren vergeleken met de mosselboot een stuk minder, maar ouders 

wil was nog wet in die tijd. Vervolgens kwam de militaire dienst, het Korps 

Mariniers. Daarna oefende Giljam verschillende functies uit in de bedrijfsvoering 

van Rijkswaterstaat. Hij maakte tot zijn pensioen in 2016 allerlei politieke 

commotie mee, zoals rond de aanleg van de stormvloedkering: de afsluiting van de 

Oosterschelde. Later maakte hij dagelijks de rit van Burgh-Haamstede naar 

Middelburg via de toen nog betaalde Zeelandbrug. Zijn laatste project was vanuit 

Bergen op Zoom, de verdieping van de Westerschelde in samenwerking met 

Vlaanderen. Er vond een uitgebreide studie plaats naar de consequenties van de 

verdieping van de Westerschelde en effecten voor de natuur. Denk hierbij ook aan 

de Hedwigepolder. Er kwamen hoorzittingen, protesten van boeren en soms 

kwamen de hooivorken tevoorschijn… Een mooie ervaring om met verschillende 

overheden en thema’s te werken.  

Giljam heeft 3 dochters tussen de 38 en 48 jaar. Twee wonen op het eiland, één 

woont in Breda. Ook heeft Giljam 4 kleinkinderen, waarvan we er één af en toe 

naast opa in de kerk zien. Lyfke logeert regelmatig bij opa en vindt het leuk om met 

hem te kletsen, te relaxen met de iPad, naar de stad te gaan, samen met Thea, de 

vriendin van Giljam, of iets te drinken bij een lunchroom. Ook doet ze dan graag 

kleine activiteiten in de kerk en heeft ze een inspiratiebron in koster opa Giljam 

maar ook oma Willie den Hollander, organist in onze gemeente. Ze assisteert de 

kosters om boekjes uit te delen of de klok te luiden, maar ook las ze voor in de 

dienst waar Annelies bevestigd werd als diaken van de gemeente. In haar vrije tijd 

houdt Lyfke van dansen, paardrijden en gym. Een bezige bij, net zoals haar opa. 

Giljam was in het verleden kerkrentmeester en president-kerkvoogd in Burgh. Nu 

is hij koster in onze gemeente, regelt het organistenrooster, is penningmeester van 

de Nieuwe Kerk Zierikzee en de Nicolaaskerk in Brouwershaven, en doet de 

financiële administratie van de protestante gemeente Brouwershaven. “Sommige 

dingen zou ik even doen, en sindsdien 

verstreek er 45 jaar. Als iedereen nee 

zegt, gebeurt er niets meer, iemand 

moet het doen”, zegt Giljam 

bescheiden. Daarnaast vindt hij nog tijd 

om te bridgen, te fietsen en wandelen, 

contact te onderhouden met de drie 

dochters en kleinkinderen.  

Vooruitkijkend naar kerst: Lyfke 

verheugt zich op de kerstboom 

versieren, waarbij ook cadeautjes 
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gedeeld worden. Haar lievelingskerstliedje is “All I want for Christmas is you”. 

Giljam borduurt verder voort op de muziek en merkt op dat er in het liedboek met 

1016 liederen naar zijn mening veel te weinig Bach voorkomt. Met kerst hoort hij 

graag de Messiah van Händel, én voelt zich dankbaar - en niet alleen met kerst - dat 

hij hier met zijn dierbaren in vrede mag wonen.  

 

 Ina Braber 
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Kruiden in de Bijbel 
Onze voormalige gastvoorganger Nel Verburg schrijft regelmatig mooie artikelen 

in het blad “Vrijzinnig”. We kregen haar toestemming om zo’n artikel te plaatsen 

in GastVrij. 

En in de volgende editie van GastVrij leest u van Nel het artikel: 

“Bijbelse Kruidjes-roer-me-niet.” 

 

Kaneel, mosterd en majoraan, vinden we niet alleen in hedendaagse keukens, deze 

kruiden komen ook al in de bijbel voor. Soms specifiek genoemd, soms als 

verzamelnaam.  

 

Kruiden 

Al in het eerste hoofdstuk van de Statenvertaling staat: “En God zeide: Dat de aarde 

uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte. En het was 

alzo”. Een ander voorbeeld is de opdracht die het volk Israël van de Eeuwige kreeg 

toen het uit Egypte op weg ging naar het beloofde land. Voor het vertrek moest 

iedereen in grote haast geroosterd vlees met ongedesemd brood en bittere kruiden 

eten. Bij elke herdenking van de uittocht moest dit weer bereid worden. Bittere 

kruiden is een verzamelnaam voor planten als mierikswortel, alsem, peterselie en 

korianderzaad. Zij werden meestal als voedsel gebruikt. Jeremia verwijt in één van 

zijn klaagliederen de Ene dat deze hem verzadigt met bittere kruiden. Kruiden die 

verwijzen naar wanhoop en frustratie. Kruiden werden echter ook als geneesmiddel 

gebruikt, of in een graf gelegd. Over sommige kruiden, zoals dille, komijn en 

wijnruit werd belasting geheven.  

 

Kaneel 

Kaneel werd gebruikt voor het bereiden van zalfolie. In het 

boek Exodus geeft de Eeuwige Mozes hiervoor een recept. 

Kaneel kwam in Israël niet voor, maar werd langs lange 

karavaanwegen uit China geïmporteerd. Dit maakte het 

kostbaarder dan goud. Kaneel werd ook als medicijn en als parfum gebruikt. 

 

Majoraan 

Zuiver mij met majoraan, dan word ik rein. Dat vraagt David aan de Eeuwige. 

Andere vertalingen gebruiken de naam ‘hysop’ in plaats van ‘majoraan’. Hysop is 

een zoetgeurende plant uit de mintfamilie. Israëlieten gebruikten de etherische olie 

tijdens veel ceremoniële rituelen. Brandend hysop stond symbool voor een 

innerlijke reiniging.  

 

Mirre  

Mirre wordt in de bijbel vaak genoemd. Het werd verkocht als specerij en als 

ingrediënt van de zalfolie die in de tabernakel werd gebruikt, of als een zalf voor de 
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reiniging van de doden. In de Romeinse wereld werd het 

beschouwd als een geneesmiddel voor ongeveer elke 

kwaal. Mirre was een kostbaar kruid en dit cadeau geven 

was een teken van groot respect van de gever voor de 

ontvanger. Een bekend voorbeeld is dat van de magiërs 

uit het oosten. Zij hadden in de sterren gelezen dat er een 

koningskind geboren was en namen goud, mirre en wierook mee.  

 

Mosterd 

Wanneer in de bijbel gesproken wordt over mosterdzaad wordt het zaad van de 

zwarte mosterdplant bedoeld, het kleinste van alle soorten. Het is een eenjarige 

plant die heel snel groeit en zich sterk vertakt. De plant kan wel drie meter hoog 

worden. De zaden bevatten veel olie en ook daarom werd de plant verbouwd. Jezus 

verwijst soms naar dit kruid, om aan te geven hoe veel kracht geloof kan geven.  

 

Munt 

Munt wordt in de bijbel twee keer genoemd. Jezus noemt de schriftgeleerden en 

Farizeeën huichelaars, omdat ze wel netjes belasting betalen (onder andere over 

munt), maar geen naastenliefde tonen. De kleine zaadjes van de plant werden fijn 

gestampt en in de keuken gebruikt, of als medicijn tegen buikpijn. Eén van de 

muntsoorten, de pepermuntplant, kende men eeuwen geleden al. Maar of men toen 

ook al drie pepermuntjes meenam om het luisteren naar lange preken te 

veraangenamen is nog in nevelen 

gehuld….  

 

Nel Verburg 
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Sam`s kledinginzameling 2025 
Het ligt in de bedoeling om met onze Vrijzinnige Gemeente ook in 2025 weer mee 

te doen met de kledingactie. De exacte datum volgt in de volgende editie van 

GastVrij. Maar u kunt dus wel alvast gaan ‘sparen’. 

 

Wat zamelt Sam`s kleding actie in? 

• In goede staat zijnde dames-, heren- en kinderkleding. 

• Ook schoenen en huishoudtextiel zoals lakens en 

handdoeken die in goede staat verkeren. 

Met uw ingeleverde kleding helpt u mensen heel concreet. 

 

Mensen en kinderen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen. Die een 

oorlog ontvluchten. Gezinnen die in grote armoede leven. Het zijn de zwaksten in 

de samenleving die onze hulp het hardst nodig hebben. U steunt hen door uw 

kleding te doneren aan Sam`s kledingactie. 

 

We rekenen op u. 

 

Daarom: iedereen heel hartelijk dank! 
 

Corrie Goudswaard  

Sloestraat 48  

Zierikzee  

tel 414067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEGELTJES WIJSHEID 

 

 “Oude sleutels zullen géén nieuwe deuren openen” 
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Kerkomroep  
U kunt onze diensten als volgt vinden:  

➢ Ga naar de website www.kerkomroep.nl 

➢ en vul in bij Vind uw kerk: Vrijzinnige Gemeente Zierikzee 
  (geef daarna enter of klik op de loep) 

➢ daarna kiest u: Gasthuiskerk - Vrijzinnige Gemeente  

  

Onderaan op de site worden ook de eerdere diensten weergegeven, zodat u ze later 

nog eens kunt beluisteren. 

Als u rechts het blokje Toevoegen aan “Mijn kerken” aanklikt kunt u voortaan bij 

www.kerkomroep.nl via de tab “Mijn Kerken” direct naar ons station. 

 

Ook kunt u de link van de kerkomroep gebruiken die 

rechtsonder op de website van onze wijkgemeente is te 

vinden: www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 

 

Wij wensen u veel luisterplezier toe en mocht u vragen hebben over de kerkomroep, 

laat het ons dan even weten. 

 

Kees Jobse 

 

 

  

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Kruispunt 
 

De afdeling religie van Radio Schouwen-Duiveland. 

 

Woensdag: 18.00 – 19.00 uur Kruispunt 

   (Kerkelijk informatieprogramma) 

   19.00 – 20.00 uur De Schatkist 

   (Bijbels kinderprogramma) 

   20.00 – 21.00 uur De Levensbron 

   (Herhaling Geestelijk verzoekplatenprogramma) 

 

Donderdag: 09.00 – 10.00 uur Herhaling Kruispunt 

   10.00 – 11.00 uur De Levensbron 

 

Zondag: 08.00 – 09.00 uur Herhaling De Schatkist 

   09.30 of 10.00 uur Kerkdienst 

   Rechtstreeks uit een van de kerken op ons eiland 

 

Etherfrequentie 107.1 FM in Duiveland en 107.8 FM in Schouwen, 

107.6 op de kabel. 

 Redactie: Postbus 121, 4300 AC Zierikzee 

  of 

 Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee 

 

 

 

 

Van de Redactie 
Met dank voor de tijdige toezending van uw 

kopij, delen wij u mede dat het volgende nummer 

eind februari 2025 zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 8 februari 2025 in te leveren 

bij Redactie GastVrij Steenbank 46, E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 

 

➢ Het redactieteam wordt gevormd door: 

  Ben Hoexum en Dirk Groenendijk 

➢ Adressering en bezorging: 

  Ria Quist, T 06-15689847 

 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken en anonieme brieven te 

weigeren of in te korten. 
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Ledenadministratie    Verhuisbericht 
    Andere informatie 
Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk op peil te houden, verzoeken wij u 

dringend eventueel gewijzigde persoonlijke omstandigheden via onderstaand 

bericht door te geven aan onze scriba: 
 

Ben Hoexum 

Verrenieuwstraat 44 

4301 HZ Zierikzee 

T. 416817 
 

Ook nieuw ingekomenen kunnen zich zo melden. 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Hierbij geef ik de volgende wijzigingen door: 
 

NAAM : _____________________________________________ 

VOORNAMEN : _____________________________________________ 

GEBOORTEDATUM : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand □ persoon □ gezin 

gaat verhuizen naar 
GAAT PER (DATUM) : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand persoon is 

□ gehuwd d.d. ___________________________________________ 

 gehuwd met : ______________________________________________ 

 d.d.____________________________________________ 

□ gescheiden d.d. ___________________________________________ 

□ geboren d.d. ___________________________________________ 

□ overleden d.d. 

____________________________________________ 
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Overige adressen 
VERJAARDAGSFONDS 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

KERKELIJK ONTVANGER 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 
 

KERKBODE 

Abonnementen 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. kerkbode@hervormdzierikzee.nl 
 

VERKOOP COLLECTEBONNEN 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 

E. cojoppa@gmail.com 
 

 

REDACTIE GASTVRIJ 

Dirk Groenendijk      T. 06-53790546 

Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee 

E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 
 

Ben Hoexum   T. 416817 

Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee 

E. hoexum@zeelandnet.nl 
 

Samenstelling 

Cor Kooij   T. 417357 

Oosterscheldestraat 35 • 4302 WG Zierikzee 

E. ckooij01@delta.nl 

BEHEER WEBSITE GASTVRIJ 

Bram Wolthoorn     T. 0113-785510 

Pykeswegje 58 • 4462 PC Goes 

E. bram.wolthoorn@gmail.com 

 

 

Ronald van de Sande     T. 06 47210978 

de Cranestraat 19• 4301 MH Zierikzee 

E. ronaldvandesande@gmail.com 

 

BEZOEKWERK 

Coördinatie 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 

E. cojoppa@gmail.com 
 

BLOEMEN IN DE KERK 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

 

ORGANISTEN 

Coördinatie 

Giljam Bil      T. 06-43677967 

Poortkade 152 • 4302 VA Zierikzee 

E. giljambil51@gmail.com 

 

KERKCENTRUM 

Havenplein 17 •   T. 412073  

4301 JD Zierikzee 
 

Verhuur 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 

 

 

Diaconie:   IBAN: NL75 RABO 0375169873 

Gemeentewerkfonds, Gemeentegids Vrijzinnige Gemeente en Kerkrentmeesters 

Buitengewone wijkgemeente:  

- IBAN: NL97 RABO 0357 8483 81 of 

- IBAN: NL46 RABO 0373 7336 31 t.n.v. Wijkraad kerkrentm. Buitengew. Wijk. 
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