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VOORGANGER 

Franck Ploum       T. 06-48713792 

van Baerlestraat 42, 3314 BJ Dordrecht 

E. mail@franckploum.nl 

 

VOORZITTER / OUDERLING 

Dirk Groenendijk      T. 06-53790546 
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E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 
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KERKRENTMEESTER 
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Frederik Hendriklaan 13• 4301 NZ Zierikzee 
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Ben Hoexum   T. 416817 
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DIAKEN 

Jan-Jaap Maarsen  T. 411321 

Poststraat 52 • 4301 AD Zierikzee 

E. maarsen@zeelandnet.nl 
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E. rouwbreugm@zeelandnet.nl 
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Voorwoord 
 

 

Beste gemeenteleden, 

 

 

 

Hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd lijkt te gaan. De zomervakantie is voorbij, 

en als u deze nieuwe editie van ons gemeenteblad ontvangt zijn de scholen op ons 

eiland alweer begonnen. Ook op kerkelijk gebied gaan we weer terug naar ons 

reguliere rooster van diensten. Op zondag 6 oktober zal er een bijzondere viering 

zijn, met de bevestiging van een nieuwe diaken. U leest hierover alles verderop in 

dit blad. 

 

Uiteraard zijn ook alle andere vieringen vermeld, er is een financieel plaatje, van 

Ina lezen we weer een mooi interview, en voorganger Franck geeft alvast een 

inkijkje in de te behandelen thema’s in de diensten. 

Kortom, we hopen u met ons blad weer helemaal op de hoogte te brengen van alles 

betreffende onze Vrijzinnige Gemeente. 

 

We begroeten langs deze weg ook de nieuwe inwoners van Zierikzee en omstreken. 

Wij zouden het fijn vinden u te begroeten in onze mooie Gasthuiskerk bij onze 

diensten. “GastVrij” is niet alleen de naam van ons blad, maar gastvrij willen we 

ook zijn voor iedereen die we welkom mogen heten in ons midden. 

 

Uitgebreide informatie over onze gemeente vindt u op onze website : 

 

 

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 
 

 

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad, 
 

 Dirk Groenendijk, voorzitter 

 

 

  

http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Nu ook een vestiging in Burg-haamstede (kerkstraat 1, 4328 LH) 
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Diensten/vieringen 
 

DATUM TIJD VOORGANGER 

Zondag 1 september 09.30 uur pastor Wim van Goch, Goes 

Zondag 8 september* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

viering met Brood en Wijn 

Zondag 15 september 09.30 uur mw. Nel Verburg, Den Haag,  

AFSCHEID 

Zondag 22 september 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 29 september 09.30 uur ds. Wim Jansen, Vlissingen 

Zondag 6 oktober* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

bevestiging diaken 

Zondag 13 oktober 09.30 uur mw. Lieke Bosveld, Zierikzee 

Zondag 20 oktober 09.30 uur dr. Chris Vonck, Brasschaat 

Zondag 27 oktober** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 3 november 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 10 november* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

herdenking overledenen; m.m.v. gitarist 

Jan Verswijveren 

Zondag 17 november* 11.00 uur ds. Myrthe Leijdens, Burgh 

Zondag 24 november 09.30 uur Geen dienst 

Zondag 1 december* 11.00 uur mw. Marianne Zandbergen, Middelburg 

Zondag 8 december** 09.30 uur dhr. Franck Ploum,  

viering met Brood en Wijn 
 

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, 

Zierikzee. 
 

Diensten met * aangegeven = Koffiedrinken na de dienst. 

Diensten met ** aangegeven = Koffiedrinken voor de dienst vanaf 9.00 uur. 
 

De liturgie wordt vermeld op de website bij de kerkomroep. 
 

Wijzigingen voorbehouden.  
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Vooruitblik op de vieringen 
Zondag 8 september - 11.00 uur 

Het koninkrijk van God is als….  Jezus spreekt in gelijkenissen, wanneer het gaat 

om een nieuwe wereld in recht en vrede. Kennelijk is er geen vaste route, geen 

eenduidige weg. Maar er is wel een richting, een oriëntatie. Ieder mens kan zichzelf 

vruchtbaar maken in het volgen van die oriëntatie. De gelijkenis van de zaaier helpt 

ons in onze zoektocht en we worden genodigd om te horen! In breken en delen van 

brood en wijn kunnen we alvast oefenen met elkaar in het vrucht dragen voor een 

nieuwe wereld. We lezen Matteüs 13,1-23.  

 

Na de viering is er koffie en thee in het kerkcentrum. 

 

Zondag 6 oktober - 11.00 uur (Startzondag) 

Competitie en wedijver. Van jongs af aan worden kinderen er mee grootgebracht. 

En ook in het leven van volwassenen is er steeds weer sprake van beter willen zijn, 

of moeten zijn dan de ander. Gestuurd door de wijze waarop we de samenleving 

hebben ingericht, maar soms ook door ons eigen toedoen. Ook wijzelf hebben 

immers de neiging om ons leven voortdurend te vergelijken met dat van anderen. 

We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe een wereld zonder deze vaak ongezonde 

wedijver en competitie er uit zou zien. Toch vraagt het bijbels verhaal ons om onze 

wedijver om de grootste en belangrijkste los te laten, omwille van een nieuwe 

wereld, waarin de kleinste de grootste is. We lezen Marcus 9,30-37.  

 

Een bijzondere viering, waarin Annelies Breugem bevestigd zal worden als diaken. 

 

Na de viering is er koffie en thee in het kerkcentrum. 

 

Zondag 27 oktober - 09.30 uur 

Onze huid is de dunne en zeer gevoelige verbinding tussen ons innerlijk en wat 

buiten ons is. Tegelijk zijn onze huid, en onze handen en aangezicht vooral, vaak 

het eerste ‘contact’ met de ander. Hoe verhouden wat in ons is en wat buiten ons 

ligt zich tot elkaar? En wat gebeurt er wanneer het ons niet lukt om beide in 

overeenstemming met elkaar te brengen? Hoe ziek, hoe ‘melaats’ kunnen we dan 

worden? We lezen Lukas 17,11-19. 

 

Zondag 10 november - 11.00 uur (Herdenkingszondag) 

Een viering waarin we stil staan bij de dood van onze geliefden of dierbaren. 

Teksten en woorden tot troost, een lied, en het laten klinken van namen. Ze brengen 

ons terug bij wie we onderweg zijn kwijtgeraakt. Of zijn ze nog bij ons? In onze 

gedachten en harten? We maken ruimte om te gedenken en zijn elkaar tot troost in 

het verlies. We lezen het verhaal over de dood van Sarah. Abraham zit aan haar bed. 

Hij houdt haar hand vast. Strijkt nog een keer over haar grijze haar. Hij kan haar 

Vieringen
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niet missen. Abraham rouwt, hij huilt, maar moet verder: ‘Toen stond Abraham op 

van het aangezicht van zijn gestorvene.’  

 

Met medewerking van Jan Verswijveren (gitaar en zang). 

 

Na afloop ontmoeten we elkaar met koffie en thee in het kerkcentrum. 

 

 

Franck Ploum 
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In Memoriam Wilma van Ouwerkerk - Licht en vertrouwen 
Op 16 augustus overleed ons gemeentelid Wilma van Ouwerkerk. Ze werd 68 jaar. 
 

Wilma werd geboren op 18 december 1955 te Rotterdam. Ze werkte als stewardess 

bij de KLM en vanaf haar 48e levensjaar als docent Duits in Delft en Rotterdam. 

Sinds haar vervroegde pensionering woonde ze in Zierikzee aan haar geliefde 

Vissersdijk. Vanaf het moment dat ze een relatie kreeg met Jan pendelde ze veel op 

en neer tussen Zierikzee en het Limburgse Meerssen. Dat bleef zo, ook toen ze in 

2017 trouwden. 
 

Op 1 mei 2017 werd Wilma diaken in onze gemeente. Inzet voor recht en vrede 

waren voor haar onlosmakelijk verbonden met geloven en met wat er op zondag 

gevierd wordt. Betrokken op mensen in de knel en met wat er in de samenleving 

gebeurt tekenden haar.  
 

5 jaar geleden werd ze ernstig ziek en sinds toen streed ze een oneerlijke strijd. Het 

was omstreeks eind november 2019 dat Wilma aan het einde van een dienst aan 

onze gemeente vertelde over haar ernstige en bedreigende ziekte. Dat vraagt moed 

om dat verhaal zelf met een groep mensen te delen. Die moed is Wilma blijven 

tonen in het hele proces van onderzoeken en allerlei medische handelingen. Elke 

mogelijkheid, elke optie, het waren allemaal strohalmen voor haar om aan vast te 

klampen. En met die sprankjes van hoop heeft ze het volgehouden. In een leven 

tussen hoop en vrees bleef zij altijd straaltjes licht zien en zag elke dag als een extra 

geschenk. 
 

Tijdens haar ziekte verbleef Wilma vooral in Meerssen. Dat was praktisch omdat 

de behandelingen plaatsvonden in Maastricht. Incidenteel nam ze nog deel aan 

vergaderingen van de kerkenraad. Maar via e-mail dacht ze altijd mee over te nemen 

beslissingen. Wilma was in de kerkenraadsvergadering van 26 maart van dit jaar 

nog een keer aanwezig, een vergadering waarin we belangrijke besluiten moesten 

nemen over de toekomst van onze gemeente. Zij voelde zich hierop betrokken, 

terwijl over haar eigen toekomst al een grote schaduw hing. 
 

Haar onbegrensde optimisme, haar keuze voor het leven, haar positieve houding, 

waren bewonderenswaardig en maakten dat zij tot de laatste week toe mensen 

inspireerde. Licht en vertrouwen waren voor haar de sleutelwoorden. Die hielden 

haar overeind. Woorden nauw verbonden met de Bijbelse traditie waarbinnen zij 

vrijzinnig en met openheid leefde.  
 

In dankbaarheid voor wie zij was en in verdriet om haar sterven. Gedenken wij haar. 

Moge haar gedachtenis ons tot zegen zijn. 
 

Ben Hoexum en Franck Ploum   
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Ekklesiakoor  
In de dienst van 23 juni jl was het Ekklesiakoor uit Breda bij ons te gast. 

O.l.v. dirigente Myriame van Genuchten en met pianobegeleiding van Elena 

Yefanova lieten ze ons prachtige liederen horen waarbij de gemeente ook mee kon 

zingen. 
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Balans en exploitatierekening 2023 
Toelichting exploitatierekening: 

Hier ziet u het exploitatieresultaat van 2023 en 2022 met daarnaast de begroting 

zoals die medio 2022 voor 2023 is gemaakt.  

Om een reëel beeld te schetsen van het resultaat is het goed te kijken naar het “saldo 

baten -/- lasten” (a -/- b). Dit was in 2023 een tekort van € 7.785,- terwijl een tekort 

van € 7.976,- was geprognosticeerd. Dus de begroting zat er niet veel naast. Maar 

een tekort van € 7.785,- blijft natuurlijk fors. 

De voornaamste oorzaken hiervoor waren (in afgeronde bedragen): 

➢ De baten daalden met € 1.050,- t.o.v. 2022. Dat was met name het gevolg van 

een lager bedrag ad € 500,- aan vrijwillige bijdragen en € 950,- minder aan 

collectes bij kerkdiensten. Daartegenover iets meer rente ad € 100,- bankrente 

en € 300,- meer giften in verband met uitvaartdiensten.  

➢ De lasten van overige eigendommen en inventaris betreft met name de omslag 

van de Centrale Kerkeraad van Kerkrentmeesters voor het gebruik van de kerk. 

Deze waren begroot op € 8.700,-, maar waren € 6.200,-. Dat is weliswaar € 

2.850,- hoger dan in 2022, maar dat was het gevolg van een extra bijdrage van 

het Legaat Dekker van € 1.625,- en een lager gebruik van het kerkgebouw in 

2022. 

➢ De kosten voor het pastoraat namen toe met € 3.250,-. Dat was het gevolg van 

3 uitvaartdiensten van gemeenteleden ad totaal € 1.880,-, toename salaris 

voorganger en onkostenvergoedingen. De in het overzicht vermelde salarissen 

betreffen de kosten van de organisten, die weinig afweken van die van 2022 en 

ook redelijk goed waren begroot. 

➢ De bankkosten stegen met € 300,-. Dat was ook meer dan begroot. 

➢ Tot slot wordt vermeld een (niet-gerealiseerde) koerswinst van beleggingen van 

€ 4.464,- in 2023 tegenover koersverlies van € 17.808,- in 2022.  

 

Toelichting balans: 

Het bedrag van het totaal aan beleggingen bedroeg per ultimo 2023: € 65.220,- 

tegenover € 60.755,- per ultimo 2021. Dit voorjaar (2024) is besloten om een deel 

van de portefeuille te verkopen, enerzijds omdat we het koersrisico met de huidige 

wereldsituatie van oorlogen en onzekere politieke ontwikkelingen te hoog achten 

en anderzijds om te voldoen aan de eisen van de bank voor een portefeuille met een 

beperkte beleggingshorizon (looptijd in jaren). Dat betekent dat de beleggingen ad 

65 mille per ultimo 2023 zullen dalen dit jaar met een bedrag ad 38 mille en de 

geldmiddelen (spaargelden) zullen stijgen met hetzelfde bedrag.  

 

Het negatief resultaat van de exploitatierekening ad € 3.321 is in mindering gebracht 

van de reserves. 

 

De kerkrentmeesters. 
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Totaal exploitatie

begroting rekening rekening

2023 2023 2022

baten

80 baten onroerende zaken -€                    -€                    -€                      

81 rentebaten en dividenden 2.000€             1.903€             1.811€              

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€                    -€                    -€                      

83 bijdragen levend geld 21.100€           22.011€           23.155€             

84 door te zenden collecten -€                    -€                    -€                      

85 subsidies en bijdragen -€                    -€                    -€                      

totaal baten 23.100€           23.914€           24.966€             

lasten

40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen -€                    -€                    -€                      

41 lasten overige eigendommen en inventarissen 8.700€             6.158€             3.290€              

42 afschrijvingen -€                    -€                    -€                      

43 pastoraat 17.326€           19.904€           16.649€             

44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 1.000€             1.365€             1.510€              

45 verplichtingen/bijdragen andere organen 1.300€             1.341€             1.279€              

46 salarissen 1.850€             1.889€             1.820€              

47 kosten beheer, administratie en archief 500€                334€                465€                 

48 rentelasten/bankkosten 400€                708€                471€                 

50 diaconaal werk plaatselijk -€                    -€                    -€                      

51 diaconaal werk regionaal -€                    -€                    -€                      

52 diaconaal werk wereldwijd -€                    -€                    -€                      

totaal lasten 31.076€           31.699€           25.484€             

Saldo baten - lasten 7.976-€             7.785-€             518-€                 

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen -€                    -€                    -€                      

54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen -€                    -€                    -€                      

56 streekgemeenten -€                    -€                    -€                      

57 aandeel in lasten federatie -€                    -€                    -€                      

58 overige lasten en baten -€                    4.464€             17.808-€             

totaal -€                    4.464€             17.808-€             

Resultaat 7.976-€             3.321-€             18.326-€             

Bestemming van het resultaat boekjaar

toevoeging aan onttrekking aan (-)

Algemene reserve -€                    3.321-€             

Reserve koersverschillen -€                    

Herwaarderingsreserve -€                    -€                    

Overige reserve -€                    -€                    

Totaal -€                    3.321-€             

Per saldo een toevoeging/onttrekking van 3.321-€             

2023
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Mededelingen van de kerkenraad 
Nieuwe diaken. Het was met grote vreugde om op zondag 16 juni te kunnen 

meedelen dat Annelies Breugem benoemd is tot diaken. Hiermee wordt de al tien 

jaar bestaande vacature van een 3de diaken vervuld. En intussen is er een nieuwe 

vacature in de diaconie door het overlijden van diaken Wilma van Ouwerkerk. 

Annelies is mede daarom bijzonder welkom in het team van de kerkenraad en de 

diaconie. Wij zijn blij met deze oplossing in onze krimpende gemeente. De 

bevestiging zal plaatsvinden op 6 oktober a.s. 

 

Vermindering aantal diensten/vieringen per 2025. In aansluiting op ons gesprek 

van 10 maart jl. en de informatie in de vorige GastVrij hebben wij besloten om het 

vieringenrooster 2025 als volgt in te vullen: de 2de en 4de zondag van de maand. 

Verder driemaal een 5de en twee keer een 1ste zondag van de maand. Dit om te 

voorkomen dat er een gat van 2 zondagen valt. De vieringen op feestdagen blijven, 

waardoor we op de 3de zondag in april wel onze Paasviering houden. Een 

aandachtspunt voor ons met elkaar is de zeer matige opkomst in de Goede 

Vrijdagvieringen. Hoe kunnen we Pasen vieren zonder Goede Vrijdag? Met dit 

besluit komt het aantal zondagen waarop we geen dienst houden op 23. 

 

Afscheid gastvoorganger. Nel Verburg zal op 15 september a.s. voor het laatst bij 

ons voorgaan. Haar man kan niet meer autorijden en met openbaar vervoer is de 

reis op zondagochtend vanuit Den Haag moeilijk te doen. Nel komt al zo’n 15 jaar 

twee of driemaal per jaar bij ons. Wij kennen haar als een voorganger, die 

bescheiden, rustig en op een inspirerende wijze voorgaat. Haar overdenkingen 

komen altijd goed ‘binnen’ en raken aan ons persoonlijk en maatschappelijk leven. 

Wij zullen haar als een vertrouwde en gewaardeerde gastvoorganger missen. 

 

Geestdrift Wereldregio. Kent u deze column uit onze wekelijkse Wereldregio? De 

column wordt beurtelings geschreven door vier predikanten van ons eiland. Onlangs 

zijn twee van hen vertrokken. Een goede aanleiding om ervoor te pleiten ook eens 

een voorganger van een vrijzinnige gemeente hierin mee te laten doen. En inmiddels 

heeft Franck twee columns geschreven. In juli ‘Eilandjes’ en in augustus ‘Ruimte 

van leven’ 

 

Ben Hoexum, scriba 
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Diaconie 
Opbrengst collecten afgelopen periode: 

De diaconie heeft de opbrengst van de collecten weer verdubbeld. 

 

Diaconiecollecte 1 september 2024 - Greenpeace 

DE TOEKOMST HEEFT JOU NODIG 

De toekomst, daar kijken we toch allemaal naar uit? Maar als we de aarde blijven 

uitputten, is er straks geen toekomst. Klimaatverandering is de grootste uitdaging 

waar wij, mensen, voor staan. Halve maatregelen zijn niet goed genoeg. Met jouw 

steun zetten wij daarom vol in op structurele oplossingen. Doe je mee? 

Dit maak jij mogelijk:  

➢ Onderzoek naar eerlijke en haalbare 

klimaatoplossingen. 

➢ Lobby bij alle politieke partijen én hun 

achterbannen.  
➢ Inspirerende acties voeren die de politiek in 

(groene) beweging brengt. 

➢ Internationale samenwerking voor een 

Europees en mondiaal sterk klimaatbeleid. 

Greenpeace accepteert geen geld van overheden en bedrijven. Verantwoording 

dragen we daarom alleen af aan de mensen die ons steunen, zoals jij. 

Doneer nu, want de toekomst heeft jou nodig. 
 

Diaconiecollecte 6 oktober 2024 

Kerk in Aktie: Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede 

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het regulier onderwijs 

is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. Kerk in 

Actie ondersteunt het werk van partnerorganisatie Sadaka-Reut die gezamenlijke 

activiteiten op middelbare scholen en universiteiten organiseert. Jongeren 

ontdekken dat onderling begrip verschillen kan overbruggen. 

Joodse en Palestijnse jongeren spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een 

andere cultuur en gaan naar aparte scholen. De organisatie Sadaka-Reut organiseert 

gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van 

verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. 

Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel 

verschillen kan overbruggen. 

Steun dit werk 
Via het programma werelddiaconaat helpt Kerk in Actie Joodse en Palestijnse 

jongeren met elkaar in gesprek te gaan en verschillen te overbruggen. 

•  mei 2024 Hospice Kaaskenshuis € 72,20 

•  juni 2024 Kerk in Actie € 27,70 

•  juli 2024 Kerk in Actie, Stichting Dovenpastoraat € 35,00 

•  augustus 2024 Stichting Thuredrith € 63,50 
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Diaconiecollecte 17 november 2024 

De collecte is bestemd voor Hospice Kaaskenshuis hier in Zierikzee. 

“Als de dagen van het leven beperkt zijn, willen wij met zorg en aandacht proberen 

kwaliteit toe te voegen aan de dagen die er nog zijn….. thuis of in het hospice”. Dit 

is in het kort wat het werk inhoudt.  

De stichting Hospice Kaaskenshuis en VPTZ-thuis zet zich inmiddels al ruim 12 

jaar in voor zorg en begeleiding van mensen in hun laatste levensfase. Dat gebeurt 

met hulp van vrijwilligers, bij mensen thuis op Schouwen-Duiveland of in hospice 

Kaaskenshuis in Zierikzee. 

 

 

 

 

 

Verantwoording collectes en giften 
In de periode mei, juni en juli 2024. 

 

De kerkrentmeesters   

•  Kerkrentmeesters 

 

: € 548,50 

http://www.kaaskenshuis.nl/home
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Dankbaar…  
Verscholen in het groen bij Noordgouwe ligt een lieflijk 

huis, met prachtige hortensia’s en ook de wat zeldzamere 

eikenbladhortensia. “Die moet nog een beetje groeien” 

zegt Rogier Mulder (1957). Dat is hem wel 

toevertrouwd. Rogier volgde voordat hij tennisleraar 

werd een hoveniersopleiding. Samen met Elly, geboren 

Hanse (1959), kwam hij in 2012 tijdens een fietstocht 

langs deze plek. Ze zijn heel blij met hun huis en tuin. 

Een oom die op bezoek kwam sprak “dat is geen wonen, 

dat is resideren!” 

 

Elly heeft haar roots op Schouwen-Duiveland. Vader 

werd geboren in een boerderij aan de Laone op Renesse. Grootvader was boer en 

strandvonder, waar de strandjutters hun vondsten afgaven. Opa ruilde de boerderij 

voor een boerderij op Noordwelle. Deze werd tijdens de tweede wereldoorlog door 

de bezetter afgebroken omdat het in de schootslinie stond. Na de oorlog bouwden 

opa en zijn 2 zonen zelf een noodboerderij. Tijdens de watersnood van 1953 spoelde 

deze weg. Vader ging daarom weg- en waterbouw studeren en in 1956 werken in 

de Hoeksche Waard, waar Elly geboren is. Zij groeide samen met haar zusje op in 

Numansdorp en ging als 17-jarige Lichamelijke Opvoeding studeren in Amsterdam. 

“Als 12-jarige keek mijn gymleraar mij aan en zei: ”Jij zou weleens gym juf kunnen 

worden. Ik ging ervoor!” Drie jaar gaf ze les in Oud-Beijerland en de meer dan 

veertig jaar erna maakt ze vol op de Regionale Scholengemeenschap Goeree-

Overflakkee, het RGO-college. In allerlei functies, van docent, management, tot  

leerling coach. 

 

Elly’s hobby’s waren turnen, paardrijden en basketballen. Dat laatste op hoog 

niveau, met de basketbal Oud-Beijerland deed ze twee keer mee aan de Europacup 

en werd één keer derde van Europa. Er was ook nog even tennis. Ruim 40 jaar 

geleden nam ze les bij tennisleraar Rogier. Na tien lessen “was het aan” en “stopte 

ik met tennis” vertelt Elly. 

 

Recent vierden ze hun 37-jarig huwelijk, dat voltrokken werd in Heinenoord en 

gevierd in een door leerlingen versierde gymzaal. Ze betrokken een schattig huis, 

oorspronkelijk bedoeld voor de conciërge, bij de school midden in Oud-Beijerland, 

met een deftige oprijlaan. 

Rogier is geboren en getogen in Den Haag in een gezin met twee zussen en een 

jongere broer. Hij volgde de tennisopleiding en tenniste bij de eredivisievereniging 

De Mets. “Moeder was streng, maar er was veel ruimte. We hadden een 

muziekinstallatie, elektrische gitaar, slagwerk en piano, maar als ze tijdens 

buitenspelen op de gong sloeg voor het eten dan wisten wij dat we snel naar huis 

moesten!” 
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Vader was vinoloog-sommelier, maar ging om zijn gezin te onderhouden bij Shell 

werken. Moeder werkte voor haar huwelijk bij de ministeries Landbouw-Visserij 

en Economische Zaken. De toenmalige staatssecretaris Maliepaard wilde haar graag 

mee op een werkreis naar Egypte, maar ze weigerde. Wel dacht ze telefonisch met 

hem mee toen hij vanuit Egypte belde hoe hij in vredesnaam het geschenk van 100 

kamelen aan moest pakken en vervoeren… 

 

Na 5 jaar kochten Elly en Rogier een huis in Middelharnis. Elly maakt een lenig 

sprongetje en zwaait met beide handen. “Zo stonden leerlingen vaak voor ons huis. 

Erg leuk, maar weinig privacy “. 

 

Rogier kijkt met plezier terug op zijn tijd als tennisleraar. Hij gaf les aan mensen 

met allerlei beroepen, variërend van chirurg tot kelner. Toen hij op school een 

blessure opliep werd hij in het ziekenhuis Dirksland behandeld, want de artsen 

wilden graag zo snel mogelijk weer op de tennisbaan met Rogier. Ook werd er 

weleens wat geruild. Rogier behaalde zijn groot rijbewijs in ruil voor tennisles aan 

een rijschoolhouder. 

Met 46 jaar, een soort unicum, haalde Rogier zijn akte Lichamelijke Opvoeding en 

werd docent aan de toenmalige LTS. “Geweldig, die jongens van de praktijkschool, 

ik was een soort voetbalcoach.” Uiteindelijk fuseerde zijn school met die van Elly. 

Per 1 december gaat hij met pensioen. Meer ruimte voor huis, tuin en hobby’s. “En 

misschien onze zeilboot Windjutter naar Friesland zeilen, dan stap ik daar op”, zegt 

Elly. Want zij werkt nog, als leerling coach in het onderwijs.  

Ook bezoekt ze regelmatig haar paard Telinda dat gepensioneerd verzorgd wordt in 

Soest. Haar pony Duc berijdt ze op Flakkee, na het werk op school, zaterdags of 

tijdens de vakantie. 

 

Elly en Rogier hebben beiden goede herinneringen aan hun ouders en familie en 

kennen de verhalen van leed uit die tijd. De geliefde paarden die tijdens de oorlog 

ingeleverd moesten worden bij de bezetter. De verloren boerderij. Het zorgenzusje 

van Elly, dat speciale aandacht vroeg en vraagt. De grootouders van Rogier gingen 

rond 1920 naar Indonesië. Kort voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog 

zetten ze Rogiers vader en zijn broertje op de trein richting boot Nederland. Opa en 

oma kwamen in het Japans interneringskamp terecht. Haar erfdeel uit Den Haag, 

een linnenkast en een kleine Rembrandt, werd vernietigd. In 1946 ging opa als 

verstekeling op een boot terug naar Nederland en ontmoette hier tot beider 

verrassing oma, op dezelfde boot. 

 

Heeft de familiegeschiedenis hun levens beïnvloed? Elly meent van niet. Het 

levensmotto van haar familie “tel je zegeningen” oversteeg de gebeurtenissen. 

Rogier aarzelt. Zelf oplossen, alles zelf regelen en een relatief jong overleden vader 

waren wel thema’s in zijn leven. Beiden komen uit een gelovig nest en kijken terug 
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op inspirerende predikanten in hun jeugd. Oorspronkelijk kerkten zij in 

Noordgouwe en kwamen ten tijde van onze predikant in herinnering Klaas, over. 

Nu zijn ze koster en lector en hebben ze een goede band met nichtje Riet en haar 

man Co. Ook voorganger Franck horen zij graag. “Hoe kan het toch dat die kerk 

niet vol zit?” peinst Elly. 

 

De tuin overziende mijmeren ze over hun levensmotto. “Buutengeweun” zegt Elly 

met Goerese tongval. “Dankbaar? ” zegt Rogier. Het past allebei. Het leven heeft 

hun grootouders en ouders niet gespaard, en ook Elly en Rogier hebben zoals elk 

mens mooie en verdrietige levenservaringen. Ze hebben het samen vorm weten te 

geven in een goed leven, met liefde en zorg voor hun leerlingen, die hen erg graag 

mogen, getuige de resultaten van de jaarlijkse leerling-enquête. Met aandacht voor 

elkaar, hun dieren en planten, hun deelname in de vrijzinnige gemeente Zierikzee 

en zorg om dierbaren om hen heen.  

 

“Dankbaar”, herhalen ze eensgezind. 

 

 Ina Braber 
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Column: De symboliek van de roos 
In de nieuwsbrief van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten schrijft Foekje 

Dijk deze column. 

 

 Ben Hoexum 

 

Foekje Dijk verdiepte zich in de lange (symbolische) geschiedenis van de roos en 

werd verrast door de prachtige verhalen die ze vond. De roos, zo meent ze, is een 

prachtige bloem die we vaker aan elkaar mogen schenken. 

Onlangs mocht ik op een herdenkingsbijeenkomst in het plaatselijke 

verzorgingshuis een korte overdenking houden. Het herdenkingscomité had als 

thema bedacht: ‘De Roos’. Ze hadden mooie gedichten en liederen verzameld en in 

een soort van liturgieboekje opgenomen. Aan mij de taak om een ondersteunend 

woordje te speken naar aanleiding van het thema en de herdenking van de 

overledenen. 

Uiteraard ging ik mij verdiepen in de wereldwijd meest populaire bloem. 

Aanvankelijk was ik een beetje sceptisch en bedacht ik dat met name de commercie 

een groot aandeel zou hebben gehad in de immense populariteit. Om weer eens tot 

de ontdekking te komen dat te snelle vooroordelen iedere grond van feitelijkheid 

missen. De huidige tijdgeest met de snelle concluderende oordelen zou daar veel 

van kunnen leren, maar dit terzijde. 

Rozen hebben, zo ontdekte ik, een rijke geschiedenis die teruggaat tot maar liefst 

duizenden jaren geleden. Zij worden reeds genoemd in oude teksten, poëzie en 
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mythen. Ze werden in die oude tijden al gebruikt voor rituelen en sierden tempels 

en paleizen op. 

In het oude China werden rozen voor het eerst gekweekt rond 500 voor de 

gebruikelijke jaartelling. Met andere woorden: China is daarmee de thuisbasis van 

enkele van de oudste rozenvariëteiten. Pas later, in de Romeinse tijd, verspreidde 

de cultuur (van het kweken van rozen) zich naar Europa. Ze werden en worden nog 

steeds gebruikt voor diverse ceremonies, om iets uit te drukken, als decoratie, maar 

bovenal als symbool voor liefde. Dat laatste is genoegzaam bekend dunkt me. 

Vooral rode rozen zijn onlosmakelijk verbonden met de liefde (haar doornen geven 

aan dat de liefde én het leven zelf niet altijd over rozen gaan …), maar iedere kleur 

heeft een eigen betekenis. Inmiddels schijnen er honderden (!) soorten rozen te zijn 

en komen er nog steeds nieuwe soorten bij. 

De roos. Bij uitstek een bloem die verbinding tussen mensen en liefdevolle aandacht 

symboliseert. Voor mij persoonlijk mag daarom, vanwege die symbolische 

betekenis, de roos dienst doen als verzet tegen de wanhoop: de huidige wereld 

bezwijkt bijna onder onoplosbare, immens grote vragen. Het ziet er, om in het 

jargon te blijven, bepaald niet rooskleurig uit op onze gekwelde aarde. 

Misschien zouden we elkaar zo nu en dan een roos moeten aanreiken. Niet alleen 

als symbool van tedere liefde en verbinding met elkaar, maar vooral ook als een 

inspirerende kracht om de hoop levend te houden: elkaar dwars door de wanhoop 

heen een onmiskenbaar teken van hoop aan te reiken. 

 

 

TEGELTJES WIJSHEID 

 

 “Wees nooit bang om iets nieuws te proberen. 

 Bedenk dit:  amateurs bouwden de Ark , 

 professionals bouwden de Titanic.” 
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Kerkomroep  
U kunt onze diensten als volgt vinden:  

➢ Ga naar de website www.kerkomroep.nl 

➢ en vul in bij Vind uw kerk: Vrijzinnige Gemeente Zierikzee 
  (geef daarna enter of klik op de loep) 

➢ daarna kiest u: Gasthuiskerk - Vrijzinnige Gemeente  

  

Onderaan op de site worden ook de eerdere diensten weergegeven, zodat u ze later 

nog eens kunt beluisteren. 

Als u rechts het blokje Toevoegen aan “Mijn kerken” aanklikt kunt u voortaan bij 

www.kerkomroep.nl via de tab “Mijn Kerken” direct naar ons station. 

 

Ook kunt u de link van de kerkomroep gebruiken die 

rechtsonder op de website van onze wijkgemeente is te 

vinden: www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 

 

Wij wensen u veel luisterplezier toe en mocht u vragen hebben over de kerkomroep, 

laat het ons dan even weten. 

 

Kees Jobse 

 

 

  

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Kruispunt 
 

De afdeling religie van Radio Schouwen-Duiveland. 

 

Woensdag: 18.00 – 19.00 uur Kruispunt 

   (Kerkelijk informatieprogramma) 

   19.00 – 20.00 uur De Schatkist 

   (Bijbels kinderprogramma) 

   20.00 – 21.00 uur De Levensbron 

   (Herhaling Geestelijk verzoekplatenprogramma) 

 

Donderdag: 09.00 – 10.00 uur Herhaling Kruispunt 

   10.00 – 11.00 uur De Levensbron 

 

Zondag: 08.00 – 09.00 uur Herhaling De Schatkist 

   09.30 of 10.00 uur Kerkdienst 

   Rechtstreeks uit een van de kerken op ons eiland 

 

Etherfrequentie 107.1 FM in Duiveland en 107.8 FM in Schouwen, 

107.6 op de kabel. 

 Redactie: Postbus 121, 4300 AC Zierikzee 

  of 

 Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee 

 

 

 

 

Van de Redactie 
Met dank voor de tijdige toezending van uw 

kopij, delen wij u mede dat het volgende nummer 

eind november 2024 zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 9 november 2024 in te 

leveren bij Redactie GastVrij Steenbank 46, E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 

 

➢ Het redactieteam wordt gevormd door: 

  Ben Hoexum en Dirk Groenendijk 

➢ Adressering en bezorging: 

  Ria Quist, T 06-15689847 

 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken en anonieme brieven te 

weigeren of in te korten. 
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Ledenadministratie    Verhuisbericht 
    Andere informatie 
Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk op peil te houden, verzoeken wij u 

dringend eventueel gewijzigde persoonlijke omstandigheden via onderstaand 

bericht door te geven aan onze scriba: 
 

Ben Hoexum 

Verrenieuwstraat 44 

4301 HZ Zierikzee 

T. 416817 
 

Ook nieuw ingekomenen kunnen zich zo melden. 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Hierbij geef ik de volgende wijzigingen door: 
 

NAAM : _____________________________________________ 

VOORNAMEN : _____________________________________________ 

GEBOORTEDATUM : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand □ persoon □ gezin 

gaat verhuizen naar 
GAAT PER (DATUM) : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand persoon is 

□ gehuwd d.d. ___________________________________________ 

 gehuwd met : ______________________________________________ 

 d.d.____________________________________________ 

□ gescheiden d.d. ___________________________________________ 

□ geboren d.d. ___________________________________________ 

□ overleden d.d. 

____________________________________________ 
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Overige adressen 
VERJAARDAGSFONDS 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

KERKELIJK ONTVANGER 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 
 

KERKBODE 

Abonnementen 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. kerkbode@hervormdzierikzee.nl 
 

VERKOOP COLLECTEBONNEN 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 

E. cojoppa@gmail.com 
 

 

REDACTIE GASTVRIJ 

Dirk Groenendijk      T. 06-53790546 

Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee 

E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 
 

Ben Hoexum   T. 416817 

Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee 

E. hoexum@zeelandnet.nl 
 

Samenstelling 

Cor Kooij   T. 417357 

Oosterscheldestraat 35 • 4302 WG Zierikzee 

E. ckooij01@delta.nl 

BEHEER WEBSITE GASTVRIJ 

Bram Wolthoorn     T. 0113-785510 

Pykeswegje 58 • 4462 PC Goes 

E. bram.wolthoorn@gmail.com 

 

 

Ronald van de Sande     T. 06 47210978 

de Cranestraat 19• 4301 MH Zierikzee 

E. ronaldvandesande@gmail.com 

 

BEZOEKWERK 

Coördinatie 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 

E. cojoppa@gmail.com 
 

BLOEMEN IN DE KERK 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

 

ORGANISTEN 

Coördinatie 

Giljam Bil      T. 06-43677967 

Poortkade 152 • 4302 VA Zierikzee 

E. giljambil51@gmail.com 

 

KERKCENTRUM 

Havenplein 17 •   T. 412073  

4301 JD Zierikzee 
 

Verhuur 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 

 

 

Diaconie:   IBAN: NL75 RABO 0375169873 

Gemeentewerkfonds, Gemeentegids Vrijzinnige Gemeente en Kerkrentmeesters 

Buitengewone wijkgemeente:  

- IBAN: NL97 RABO 0357 8483 81 of 

- IBAN: NL46 RABO 0373 7336 31 t.n.v. Wijkraad kerkrentm. Buitengew. Wijk. 
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