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Voorwoord 
 

 

Beste gemeenteleden, 

 

 

 

Voorjaar, en dat betekent weer een nieuwe uitgave van onze gemeentegids. In de 

natuur komt alles weer tot leven, narcissen en krokussen staan zelfs al boven de 

grond. Een nieuwe lente, een nieuw geluid zo luidt het gezegde, en ook in onze 

gemeente willen we graag nieuwe geluiden horen. Daarom organiseren we op 10 

maart een gemeentebijeenkomst na de dienst. U leest er alles over verderop in het 

blad. 

Uiteraard ook weer een overzicht van de komende kerkdiensten, vooruitblikken, 

financiële zaken, en natuurlijk het interview van Ina.  

 

Nieuwe inwoners van Zierikzee en omstreken heten wij van harte welkom in één 

van onze diensten in de Gasthuiskerk aan het Havenplein. 

 

Veel informatie treft u ook aan op onze site:  

 

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 
 

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u allen. 
 

 Dirk Groenendijk, voorzitter 

 

 

  

http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Diensten/vieringen 
 

DATUM TIJD VOORGANGER 

Zondag 25 februari* 11.00 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 3 maart 09.30 uur dhr. Richard van der Keur, Rotterdam  

Zondag 10 maart* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

viering met Brood en Wijn;  

+/- 12.00 uur gemeentebijeenkomst, zie 

elders in deze GastVrij 

Zondag 17 maart  Geen dienst 

Zondag 24 maart* 11.00 uur mw. Marianne Zandbergen, Middelburg 

Goede Vrijdag 29 

maart  

17.00 uur dhr. Franck Ploum 

Paaszondag 31 

maart** 

09.30 uur dhr. Franck Ploum 

m.m.v. zangeres Helena Biemond 

Zondag 7 april* 11.00 uur ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee 

Zondag 14 april|* 11.00 uur dhr. Franck Ploum.  

Zondag 21 april* 11.00 uur drs. Nel Roggeband-Baaij, Tholen  

Zondag 28 april 09.30 uur dr. Chris Vonck, Brasschaat 

Zondag 5 mei  Geen dienst 

Zondag 12 mei 09.30 uur dhr. Richard van der Keur, Rotterdam 

Pinksterzondag 19 mei 09.30 uur ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven 

Zondag 26 mei** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 2 juni  Geen dienst 

Zondag 9 juni** 09.30 uur dhr. Franck Ploum,  

viering met Brood en Wijn 
 

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, 

Zierikzee. 
 

Diensten met * aangegeven = Koffiedrinken na de dienst. 

Diensten met ** aangegeven = Koffiedrinken voor de dienst vanaf 9.00 uur. 
 

De liturgie wordt vermeld op de website bij de kerkomroep. 
 

Wijzigingen voorbehouden.  
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Nu ook een vestiging in Burg-haamstede (kerkstraat 1, 4328 LH) 
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Vooruitblik op de vieringen 
Zondag 25 februari 11.00 uur – Hoe lees je oude geschriften? 

Hoe lees je oude geschriften? Oude verhalen roepen makkelijk verwarring op. 

Wanneer we ze lezen met de ogen van vandaag dan is er vaak weinig van te 

begrijpen. Wanneer we ze beoordelen met de kennis van nu dan blijft er niets van 

over. Door oude verhalen, zoals uit de bijbel, vervolgens een waarheidsstempel te 

geven wordt het helemaal ingewikkeld. Je komt in een spanningsveld terecht van 

aan de ene kant je eigen leven en aan de andere kant een werkelijkheid die niet de 

jouwe is. Belangrijk is dat we de Bijbelse verhalen niet als in steen gegoten 

waarheden lezen, maar ze proberen te duiden in hun tijd en vervolgens hertalen naar 

onze tijd. Die discussie is niet alleen van nu, die voerde Jezus ook al met de 

schriftgeleerden van de tempel in de eerste eeuw. We lezen uit Lukas 11. 

 

10 maart 11.00 uur – Jezus en Jeruzalem 

Jeruzalem speelt een belangrijke rol in de verhalen over Jezus. In het evangelie 

volgens Lukas beslaat de reis naar Jeruzalem en het verblijf aldaar maar liefst 3 

hoofdstukken. Waarom heeft deze stad zo’n centrale rol? Wat is de rol van de 

tempel en wat zijn de gevolgen van de vernietiging daarvan in het jaar 70? En 

wellicht nog wel de belangrijkste vraag, is die naar Jeruzalem vandaag: stad van 

vrede (zoals de psalmen zeggen) of juist brandpunt van steeds weer oorlog en 

geweld? 

 

Goede Vrijdag 29 maart 17.00 uur 

Op Goede Vrijdag herdenken wij het lijden en sterven van Jezus. We lezen uit het 

lijdensverhaal van Lukas en lezen daar onze eigen tijd en ons eigen leven tegenaan. 

Een ingetogen samenzijn rond tekst, actualisering en zang. 

 

Paaszondag 31 maart 9.30 uur 

Na de ingetogenheid van Goede Vrijdag neemt op Paaszondag de uitbundigheid ons 

mee. Uiteindelijk is het leven sterk, is de drang van mensen tot overleven groot, kun 

je altijd meer dragen dan dat je van tevoren had gedacht. Pasen maakt geen einde 

aan de fysieke dood, we gaan allemaal een keer dood. Pasen is een visioen dat ons 

over dood en onvrijheid laat zien hoe een toekomst van leven en liefde waarheid 

kan worden. Leven sterker dan de dood zegt de bijbel dan. Met die gedachte worden 

we gevoed en gesterkt, dat het in ons waar mag worden. Genoeg redenen om nieuw 

licht te ontsteken en het leven te vieren.  

Aan deze viering werkt ook zangeres Helena Biemond mee. 

 

14 april 11.00 uur 

Wie denkt dat met Pasen het leven voorgoed de overwinningstrompet heeft laten 

schallen heeft het mis. Weten en horen dat leven sterker is dan de dood is nog geen 

garantie voor een vervuld en gelukkig leven. Een belangrijke emotie die ons nogal 

eens dwars kan zitten is ‘angst’. Er zijn vele angsten die ons parten kunnen spelen 
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en onze levensvreugde kunnen laten verdampen. Hoe gaan wij met 

onze angsten om? Kunnen wij ze te boven komen? Meestal niet door 

ze te negeren, we zullen er mee aan de slag moeten gaan. We lezen 

uit Lukas 12. 

 

Franck Ploum 

 

Duistere tijden 
Gedachten bij Lukas 9,18-27 
 

In het Lukasevangelie hoofdstuk negen wordt Jezus door Petrus ‘De Messias van 

God’ genoemd. Wanneer het over Jezus gaat geef ik altijd de voorkeur aan het 

gebruik van het begrip ‘Messias’ boven ‘christus’. Wellicht denkt u: ‘Maar dat is 

toch hetzelfde?’ Christus is immers de Griekse vertaling van het Hebreeuwse 

Messias, dat gezalfde betekent. Taaltechnisch klopt dat. En toch klopt het ook niet, 

want in onze traditie zijn beide woorden een geheel eigen weg gegaan. Bij christus 

denken wij onmiddellijk aan Jezus. Het is bijna een familienaam geworden! Er is 

geen andere christus dan hij en het is aan zijn persoon gekoppeld en aan geen ander. 

En precies daar zit het punt: de betekenis van ‘Messias’ is juist niet aan één persoon 

gekoppeld! 
 

In de bijbel staat het begrip ‘Messias’ op de eerste plaats voor een roeping, een 

opdracht, een manier van leven. Messias-zijn is een weg die je moet gaan. Het gaat 

dus niet om de persoon, maar om een gerichtheid op ‘deze wereld anders’, door 

Jezus koninkrijk van God genoemd. Dat betekent dat het begrip Messias niet alleen 

gaat over religie of godsbeelden, maar ook over een andere inrichting van deze 

samenleving, deze wereld. Messiaanse toekomst gaat over een andere economie, 

andere politiek, een einde aan de machtsverhoudingen. Waarom? Omwille van 

bevrijding uit alle slavenhuizen en alle vormen en uitingen van onderdrukking.  
 

Lukas en de andere evangelieschrijvers noemen Jezus de gezalfde, niet omdat hij 

het per definitie was maar hij krijgt deze titel om wat hij deed, wat hij teweegbracht. 

Omdat ze in hem de gestalte herkenden van die andere grote namen: Elia, Mozes 

en alle oude profeten. Ze zijn in hem weer opgestaan. En de vraag is of ze ook in 

ons op zullen staan. Want dat is de consequentie van de terugkeer naar het begrip 

Messias en de messiaanse toekomst die daarmee verbonden is, dat het geen 

exclusiviteit meer heeft en dus ook over ons gaat. Over onze keuzes, onze 

levensweg, onze inzet voor dat koninkrijk van God. De komst van de Messias 

geschiedt in het bijbels verhaal niet zonder dat er ook messiaanse mensen zijn. 

Niemand is Messias alleen. 
 

En messiaanse mensen zijn er in onze tijd hard nodig! Want we leven opnieuw in 

duistere tijden. Meer en meer heb ik het gevoel dat er waakzaamheid geboden is. 

De ontwikkelingen in ons land, in Europa en wereldwijd stemmen niet gerust. In 
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Duitsland gaan mensen al weken massaal de straat op. Ze voelen dat zich iets aan 

het ontwikkelen is waarvan gezegd werd dat men het nooit meer wilde. In ons land 

is het nog opvallend rustig. Ook bij ons? En dat terwijl ook wij toch merken dat er 

heel wat aan de hand is. We leveren als land materialen waarmee Gaza wordt 

uitgemoord. Woensdrecht speelt opnieuw een sleutelrol. En we zien die oorlog zich 

als een olievlek over het Midden-Oosten verspreiden. En dan die andere grote 

oorlog in Oekraïne. De roep om te stoppen met het opnemen van mensen uit 

Oekraïne klinkt in de Tweede Kamer bij een van de partijen die meedenkt over een 

nieuwe regering. Een regering met wellicht als leidende figuur iemand die tweespalt 

en haat tot debatkunst heeft verheven. Waarom is het zo rustig? Nederland, 

Duitsland, Italië, Hongarije, zelfs Scandinavische landen verschieten van kleur en 

verliezen hun sociale gezicht ten gunste van angst, gesloten grenzen, en vooral: het 

wegzetten van groepen en uitspelen van mensen tegen elkaar. Wordt het niet tijd 

om waakzaam te worden?  
 

Wat we nodig hebben zijn messiaanse mensen. Waarom? Omwille van bevrijding 

uit alle slavenhuizen, alle vormen en uitingen van onderdrukking en haat, vandaag! 

Maar weet: als jij een messiaanse geest hebt, als jij deze wereld wilt bevrijden dan 

loop je gevaar. Dan wacht het lijden op je. In de veertigdagentijd horen we Jezus 

met regelmaat over het aankomende lijden spreken. Zogenoemde 

lijdensvoorspellingen die denk ik niet zo zeer te maken hebben met goddelijk weten, 

eerder met een kwestie van om je heen kijken, zien wat er gebeurt, analyseren wat 

je ziet. En ook het kennen van de geschiedenis en je traditie. Een traditie die met 

psalm 34 zegt dat het lijden van de rechtvaardige groot is. Want dat is zoals het in 

deze wereld gaat. Dat zien we gebeuren, dat kwetsbaarheid wordt afgestraft en de 

onrechtvaardigen, de tweespalt- en de haatzaaiers het hoogste woord hebben en 

voor je het weet op het pluche zitten.  
 

Waakzaamheid is geboden. En ook messiaanse kracht. Zijn er voldoende mensen 

om tegenwicht te bieden? Genoeg die het wagen om de messiaanse weg te gaan. 

Die weg wordt zichtbaar waar mensen tegen al het kwade dat hen omringt blijven 

kiezen voor wat echt is en waarachtig, wat goed is en tot vrede strekt. Daaraan 

vasthouden, ondanks alles, is je leven redden. Meegaan met wat er op dit moment 

gaande is, of je ogen sluiten voor de tekenen van de opkomende natiestaat met alle 

gevolgen van dien, dat is je ziel verloren laten gaan, dat is jezelf beschadigen, 

losraken van wie je ten diepste bent: een geroepen mens, uitgenodigd om een 

messiaanse weg te gaan. Om zo tegenstem te zijn in deze tijd, vertegenwoordiger 

van een toekomst die komen zal: deze wereld nieuw. Al kost 

het je alles. Grote woorden. Maar er is dan ook alle reden om 

ons grote zorgen te maken en tegelijkertijd ons niet neer te 

leggen bij de schijnbaar dodelijke feiten. 
 

Franck Ploum 
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Ter herinnering 

 

Aan wie dan wel 

Ik weet het even niet 

Ben ik dan vergeten 

Wie ik ben of was 

 

Het feest van herinnering 

Ik ben dat wel eens kwijt 

Soms als jij er bent 

Weet ik het nog 

Dan ben ik er ook 

 

Ze vertellen mij 

U bent wat in de war 

Mijn geheugen, zeggen ze 

Laat me in de steek 

 

Ik geloof ze niet 

Ik weet het immer 

Vergist u zich misschien 

Bent u zelf wat in de war 
 

 
Anne Hanse, Serooskerke (S) 
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In Memoriam Gerard Gerritse 
Op zaterdag 30 december namen we in de Gasthuiskerk afscheid van ons 

gemeentelid Gerard Gerritse, partner van Lieke Bosveld. Gerard overleed op 22 

december in de leeftijd van 92 jaar.  

 

Gerard werd op 5 juni 1931 geboren in Dordrecht, als oudste van een gezin met vijf 

kinderen. In 1955 rondde hij zijn opleiding tot architect in Delft af. Hij ontwikkelde 

zich tot een zeer gerespecteerd architect en stond aan de wieg van het bekende 

bureau EGM Architecten. Hij ontwerpt woningen, winkels en scholen. Ook was hij 

de ontwerper van het voormalige Refaja Ziekenhuis in Dordrecht. Met EGM 

ontwierp hij de basis voor het huidige UMC Utrecht en het Erasmus MC in 

Rotterdam. Gerard werd in 1994 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse 

Leeuw en ging in 1996 met pensioen.  

 

Na zijn pensionering heeft hij zich verder verdiept in de natuur- en 

menswetenschappen. In 2000 begon hij met een studie Wijsbegeerte aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam, afgesloten met een mastergraad in filosofie in 

2006. In 2016 publiceerde hij Heeft de mensheid een kans? Over de geschiedenis 

van het ontstaan van de mens, de huidige problematiek en hoe we ermee zouden 

moeten omgaan. 

 

Gaandeweg werd Gerard meer en meer geraakt door de klimaatcrisis en zorg voor 

de aarde, de schepping en de verbondenheid van de ecosystemen, waar ook de mens 

een onderdeel van is. Hij zag hoe de aarde steeds meer gaat lijken op de duistere 

chaos in den beginne. Dat resulteerde in het boek ‘Een bewoonbare aarde’. ‘Er is 

een klimaatcrisis. En dat komt door ons’, zei hij dan, ‘dat doen wij’. En hij kon het 

dan niet laten om ons allen op te roepen om op een andere manier te gaan leven, 

bewuster te gaan leven, alert op ons verbruik, ons gebruik, ons misbruik van aardse 

goederen en grondstoffen. Maar hij was geen doemdenker. ‘Het is nog niet te laat’, 

voegde hij steevast aan zijn betogen toe. ‘Het kan nog gekeerd worden!’ Dat 

optimisme tekende Gerard. En dat maakte ook dat zijn stem gehoord werd. Het sluit 

ook sterk aan bij die Bijbelse verhalen zoals dat scheppingsverhaal: het is nooit te 

laat voor ommekeer, voor nieuw begin. Schepping is bevrijding.  

 

‘Het is nog niet te laat!’ Dat de profetische stem van Gerard mag blijven klinken in 

onze levens.  

 

Franck Ploum 
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Mededelingen van de kerkenraad 
 

De toekomst van de gemeente. In de vorige GastVrij is het al genoemd. Op zondag 

10 maart willen wij na de viering hierover met elkaar in gesprek gaan. Binnenkort 

ontvangt u een brief** waarin de knelpunten zijn beschreven, een analyse wordt 

gegeven en scenario’s worden geschetst hoe wij nog zo lang mogelijk samen 

gemeente kunnen zijn. Na de viering drinken wij koffie en gaan we van gedachten 

wisselen. 

Er wordt ook gezorgd voor een lunch. Wilt u zich daarom aanmelden? Graag 

uiterlijk donderdag 7 maart bij mij. 

 

** Deze brief gaat naar gemeenteleden waarvan het e-mailadres bekend is. Indien 

u graag wilt meedenken en -doen en niet in het e-mailbestand bent opgenomen, 

neem dan even contact op met mij om deze brief ook te kunnen ontvangen. 

 

Orgelbegeleiding. Wat zou een viering zijn zonder organist? Gemeentezang a 

capella? Daar willen we toch niet aan denken? Toch zitten we met het probleem dat 

we op dit moment voor 8 zondagen dit jaar geen organist hebben. Er worden nog 

enkele tips nagelopen, maar we zullen toch moeten nadenken over een alternatief 

voor zang en muziek. Indien u een oplossing weet of een suggestie hebt: zeer 

welkom! 

 

Ekklesiakoor. Dit is beter nieuws dan het vorige onderwerp. Het Ekklesiakoor zingt 

in de vieringen bij Franck in Breda en ze komen graag een keer naar Zierikzee. 

Misschien kent u het nog van de ‘corona’-tijd toen we naar YouTube-uitzendingen 

van Franck konden luisteren.  

De afspraak is: zondag 23 juni. 

 

Enquête op de website. Onze webmasters zijn met het idee gekomen om een enquête 

te houden onder de bezoekers van onze website. En dat zijn er duizenden!! per 

maand. We leiden de enquête als volgt in: “Onze website begint met een welkom. 

Graag delen wij met u onze beleving van een open gastvrije gemeente die zoekend 

en vragend in het leven staat in de wereld van vandaag. In onze vieringen staat dit 

laatste vaak centraal. En er is nogal wat aan de hand in onze wereld nu, veraf en 

dichtbij. Ook zijn wij als kleine gemeente momenteel bezig met ons eigen 

voortbestaan. Voor zowel onze blik naar buiten als naar binnen toe ontvangen wij 

graag impulsen van u als bezoeker van onze website. En wie weet kan uw invulling 

van deze enquête ons helpen voor onze plek in de samenleving. Alvast dank voor 

het meedenken!” 

En … als gemeentelid kunt u natuurlijk ook meedoen! 

 

Ben Hoexum, scriba 
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Diaconie 
Resultaten periode november 2023 tot en met februari 2024 

De diaconie heeft de bedragen verdubbeld. 

 

 

Collecte maart 2024: Beter bestand tegen de klimaatverandering: Bangladesh 

Bangladesh heeft zwaar te lijden onder klimaatverandering. Het land kampt steeds 

vaker met cyclonen en overstromingen. Hier maken boeren zich geen zorgen over 

de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst, maar over de gevolgen voor 

vandaag en morgen. Kerk in Actie ondersteunt boerengezinnen om zich aan te 

passen aan klimaatverandering. 

Boerengezinnen in het laaggelegen Bangladesh kampen dagelijks met de gevolgen 

van klimaatverandering. De stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van water en 

landbouwgrond, en regen valt steeds onregelmatiger. Soms valt er geen regen als er 

regen nodig is en veel te veel regen op momenten dat boeren het niet verwachten. 

Boeren zien hun landbouwinkomsten sterk dalen en hebben moeite om te overleven.  

 

Kerk in Actie helpt boerengezinnen in de deltaregio om zich aan te passen aan 

klimaatverandering, zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen, en om 

voorbereid te zijn op cyclonen en overstromingen. Zo leren boeren hoe ze gewassen 

op hekwerken boven de grond, of op dijkjes, kunnen verbouwen, zodat deze bij 

hoog water of overstromingen niet wegrotten. Of om gewassen te verbouwen op 

een bed van waterplanten, zodat het gewas meestijgt met opkomend water. Met 

steun van Kerk in Actie traint onze lokale partnerorganisatie Center for Rural 

Service Society (CRSS) gemeenschappen om voorbereid te zijn op rampen. Zo 

brengen gemeenschappen met elkaar in kaart welke delen van een dorp bij hoog 

water onderlopen, welke delen relatief veilig zijn en welke gebouwen, bijvoorbeeld 

een stenen kerk of school, als schuilplaats kunnen dienen. Ook maken ze 

evacuatieplannen en volgen ze EHBO-trainingen om gewonden eerste hulp te 

kunnen bieden. Iedereen weet dankzij CRSS precies wat hij of zij moet doen als er 

een ramp dreigt. 

 

Collecte april 2024: open keuze 

Ook dit jaar heeft de diaconie een aantal keren een vrije keuze ingepland. 

Dat wil zeggen dat we aan de hand van de actualiteit pas kort van te voren het doel 

van de collecte zullen kiezen. 

U kunt ook een suggestie aanleveren hiervoor. 

Tijdens het welkomstwoord van de ouderling van dienst in de kerkdienst zal het 

doel van de collecte dan bekend gemaakt worden. 

•  November Kerk in Actie: algemeen € 45,36 

•  Kerst 2023 Voedselbank Schouwen-Duiveland € 45,65 

•  Januari Liliane Fonds € 42,50 

•  Februari Wilde Ganzen € 53,20 
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Collecte mei 2024: Hospice 

In een kleinschalige, huiselijke woonomgeving 

op Schouwen-Duiveland zetten vrijwilligers, 

verpleegkundigen en artsen zich in om u en uw 

naasten te ondersteunen. Hierdoor ontstaat er 

rust en ruimte, ook voor de mantelzorgers. In 

het hospice zijn vier kamers voor bewoners met 

elk een eigen badkamer, uitzicht op de tuin en 

een eigen terras.  

Zoals elk jaar kan de diaconie zich goed vinden 

in het werk van het hospice. 

 

Eindejaarscollecte 2023 en Kerkbalans 2024 
De opbrengst van de eindejaarscollecte was € 1.475,- (vorig jaar € 2.575,-) en in het 

kader van Kerkbalans 2024 werd een bedrag aan vrijwillige bijdragen door onze 

gemeenteleden toegezegd van € 16.278,- (vorig jaar € 16.675,-). 

Hartelijk dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. 

 

Ook de belasting helpt een handje mee. Jouw gift aftrekken voor de 

belastingaangifte? Geef dan als periodieke gift. Het volledige bedrag is dan 

aftrekbaar en er geldt geen drempel. Zo kun je meer geven zonder dat het je meer 

kost. Een periodieke gift moet je schriftelijk vastleggen voor  minimaal vijf jaar 

achtereen. Ook de kerk moet het formulier ondertekenen. Geïnteresseerd? Neem 

contact op met een van onze kerkrentmeesters. Zij helpen je graag. 

Wilt u het zelf via internet onderzoeken ga dan naar de volgende website: 

www.kerkbalans.nl/hoe-doe-ik-mee/ Daar vindt u ook het te tekenen formulier voor 

een periodieke schenking – PKN gemeenten. 

 

De kerkrentmeesters, 

Kees Jobse, Corrie Goudswaard, Marcel Schiettekatte 

 

Verantwoording collectes en giften 
In de periode van november 2023 tot en met januari 2024 

 

De kerkrentmeesters 

 

 

•  Kerkrentmeesters 

 

: € 906,45 

•  Verjaardagsfonds 

 

: € 55,00 

http://www.kerkbalans.nl/hoe-doe-ik-mee/
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Vuur en stille kracht 
In Zierikzee kun je ze overal tegenkomen: 

wandelend in Poortambacht, of genietend op 

een bankje aan de haven van de eerste 

zonnestralen: Co en Rietje van der Valk-Hanse. 

Co (1940) is een echte Zierikzeeënaar, geboren 

in de St. Domusstraat. Rietje (1934) is geboren 

en getogen in een gereformeerd gezin op een 

boerderij in de polder van Ellemeet. 

Rietjes jeugd werd getekend door zorgen voor 

haar broertje, werken op het land en helpen in 

de huishouding. Zij had twee broers, maar het zorgenbroertje overleed met 8 jaar in 

een instelling. “Daar werd toen niet over gepraat” zegt Riet, wanneer ze liefdevol 

spreekt over “Cootje”. Riet vond afleiding op de Ulo in de Driehoek in Zierikzee, 

waar zij door weer en wind heen fietste. “Soms met ijspegels aan mijn kin”. Na de 

Ulo volgde zij nog een jaar huishoudschool zodat zij haar moeder bij kon staan in 

het gezin. Veel liever werkte ze op het land, met de tractor de “ruiters”, ook oppers 

genoemd, binnenhalen naar de schuur. En ijskoude mangels binnenhalen en lossen 

in de schuur. Het was hard werken. Wanneer op 31 augustus koningin Wilhelmina 

jarig was, moesten eerst de boontjes op rijtjes op het land gezet worden, alvorens 

met het gezin het feest in de stad te bezoeken. Sowieso werd Riet niet veel vrije tijd 

gegund, werken was haar deel. Vandaar dat ze graag naar school ging. De oorlog 

kwam, en de ramp. 30 januari 1953 was één van de zeldzame keren dat Riet “uit” 

mocht gaan: logeren bij een vriendin in Nieuwerkerk. Vrijdagavond uitvoering en 

zaterdagavond met een clubje naar een verjaardag in Bruinisse. Terugrijdend 

waaide het vreselijk en zeiden ze tegen elkaar “gelukkig ligt de auto stevig, met 8 

inzittenden”. ‘s Nachts werden ze gewekt door de vader van het gezin waar Riet 

logeerde en moesten ze vluchten voor het water. Tot haar nek in het water bereikte 

Riet met het gezin het dorp Nieuwerkerk. Zij evacueerde via Zijpe en Rotterdam 

naar een oom in Amsterdam waar ze bleef tot juli dat jaar. Naast de verschrikkingen 

van de watersnoodramp gloorde er ook een klein stukje vrijheid voor Riet. Toen ze 

terugkeerde ging ze na een tijdje zelfstandig wonen en startte bij het 

accountantskantoor van A.P.H. van de Vaate, later ZLM en Accon AVM, waar zij 

tot haar pensioen gewerkt heeft. 

Gaandeweg deze jaren trouwde ze in 1986 met Co van der Valk. Ze gingen wonen 

in een sfeervol huis in de binnenstad van Zierikzee, onder het geluid van het 

stadscarillon. “’s Avonds hebben we de keuze of we richting Dikke Toren of 

richting Stadhuistoren gaan slapen” vertelt Co. Co komt uit een vrijzinnig gezin met 

een 8 jaar oudere zus en een jongere broer en zus. Zijn vader was grossier in 

voedselwaren. Co evacueerde tijdens de oorlog vanwege de inundatie met zijn 

ouderlijk gezin naar familie in Leiden en Voorschoten. Hij was vaak bang voor het 

geluid van de V1’s, wat door zijn ouders gesust werd als onweer, zodat de kleine 

Co bang voor onweer werd. Toen hij later bij nachtmerries het verband legde tussen 
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de dromen en zijn oorlogservaringen, was het over. “Daar werd toen niet over 

gepraat”, aldus Co.  

Co volgde de H.B.S. in Zierikzee. Hij heeft hier goede herinneringen aan, al was hij 

niet geschikt voor de exacte vakken. In het tweede jaar, de strenge winter van 1956, 

kreeg hij, door een epidemie op school, tbc en werd ruim een jaar opgenomen in 

Zeehospitium Sonneveld in Oostkapelle. Rust, gezonde voeding en veel 

kattenkwaad met lotgenoten hielp hem er bovenop. Na zijn eindexamen volgde Co 

twee jaar M.O. Engels maar stapte toen in de slijterij van zijn vader, waar nu 

ouderling-kerkrentmeester Marcel woont. Via werkzaamheden in diverse zaken 

belandde hij uiteindelijk in een slijterij in Ouddorp waar hij het tot zijn pensioen 

erg naar zijn zin had. “Lest best”, aldus Co.  

Waar Co voor de vrijzinnige gemeente in de kerkenraad zat en hierbij naast Franck 

ook de predikanten Assendorp, Klaas, in herinnering, meemaakte, coördineerde hij 

ook het bezoekwerk en collectebonnen. Ten tijde van de verbouwing van het 

kerkgebouw was Co soms meer daar, in “de hobbytent’ te vinden dan thuis. En 

uiteraard verzorgde hij de wijn bij bijeenkomsten, waarbij nog even het gezang van 

Ella Groenendijk en Riet over het leed van de bonte knaagkever aan ons prachtig 

kerkgebouw gememoreerd wordt. Lammert Blikman van de toenmalige kerkenraad 

en Co losten tijdens dit lied het knaagkeverprobleem met twee grote spuiten op.  

Ze leven nu in een wat rustiger tempo. Fijn contact hebben ze met nichtje Elly en 

haar man Rogier, lector en koster in de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee. Ze 

wandelen veel en fietsen. Riet fietst wat minder, sinds zij medische behandeling 

onderging. Verder genieten ze van allerlei soorten klassieke muziek, bijvoorbeeld 

de Vier Jaargetijden, films en lezen. Co hecht eraan om te benoemen, dat Riet 

tijdens zijn drukke kerkenraadsjaren de stille kracht was. “Want ik ben een driftig 

mannetje, dat mag je best zeggen”. “Soms te rap”, nuanceert Rietje, “maar je bent 

een leeuw, en ik een klein visje”.  

Een leeuw die herrees na een jaar Zeehospitium en een klein visje dat ontzwom aan 

de watersnoodramp. Vuur en stille kracht wandelen hand in hand.  

 

 Ina Braber 
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Stilte 

 

Stilte is uiterst verlegen 

Zij verbergt zich ver verwijderd 

In de diepten van het menselijk hart 

Denken kan haar niet bereiken 

Voelen kan haar niet aanraken 

 

Stilte is uiterst verlegen 

Zij lacht hen toe die haar beminnen 

Zij spreekt tot hen die op haar wachten 

Zij wordt verstaan 

Als de herinnering zwijgt 

 

Ja……stilte is uiterst verlegen. 
 
Vimala Thakar (Indiase filosofe) 

 

 

  



GASTVRIJ MAART, APRIL, MEI 2024 -19- 

TEGELTJES WIJSHEID 
 

“Het probleem met de wereld is, dat intelligente mensen 

vol twijfels zitten en dom-oren vol zelfvertrouwen.” 

 

 Charles Bukowski 

 

Sam`s kledinginzameling 2024 
Ook dit jaar doet onze Vrijzinnige Gemeente weer mee met de kledingactie. 

Op maandag 25 maart a.s. kunt u alles weer de hele dag bij mij inleveren, maar 

eerder kleding brengen kan ook. 

Dit voorjaar is de inzameling voor de kinderen in het Shabee Sombodistrict in 

Ethiopië, zodat zij toegang kunnen krijgen tot het basisonderwijs. 
 

Meer informatie vindt u op:  
 

www.samskledingactie.nl 
 

Wat zamelt Sam`s kleding actie in? 

In goede staat zijnde dames-, heren- en kinderkleding. 

Ook schoenen en huishoudtextiel zoals lakens en handdoeken die in goede 

staat verkeren. 
 

Met uw ingeleverde artikelen kunnen we dit project op een fijne manier 

ondersteunen.  
 

We rekenen op u. Alvast veel dank! 
 

Corrie Goudswaard  

Sloestraat 48, Zierikzee, Tel. 414067   

http://www.samskledingactie.nl/
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Kerkomroep  
 

U kunt onze diensten als volgt vinden:  

➢ Ga naar de website www.kerkomroep.nl 

➢ en vul in bij Vind uw kerk: Vrijzinnige Gemeente Zierikzee 
  (geef daarna enter of klik op de loep) 

➢ daarna kiest u: Gasthuiskerk - Vrijzinnige Gemeente  

  

Onderaan op de site worden ook de eerdere diensten weergegeven, zodat u ze later 

nog eens kunt beluisteren. 

Als u rechts het blokje Toevoegen aan “Mijn kerken” aanklikt kunt u voortaan bij 

www.kerkomroep.nl via de tab “Mijn Kerken” direct naar ons station. 

 

Ook kunt u de link van de kerkomroep gebruiken die 

rechtsonder op de website van onze wijkgemeente is te 

vinden: www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 

 

Wij wensen u veel luisterplezier toe en mocht u vragen hebben over de kerkomroep, 

laat het ons dan even weten. 

 

Kees Jobse 

  

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Kruispunt 
 

De afdeling religie van Radio Schouwen-Duiveland. 

 

Woensdag: 18.00 – 19.00 uur Kruispunt 

   (Kerkelijk informatieprogramma) 

   19.00 – 20.00 uur De Schatkist 

   (Bijbels kinderprogramma) 

   20.00 – 21.00 uur De Levensbron 

   (Herhaling Geestelijk verzoekplatenprogramma) 

 

Donderdag: 09.00 – 10.00 uur Herhaling Kruispunt 

   10.00 – 11.00 uur De Levensbron 

 

Zondag: 08.00 – 09.00 uur Herhaling De Schatkist 

   09.30 of 10.00 uur Kerkdienst 

   Rechtstreeks uit een van de kerken op ons eiland 

 

Etherfrequentie 107.1 FM in Duiveland en 107.8 FM in Schouwen, 

107.6 op de kabel. 

 Redactie: Postbus 121, 4300 AC Zierikzee 

  of 

 Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee 

 

 

 

 

Van de Redactie 
Met dank voor de tijdige toezending van uw 

kopij, delen wij u mede dat het volgende nummer 

eind mei 2024 zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 11 mei 2024 in te leveren 

bij Redactie GastVrij Steenbank 46, E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 

 

➢ Het redactieteam wordt gevormd door: 

  Ben Hoexum en Dirk Groenendijk 

➢ Adressering en bezorging: 

  Ria Quist, T 415928 

 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken en anonieme brieven te 

weigeren of in te korten. 
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Ledenadministratie    Verhuisbericht 
    Andere informatie 
Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk op peil te houden, verzoeken wij u 

dringend eventueel gewijzigde persoonlijke omstandigheden via onderstaand 

bericht door te geven aan onze scriba: 
 

Ben Hoexum 

Verrenieuwstraat 44 

4301 HZ Zierikzee 

T. 416817 
 

Ook nieuw ingekomenen kunnen zich zo melden. 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Hierbij geef ik de volgende wijzigingen door: 
 

NAAM : _____________________________________________ 

VOORNAMEN : _____________________________________________ 

GEBOORTEDATUM : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand □ persoon □ gezin 

gaat verhuizen naar 
GAAT PER (DATUM) : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand persoon is 

□ gehuwd d.d. ___________________________________________ 

 gehuwd met : ______________________________________________ 

 d.d.____________________________________________ 

□ gescheiden d.d. ___________________________________________ 

□ geboren d.d. ___________________________________________ 

□ overleden d.d. 

____________________________________________ 
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Overige adressen 
VERJAARDAGSFONDS 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

KERKELIJK ONTVANGER 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 
 

KERKBODE 

Abonnementen 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. kerkbode@hervormdzierikzee.nl 
 

VERKOOP COLLECTEBONNEN 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 

E. cojoppa@gmail.com 
 

 

REDACTIE GASTVRIJ 

Dirk Groenendijk      T. 06-53790546 

Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee 

E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 
 

Ben Hoexum   T. 416817 

Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee 

E. hoexum@zeelandnet.nl 
 

Samenstelling 

Cor Kooij   T. 417357 

Oosterscheldestraat 35 • 4302 WG Zierikzee 

E. ckooij01@delta.nl 

BEHEER WEBSITE GASTVRIJ 

Bram Wolthoorn     T. 0113-785510 

Pykeswegje 58 • 4462 PC Goes 

E. bram.wolthoorn@gmail.com 

 

 

Ronald van de Sande     T. 06 47210978 

de Cranestraat 19• 4301 MH Zierikzee 

E. ronaldvandesande@gmail.com 

 

BEZOEKWERK 

Coördinatie 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 

E. cojoppa@gmail.com 
 

BLOEMEN IN DE KERK 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

 

ORGANISTEN 

Coördinatie 

Giljam Bil      T. 06-43677967 

Poortkade 152 • 4302 VA Zierikzee 

E. giljambil@zeelandnet.nl 

 

KERKCENTRUM 

Havenplein 17 •   T. 412073  

4301 JD Zierikzee 
 

Verhuur 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 

 

 

Diaconie:   IBAN: NL75 RABO 0375169873 

Gemeentewerkfonds, Gemeentegids Vrijzinnige Gemeente en Kerkrentmeesters 

Buitengewone wijkgemeente:  

- IBAN: NL97 RABO 0357 8483 81 of 

- IBAN: NL46 RABO 0373 7336 31 t.n.v. Wijkraad kerkrentm. Buitengew. Wijk. 
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