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Orgelspel vooraf   
 
 
Opening en mededelingen door de kerkenraad 
 

- Gemeente gaat staan -  
  
 
LB601 – licht dat ons aanstoot c.1+2 
 
 
 

Drempeltekst   
 
Is voorbij dit aardse leven 
nog steeds kracht van voortbestaan 
anders, groter, dan ons denken  
als een God die alles draag? 
 

Laat jouw liefde dan zo groot zijn 
dat ze dood zelfs overwint 
licht en liefde, niets verloren 
leven dat nieuw leven vindt.  
 
 

- Gemeente gaat zitten –  
 
 

LB601 – licht dat ons aanstoot c.3 
 
 
Ten geleide – Stilte - gebed 
 
 
Muziek koperensemble  Tears in Heaven - Eric Clapton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Schriftlezing Lukas 7,11-23  vertaling: Alex van Heusden 
 
En het geschiedde kort daarna 
dat hij ging naar een stad die Naïn wordt genoemd. 
En mee met hem gingen zijn leerlingen en een talrijke menigte. 
Toen hij gekomen was dicht bij de stadspoort, 
zie, daar werd een dode uitgedragen,  
de eniggeboren zoon van zijn moeder. 
Zij was weduwe. 
Een opvallende menigte uit de stad was bij haar. 
Toen de heer haar zag, 
werd hij door ontferming jegens haar bewogen, 
hij sprak tot haar: 
 Huil maar niet meer. 
Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan 
- de dragers bleven staan -, 
hij sprak: 

Jongen, ik zeg je, sta op. 
De dode kwam overeind en begon te spreken. 
Hij gaf hem aan zijn moeder. 
Zij werden allen door ontzag overmeesterd, 
zij verheerlijkten God en zeiden: 

Een groot profeet is in ons midden opgestaan - 
en: God heeft zijn volk gezocht en gevonden. 

Dit woord over hem ging door heel Judea en door heel de omstreek. 
 

De leerlingen van Johannes, 
zij hebben al deze dingen aan hem overgebracht. 
Johannes riep twee van zijn leerlingen bij zich 
en stuurde hen naar Jezus om te zeggen: 

Ben jij de komende of moeten wij een ander verwachten? 
Toen de mannen bij hem waren, zeiden ze: 

Johannes de Doper heeft ons naar jou toe gezonden om te 
zeggen: ‘Ben jij de komende  
of moeten wij een ander verwachten?’ 

Dat uur genas hij velen van hun ziekten en kwellingen  
en van boze geesten  
en vele blinden begenadigde hij om weer te kunnen zien. 
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Hij antwoordde hen en sprak: 
Ga en breng aan Johannes over wat je ziet en hoort: 
Blinden zien, lammen lopen, melaatsen worden rein,  
doven horen, doden worden opgewekt,  
armen ontvangen het goede nieuws -  

  gelukkig hij die aan mij geen aanstoot neemt. 
 
 
LB657 – Zolang wij ademhalen 
 
Overweging 
 
Muziek koperensemble Sarabande - Handel 
 
 
Vandaag 
 

Vandaag, hier, gedenken wij,                                                                                                                                                                  
samen en ieder voor zich                                                                                                                                                     
onze gemeenteleden, die dit jaar zijn overleden                                                                                                       
en staan we stil bij de mensen van voorbij,                                                                                                                         
onze dierbaren,                                                                                                                                                              
die niet meer onder ons zijn                                                                                                                                           
en nu een leegte achterlaten.   
Vandaag is geen dag voor grote woorden                                                                                                                      
vandaag is geen dag voor veel woorden                                                                                                                   
vandaag is een dag van stil gedenken. 
Hier vandaag klinken hun namen                                                                                                                                          
één voor één                                                                                                                                                                       
de naam, waarmee ze gekend en geliefd werden     
om wie ze waren of wilden zijn            
om hoe wij hen hebben ervaren                                                                                                                                       
om wat zij voor ons betekend hebben.                                                                                                                               
Verdriet is er vandaag                                                                                                                       
loodzwaar als dat kan zijn,  
gemis dat niet minder, maar eerder groter wordt.                                                                                                
Verdriet dat niet alléén te verdragen is, 
maar anders kan worden, waar mensen meedragen                                                                                                 
en waar de naam van hem of haar genoemd blijft. 
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Dan kan vandaag toch een dag van dankbaarheid zijn                                                                                                                                
om de goede dagen die er ondanks het gemis, ook zijn,                                                                                                                                       
en waar, zonder schudgevoel,  weer een lach opklinkt.                                                                                                  
Dankbaar om de blijvende schakel tussen ons en onze geliefden,  
die zelfs de dood niet kan verbreken.                                                                                                                                   
Om de vele mooie herinneringen                                                                                                                        
die we koesteren en bewaren                                                                                                                                
ook na vandaag. 

 
Muziek koperensemble  Largo, uit De Winter - Vivaldi 
 
 

NAMEN TER GEDACHTENIS 
 

Herdenken van de overledenen 
 

Familieleden worden uitgenodigd  
de kaars te komen ontsteken  
nadat de naam genoemd is 

 
Op 19 februari overleed  
Clazina Pieternella (Ineke) den Haan-van der Schelde,  
geb. 7 aug. 1943.  
  
Op 30 maart overleed  
Antonis (Anton) van Mourik,  
geb. 20 mrt. 1944. 
  
Op 8 juni overleed  
Dineke Koopman-van der Bijl,  
geb. 1 dec. 1940. 
  
Op 10 augustus overleed  
Jacobus Frederik Hendrik (Jacques) Rouw,  
geb. 5 aug. 1946.  
  
Op 10 augustus overleed  
Cornelis Philippus (Cor) Priemus,  
geb. 1 febr. 1927. 
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We steken een kaars aan  
 

voor al onze niet genoemde overleden  
familieleden, vrienden en vriendinnen, 
voor alle dierbare overledenen  
die in de harten geborgen zijn 
van allen hier aanwezig 
In stilte noemen wij hun namen….. 

 
 

Gemeenteleden 
die een dierbare willen herdenken, 
kunnen een waxinelichtje komen aansteken 

 
 

Tot slot een licht  
 

Wij gedenken  
alle slachtoffers van oorlog, geweld en natuurrampoen 
van aanslagen en onlusten, waar ter wereld ook. 
 
Wij gedenken  
alle migranten en vluchtelingen 
op weg naar nieuw en menswaardig leven 
verdronken op zee, 
gestikt in vrachtwagens, 
omgekomen door uitputting. 
 
Wij gedenken de klimaatdoden 
de slachtoffers van overstromingen of  
juist extreme droogte. 
 
Tot slot  
Voor allen die naamloos gingen 
die eenzaam gestorven zijn 
en door geen mens gemist worden. 
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   Gemeente gaat staan 
 
Wij gedenken hier de namen   c.1 
t. Franck Ploum – m . LB730 / Heer, herinner U de namen  

 

 
 

Is voorbij dit aardse leven  
nog steeds kracht van voortbestaan?  
Anders, groter, dan ons denken  
als een God die alles draagt.  
Laat jouw liefde dan zo groot zijn  
dat ze dood zelfs overwint  
licht en liefde, niets verloren  
leven dat nieuw leven vindt.  
 

- Gemeente gaat zitten –  
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Psalm 36 
 

Gij met uw Naam 
uw vriendschap reikt tot in de hemel, 
uw trouw tot aan het firmament. 
 
Uw gerechtigheid staat als de bergen, 
uw gericht komt nader als de vloed, 
mens en dier zult Gij bevrijden, 
onbetaalbaar uw vriendschap. 
 
Daarom zoeken de kinderen der mensen  
hun toevlucht in de schaduw van uw vleugels 
en laven zich aan de overvloed van uw huis. 
 
Aan de stromen van uw paradijs  
doet Gij hen drinken. 
Bij U is de bron van het leven 
en in uw licht zien wij licht. 

 
 
Onze Vader  
 
 
Collecte  
 

Muziek koperensemble   Highland Cathedral - M. Korb 
 
 
Slotwoord 
 

    
 
Zegenwens   De Gemeente gaat staan 
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Eens als de bazuinen klinken 
t. Franck Ploum – m. LB769 / volksmelodie Wales 
 

 

 
 

Troost dan allen, droog de tranen  
van wie leven met verdriet.  
Laat niet eenzaam en alleen gaan  
al wie rouwen om verlies.  
Spreek een woord dat zal bevrijden:  
liefdestaal die leven geeft.  
 
Eens zal deze aarde nieuw zijn  
en de dood zal zijn gekeerd.  
Mensen zullen dan herleven  
zinloos lijden wordt geweerd.  
Wees elkaar op weg tot zegen  
liefdeskracht van mens tot mens.  

 
 
Orgelspel bij verlaten van de kerk 

 
 


