Vrijzinnige gemeente Zierikzee
Zondag 22 oktober 2023
Thema: Het wordt alleen maar mooier

Voorganger: Ds. Wim Jansen, Vlissingen
Organist: Pieter Eerland

Lezer: Ella Groenendijk

Koster: Jan de Kam

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 216 : 1, 2

“"We zwijgen en buigen voor het mysterie”.

Bemoediging: “We vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde”.
Groet: “"De vrede van Christus met u allen, amen”.

Zingen: Lied 216 : 3

Stilte en gebed

Zingen: Lied 1008 : 2

Opstapje naar het thema/verhaal: De nostalgie van Zwier de Zwaluw
Zingen: Lied 807 : 1, 2

Lezingen

Prediker 5: 17 en 19

Het is, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens wanneer hij zich aan
eten en drinken te goed doet en geniet van alles wat hij heeft verworven. [...]
Dan piekert hij tenminste niet zo veel over het geringe aantal dagen van zijn
leven, maar gaat hij van ganser harte op in de vreugde die God hem toebedeelt.

Psalm 103 : 14 - 16

God vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.
De mens - zijn dagen zijn als het gras,

hij is als een bloem die bloeit op het veld

en verdwijnt zodra de wind hem verzengt:

de plek waar hij stond kent hem niet meer.

We luisteren naar Dust in the wind van Kansas: Nr 14 Rockballads 3

I close my eyes, only for a moment and the moment's gone
All my dreams pass before my eyes a curiosity
Dust in the wind, all they are is dust in the wind



Same old song, just a drop of water in an endless sea
All we do crumbles to the ground though we refuse to see
Dust in the wind, all we are is dust in the wind

Now don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky
It slips away and all your money won't another minute buy
Dust in the wind, all we are is dust in the wind

Dust in the wind, everything is dust in the wind

Johannes 2 : 9 - 10 (Als Jezus water heeft getransformeerd in wijn...)

Toen de ceremoniemeester het water proefde, dat wijn geworden was — hij wist
niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden,
wisten het — riep hij de bruidegom en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten
eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de mindere. Maar u hebt de
beste wijn tot het laatst bewaard!’

Buitenbijbelse lezing — Spinoza, Stelling IV, 67
Een vrij mens denkt over niets minder dan over de dood. En zijn wijsheid is geen
meditatie over de dood, maar over het leven.

- Zingen: Lied 807 : 3, 4

- Overdenking: Het wordt alleen maar mooier

- STILTE

- Zingen: Lied 807 : 5, 6

- Gebeden (met stilte in Onze Vader)

- 1%t collecte

- Zingen: Slotlied 978 (het lied van de aarde)

- Zegen: “Zegene u allen de eeuwige Liefde, amen”.

- Orgelspel

- 2% collecte bij de uitgang



