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- Orgelspel 

- Welkom en mededelingen 

- Aanvangslied: 283 : 1, 2 

- We zwijgen en buigen voor het Mysterie… 

- Woord van vertrouwen: We vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde. 

- Groet: De vrede van Christus met u allen, amen. 

- Lied 283 : 3, 4, 5 

 

- Stilte en gebed 

 

- Lied 713 : 1 

 

- Opstapje naar het thema: Kip of adelaar? 

 

- Lied 362:1 

 

- Lezingen (eigen hertaling WJ, gebaseerd op NBV) 

Genesis 1:26 ‘God zei: Laten wij mensen maken naar ons evenbeeld, als onze 

gelijkenis. Zij zijn verantwoordelijk voor de vissen der zee en de vogels van de 

hemel, over het vee, over de hele aarde en al wat daarop rondkruipt.’ 

Hooglied 2:7 ‘Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je bij de gazellen, bij de 

hinden op het veld, wek de liefde niet, forceer haar niet, voordat het haar 

behaagt.’ 

I Korinthe 12:31-13:1-3 ‘(I Korinthe 12 en 13 horen bij elkaar. Paulus somt 

alle mogelijke gaven op die mensen kunnen hebben en die ook allemaal goed 

zijn, maar dan neemt zijn betoog plotseling een radicale wending – en het is een 

wending omhoog) 

Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog verder 

omhoog voert.  

Al sprak ik de talen van alle mensen en engelen – had ik de liefde niet, ik zou 

niet meer zijn dan een dreunende gong of een schellende cimbaal.  

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al wist ik 

alles wat te weten is en al had ik een geloof dat bergen verzet – had ik de liefde 

niet, ik zou niets zijn.  



Al verkocht ik al mijn bezittingen voor het goede doel en al offerde ik mijn 

lichaam in het vuur – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.  

 

- Lied 362 : 2 

 

Buitenbijbelse lezing: We luisteren naar De enkeling van Jules de Corte 

De enkeling stond op tegen wel honderdduizend dingen 

Hij wou niet met de massamensen mee in het gareel 

Hij wenste in het slavenkoor een vrije stem te zingen 

Maar voordat ie het wist had ie een schorgeschreeuwde keel 

 

Toen hij niet meer kon zingen stond ie op om te gaan spreken 

Tot allen die hij altijd als zijn vrienden had beschouwd 

Die zeiden: wat ie zegt is nog niet eens zo gek bekeken 

Maar toch, voor onze oren wel een tikkeltje te boud 

 

Toen hij niet meer kon spreken stond ie op om te gaan schrijven 

Hij kraste het op de muren van ons meerderheidspaleis 

Opdat wij ons de slaap uit onze ogen zouden wrijven 

Toen sprak er één uit aller naam: veeg uit, dit is te grijs. 

 

De enkeling staat op, omdat ie zelf zijn weg wil kiezen 

Hij vecht tegen het monster van de middelmatigheid 

Hij zal zolang ie leeft bij voorbaat elk gevecht verliezen 

En als ie eindelijk opgeeft, zegt men: zo, die zijn we kwijt. 

 

- Lied 362 : 3 

 

- Meditatie: Geroepen om God te zijn 

- STILTE 

- Orgelspel 

- Lied 568a (Taizé, 5x)  

Ubi caritas, et amor, Deus ibi est:  

Waar zorg is voor elkaar en liefde, daar is God.  

 

- Gebeden (met stilte en Onze Vader) 

- 1ste collecte 

- Slotlied: 791 : 1, 2, 3, 6 

- Zegen: 

Zegene u allen de eeuwige Liefde, amen.  

- Orgelspel 

 

- 2de collecte bij de uitgang 


