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Voorwoord 
 

 

Beste gemeenteleden, 

 

 

Na een echte, Hollandse zomer is het alweer tijd voor de 

“herfsteditie” van onze gemeentegids GastVrij, het informatieblad van en voor onze 

Vrijzinnige Gemeente. 

Op zondag 10 september willen we onze startzondag voor het nieuwe kerkelijke 

seizoen houden, en u leest hierover meer verderop in deze gids. 

 

In het rooster een overzicht van alle komende diensten, na de zomerperiode zijn 

deze weer elke week wisselend om 09.30 uur of 11.00 uur. 

Verder allerlei nieuws, vooruitblikken, en 2 maal een “in memoriam” betreffende 

gemeenteleden. 

 

We begroeten langs deze weg ook de nieuwe inwoners van Zierikzee en omstreken. 

Wij zouden het fijn vinden u te begroeten in onze mooie Gasthuiskerk bij onze 

diensten. GastVrij heet niet alleen ons blad, maar gastvrij willen we ook zijn voor 

iedereen die we welkom mogen heten in ons midden. 

 

Uitgebreide informatie over onze gemeente vindt u op onze website:  

 

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 
 

 

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad, 
 

 Dirk Groenendijk, voorzitter 

  

http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Nu ook een vestiging in Burg-haamstede (kerkstraat 1, 4328 LH) 
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Diensten/vieringen 
 

 DATUM TIJD VOORGANGER 

Zondag 3 september 09.30 uur mw. Barbara Veenman, 

Capelle aan den IJssel 

Zondag 10 september* 11.00 uur dhr. Franck Ploum, 

viering met Brood en Wijn; 

startzondag; zie elders in deze GastVrij 

Zondag 17 september 09.30 uur drs. Nel Roggeband-Baaij, Tholen 

Zondag 24 september* 11.00 uur mw. Lieke Bosveld, Zierikzee 

Zondag 1 oktober 09.30 uur ds. Wim Jansen, Vlissingen 

Zondag 8 oktober* 11.00 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 15 oktober 09.30 uur ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee 

Zondag 22 oktober* 11.00 uur ds. Jeannette van den Beukel, Zonnemaire 

Zondag 29 oktober 09.30 uur mw. Nel Verburg, Den Haag 

Zondag 5 november 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 12 november* 11.00 uur dhr. Franck Ploum, 

herdenking overledenen, met 

medewerking van het Schouws 

Koperensemble 

Zondag 19 november* 11.00 uur mw. Nel Verburg, Den Haag 

Zondag 26 november 09.30 uur dr. Chris Vonck, Brasschaat 

Zondag 3 december 09.30 uur mw. Lieke Bosveld, Zierikzee 

Zondag 10 december** 09.30 uur dhr. Franck Ploum, 

viering met Brood en Wijn 

   

 

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, 

Zierikzee. 
 

Diensten met * aangegeven = Koffiedrinken na de dienst. 

Diensten met ** aangegeven = Koffiedrinken voor de dienst vanaf 9.00 uur. 
 

De liturgie wordt vermeld op de website bij de kerkomroep. 
 

Wijzigingen voorbehouden.  
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GASTVRIJ SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2023 -7- 

Vooruitblik op de vieringen 
 

10 september - Brood en wijnviering 

Tijdens deze viering op startzondag staan we stil bij de betekenis van het ritueel 

rond brood en wijn. Wat doen we eigenlijk wanneer we in de kring staan en ‘tot 

gedachtenis’ het brood delen en de beker rond laten gaan? Welke oude en nieuwe 

woorden verbinden wij aan dit ritueel? Is het een leeg ritueel, uit gewoonte of 

gebruik? Of kunnen we het nog verbinden met die levensweg van Jezus en onze 

eigen levensweg?  

 

Na afloop is er ontmoeting in het kerkcentrum. We horen van elkaar wat de 

verwachtingen zijn voor het nieuwe seizoen. Wat kan er beter in de gemeente? Zijn 

er inhoudelijke wensen? Welke vragen leven er? Een moment van ontmoeting, 

evaluatie en vooruitkijken. 
 

8 oktober - Houvast vinden in woelige tijden 

Bijbelverhalen zijn bronnen. Bronnen van wijsheid waaraan wij ons mogen laven. 

Wijsheid die herkenning oproept, die verbazing wekt en die soms ook schuurt. 

Vaak hebben de verhalen een gelaagdheid die vraagt om dieper te lezen dan de tekst 

zelf. 

Een letterlijke lezing is dan meestal een oppervlakkige lezing. Zo ook met de 

verhalen van deze zondag. Twee verhalen over water. Storm op een meer, en Jezus 

die over water loopt en Petrus die het ook probeert. Waterverhalen die ons 

richtinggevende gedachten willen aanreiken opdat wij niet ten onder gaan, niet 

verdrinken in alles wat er in ons leven op ons afkomt. 
 

12 november - Gedachtenisviering 

Eén keer per jaar nadrukkelijk stilstaan bij hen die ons ontvallen zijn. Onze doden 

van kort en lang geleden. In het bijzonder noemen we de namen van de 

gemeenteleden die in het voorbije jaar gestorven zijn en van wie wij afscheid 

hebben moeten nemen. Een gedachtenisviering waarin verdriet, herinnering en 

liefdevolle verbinding de ruimte krijgt.  

Bij dit alles lezen we het verhaal over een jongen uit Naïn (Lukas 7, 11-23) en naast 

gemeentezang is er prachtige muziek van het koperensemble. 
 

Franck Ploum 
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In memoriam Jacques Rouw 
Op 10 augustus overleed ons gemeentelid Jacques Rouw, echtgenoot van Annelies 

Breugem. Hij werd 77 jaar. Vanwege dementie verbleef hij de laatste weken van 

zijn leven in Borrendamme. Op 16 augustus namen we in de Gasthuiskerk afscheid.  

 

Jacques werd herinnerd als een vriendelijke, pijp-rokende en eigenzinnige man met 

veel humor. Hij was ook een creatief kunstenaar en denker. Hij kon op mensen soms 

wat stug of gesloten overkomen, maar ten diepste was hij zeer geïnteresseerd in de 

ander en wilde graag het gesprek aangaan. Door beschaamd vertrouwen in eerdere 

fases in zijn leven, moest je wel altijd even door zijn gereserveerde houding heen. 

Maar als het contact eenmaal gelegd was en je zijn vertrouwen kreeg dan maakte 

hij je deelgenoot van zijn enorme denkwereld, kennis en creativiteit. Jacques was 

enorm belezen. Niet zo zeer om kennis te verwerven, maar vooral wilde hij de 

wereld daarachter ontdekken. Hij las dan ook veel op het gebied van filosofie, 

geschiedenis, theologie en politiek. Al zijn indrukken verwerkte hij in gedichten en 

schilderijen. Die maakte hij vooral als reflectie voor zichzelf en niet zo zeer om te 

delen met anderen. Jacques verstond de kunst van de verwondering. Hij kon 

verwonderd het universum met al zijn sterren en hemellichamen in zich opnemen, 

maar ook de kwetsbaarheid van een bloem kon een diepe verwondering in hem 

oproepen. Graag deelde hij dit met hen die hem dierbaar waren en leerde ook hen 

de kunst van de verwondering, hij leerde hen anders naar de werkelijkheid kijken. 

 

Prediker was zijn favoriete bijbelboek. Prediker die geen genoegen neemt met een 

leven dat gericht is op het gangbare: geld verdienen, macht veroveren, aanzien 

hebben of bezit vergaren. Dat alles is lucht en leegte en eindigt uiteindelijk met de 

dood. En wat heeft dat dan voor betekenis gehad? Die vraag was voor Jacques 

relevant. Hij wilde een betekenisvol leven leiden. En in zo’n betekenisvol leven 

was, net als bij Prediker, geen plek voor een God die als stoplap diende voor 

problemen die je als mens niet kon oplossen. Hij kon niet geloven in een God die 

aan de touwtjes trok. Hij kon wel geloven in inspiratie, in creativiteit, in mensen die 

oplossingen bedachten. De drijvende en inspirerende kracht van mensen die opstaan 

tegen onderdrukking en de lasten verlichten van de slachtoffers, dat was voor hem 

een goddelijke kracht.  

 

Wij wensen Annelies, de kinderen en 

kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies. 

 

Moge zijn nagedachtenis ons tot zegen zijn. 

 

 Franck Ploum 
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In memoriam Cor Priemus 
Op woensdag 10 augustus jl. overleed na een laatste moeilijke levensperiode op 96-

jarige leeftijd Cornelis Philippus Priemus. Een half jaar verbleef hij in De Wieken, 

waar hij elke dag trouw werd bezocht door zijn vrouw Janny. Daarvoor woonden 

ze in de Manhuisstraat en weer daarvoor jarenlang in de Moggestraat.  

Als jongetje van 10 kende ik hem al. Hij was fietsenmaker in de Jacobstraat bij de 

fa. De Jonge. Later ging hij bij Smit - Bolnes werken. Samen met Cor - hij als diaken 

- in de kerkenraad gezeten toen Jan Assendorp predikant in onze gemeente was. 

Cor is jarenlang als vrijwilliger werkzaam geweest bij onze stedelijke brandweer. 

Ook heeft hij zich jarenlang nuttig gemaakt als bezorger van ons gemeenteblad 

GastVrij en als medewerker van de jaarlijkse kerkbalans. Hij was een man van 

weinig woorden, maar altijd bereid iets voor de kerk te doen. Moge Janny en familie 

sterkte vinden om met dit verlies om te gaan. 

 

 Co van der Valk 
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ZONDER LIEFDE BEN JE NERGENS. 

 

Al kon ik nog zozeer 

In prachtige preken 

Mijn redes afsteken 

En wist wijze woorden op ieder gebied 

Maar had de liefde niet 

Dan was het toch meer 

Wat trommelgekletter 

Gezwets en geschetter 

Had ik de liefde niet. 

 

Al blies ik trompet 

Hoog van de toren 

Al zong ik in koren 

De sterren van de hemel, het hoogste lied 

Maar had de liefde niet 

Dan klonk het toch net 

Als toeters en bellen. 

Ik had niets te vertellen 

Had ik de liefde niet. 

 

Zonder liefde ben ik nergens 

Zonder jullie stel ik niets voor. 

Had ik jullie niet bij me 

Dan ging ik er aan onderdoor. 

Want liefde is echt 

En liefde is aardig 

Is open, oprecht 

En eerlijk, rechtvaardig. 

’t Is liefde die ziet 

Hoe opnieuw te beginnen 

Die ieder verdriet 

Ook de dood kan overwinnen. 

 
Uit het liedboek, Karel Eykman 

Bij 1 Korintiërs 13 
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Crises Noodopvang te Zierikzee 
Naar aanleiding van de collecte van de diaconie van 6 augustus j.l. 

 

Crises Noodopvang te Zierikzee: 

Sinds augustus 2022 is er in de vroegere school ‘De Meije’ aan de Grachtweg een 

locatie gemaakt voor Crises Noodopvang (CNO) om zo het Opvangcentrum in Ter 

Apel te ontlasten.  

Er verblijven 35 - 40 mensen afkomstig uit diverse landen o.a. Syrië, Eritrea, 

Turkije, Myanmar, die na gevaarlijke routes in Nederland hun asielprocedure 

noodgedwongen hier moeten afwachten. De burgerlijke gemeente Schouwen-

Duiveland draagt de verantwoordelijkheid voor de locatie, heeft coördinatoren en 

andere begeleiders in dienst genomen. Met het COA en IND worden noodzakelijke 

contacten onderhouden voor de procedures/ wetgeving. 

Dagelijks zij er 2 beveiligers aanwezig, dit is de normale gang van zaken. Bij 

binnenkomst meld je je als gast, vrijwilliger of familie. Je wordt gastvrij tegemoet 

getreden tussen 10.00 en 17.00 uur. 

Bij de gasten is er grote behoefte aan een eigen plekje/ privacy. 

Kleine opbergkastjes zijn zeer geliefd, evenals kleine tafels of een bureautje. 

Dankzij de bijdragen van de diaconie van de Gasthuiskerk zijn er kleine zaken 

aangeschaft en in dank aanvaard. 

Contact met de gasten is zeker mogelijk, present zijn zonder poespas werkt. Als 

geestelijk verzorger ben ik (Dinie) op verzoek van de burgerlijke gemeente present 

en ga dan een paar keer per maand langs. Kijk wat en speelt of nodig is. Luisteren, 

aandacht geven, soms een spelletje doen of met de kinderen spelen. De inhoud van 

het gesprek bepaalt de gast zelf, luisteren en korte heldere vragen kunnen met 

Google Translate gesteld worden. Gelukkig zijn er ook vrijwilligers, die wekelijks 

Nederlandse taallessen geven. Andere vrijwilligers gaan mee voor bepaalde 

bezoeken aan arts, ziekenhuis. Afleiding bieden, of iets feestelijks organiseren 

wordt erg op prijs gesteld. Op 1e Paasdag is er namens de kerken een mooi boeket 

bloemen gebracht, een uurtje viool gespeeld door een introducee, die dit spontaan 

wilde doen. Met de Pinksteren rode bloemen gebracht. 

Hebt u een idee om iets met een groepje te doen of een paar mensen, laat het weten 

en dan kan in overleg met de leiding de activiteit in diverse talen worden 

aangegeven op het prikbord. Dat werkt!!!!! 

Op 7 juli jl. hebben de gasten met de leiding een gezellig feest georganiseerd, met 

o.a. heerlijke hapjes en salades gemaakt voor de buurt en belangstellenden. Ook 

brachten diverse mensen van alles mee. De sfeer zat er goed in, een grote opkomst, 

prachtig weer, muziek en dans, een kleurrijk ontspannen feest. 

De realiteit van wachten, wachten ….. vraagt veel van de gasten, ontheemd, wat is 

je toekomstperspectief? Wat is de zin van je leven in een heel ander land? Hoe ziet 

je dag eruit? Wat kun je doen naast de taken, die ieder heeft in de maaltijd 

verzorgen, corvee, je eigen plekje?  
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Na 6 maanden in de CNO te zijn mag iemand onder ‘voorwaarden’ 

vrijwilligerswerk doen. Ook dat is een hele zoektocht en enkelen is het al gelukt! 

 

 Hebt u ideeën, laat het weten. 

 

  Wilt u wat meer weten, bel mij dan.  

 

Het ga u allen goed, met hartelijke groet,  

Dinie Eerland  

T:06-53172806 
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Gepensioneerd, maar nog niet helemaal…. 
Op een warme zomeravond voert de weg richting Lutherse kerk. Naast dit lieflijke 

kerkje met haar zwanen, woont Bram de Leeuw. Een verrassend licht huis met een 

mooie binnentuin met Conferenceperen. Vroeger was het een dubbel huis waar een 

groot gezin woonde, hiervan getuigt nog de gemetselde boog in de muur. Bram, 

1956, is geboren in Zaamslag. Afkomstig uit een onderwijzersnest: vader was hoofd 

van de plaatselijke school, moeder was kleuterleidster. “Een goed hervormd nest”, 

aldus Bram. In zijn jeugd heeft hij de manier waarop de zondagen doorgebracht 

werden in snel tempo zien veranderen. “In verkiezingstijd hing er een CHU-poster 

voor ons raam, en we gingen naar de hervormde bakker en de hervormde 

melkboer”. Als jongste van drie kinderen, met een broer en zus boven zich, genoot 

hij hier een zorgeloze jeugd. Wonend naast de school was er altijd veel plaats om 

te spelen. Bram volgde na zijn schooltijd het atheneum in Terneuzen en woonde 

met veel plezier als student in Middelburg, waar hij de Pedagogische Academie 

bezocht. Zijn kostgezin van toen karakteriseert hij als “ontzettend lieve mensen” 

waarvoor hij moed moest verzamelen om te vertellen dat hij na een jaar toch op 

kamers ging. Daar genoot hij van de vrijheid, klassenfuiven op zijn kamers , 

donderdags uitgaan in café de Poort met “zaagsel op de vloer en Bob Marley uit de 

luidspreker.”  

Ook het historische aspect van Middelburg sprak Bram aan. “De bibliotheek was 

toen op het Abdijplein. ’s Winters wanneer de lichtjes aan waren was het een 

magisch gezicht.” 

Vrijdags ging hij op de Zundapp naar de overkant, met de boot richting Zaamslag 

voor een weekend thuis. Na zijn diplomering verrichtte hij, om de tijd te 

overbruggen totdat hij in militaire dienst moest, her en der invalwerkzaamheden 

o.a. als vervangend leerkracht in klas 6 op de lagere school waar ds. Wim Jansen, 

toen onderwijzer, voor klas 5 stond. Bram denkt met goede herinneringen terug aan 

deze tijd . Inmiddels werd hij gevraagd om in Bruinisse alvast te starten op de 

christelijke lagere school. Bram was nl. lid van het CJV, Christelijk Jongeren 

Verbond, en leerde zo op provinciaal niveau mensen kennen, ook vanuit Bruinisse 

waar een vacature onderwijzer was. Men moest eventjes slikken toen de zeer 

langharige Bram zich presenteerde, maar hij was welkom. Dusdanig zelfs, dat zijn 

tijdelijk dienstverband omgezet werd in een vast dienstverband waardoor hij niet 

meer in dienst hoefde.  

Door ditzelfde CJV kruiste het pad van Bram en Ina zich overigens, en mooie 

herinneringen aan vrijwilligerswerk op het CJV schipkamp worden opgehaald. Met 

het schip “Vita Pugna” uit Zierikzee doorkruisten Bram als leiding en Ina als 

kookstaf meer dan veertig jaar geleden met een groep jongeren de Hollandse 

wateren. In de hutten een bijbel. Veel gelachen, veel gezongen en natuurlijk een 

zondagse kampdienst. 

In zijn werkzaam leven ambieerde Bram het docentschap aardrijkskunde. Zaterdags 

ging hij naar Tilburg en volgde daar MO. Hij werd in 1998 gevraagd om op het 

Prins Maurits College Middelharnis woensdagsmiddags aardrijkskunde te geven. 
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Bram denkt hier met plezier aan terug, maar het was een drukke tijd. 

Woensdagochtend lesgeven op de basisschool, stoeltjes op de tafels, boterham eten 

en rap naar Prins Maurits. Later ging hij hier fulltime werken. Dit werd opgevolgd 

door het lesgeven in Terneuzen, waar hij recent gepensioneerd is. Maar nog niet 

helemaal: ‘s maandags gaat hij terug om hier les te geven als vrijwillig 

onderwijsassistent voor anderstaligen. En om de week geeft hij taalles in de 

bibliotheek Zierikzee.  

Meer vrije tijd geeft meer ruimte aan zijn hobby’s: hardlopen, lezen, sudoku, gitaar 

spelen en niet te vergeten voetbal: secretaris van de Bruse Boys! Dit is zijn grootste 

hobby: naast zijn laptop ligt een tweede exemplaar speciaal voor de 

bestuurswerkzaamheden voor de Bruse Boys. De foto 

die Bram aanreikt typeert hem ook, genieten bij de 

prijsuitreiking van het pupillentoernooi van de Bruse 

Boys. “Dat vind ik zo leuk, of ze nu eerste of achtste 

worden, ze zijn zo blij!” 

Bram is lid van een leesclub, waarvoor hij met 

regelmaat een leeswijzer ontvangt met een handreiking 

om een boek te lezen, waarover de club later in gesprek 

gaat. Tussen de boeken prijkt ook een Nijntje boek, 

waarop Bram met trots een foto van de vier 

kleindochters tussen 4 maanden en 5 jaar laat zien: Nine, Elin, Amé en Eva. “Zulke 

leuke meisjes!” Zoon Willem en zijn vriendin Ruth wonen in Bruinisse en zijn 

ouders van drie dochters. Brams dochter Maartje en haar vriend Jelmer wonen in 

Capelle aan den IJssel en zijn ouders van Eva, die binnenkort in het Noorderlicht in 

Rotterdam gedoopt wordt. Dit is een kerk met vier locaties waar veel studenten en 

jonge gezinnen komen.  

Hoe is Bram eigenlijk bij de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee terecht gekomen? 

Tien jaar geleden is hij verhuisd naar Zierikzee. Hij is nog steeds erg blij met zijn 

sfeervolle huis. “Ik voelde me gelijk thuis.” Na enkele keren in de Vrijzinnige 

Gemeente verdiepte het contact zich via de cantorij, waar Bram in meezong. Hij 

vertelt dat hij in het begin moest wennen aan een andere toon in de overdenkingen 

dan hij gewend was. Maar het op prijs stelde om zelf aan het denken gezet te 

worden. Bram houdt van eenvoud in de kerkdienst, en haalt feilloos de 

onderwijsachtergrond van voorgangers eruit. 

Waar kijkt Bram naar uit, nu hij meer vrije tijd heeft? Hij heeft zin om wat meer 

aan lange afstand wandelen te gaan doen, bijvoorbeeld het Nederlands Kustpad. 

“Maar wel tussen mijn vrijwilligerswerk voor anderstaligen door”. Meer vrije tijd 

voor hobby’s en wat structuur door zinvol vrijwilligerswerk vormt een ritme waar 

Bram zich goed bij voelt. 

 

 Ina Braber 
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NIEMAND…… 
Er waren eens 3 mensen: IEMAND, IEDEREEN EN NIEMAND. 

Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld. 

IEDEREEN werd gevraagd dit te doen.  

IEDEREEN dacht echter dat IEMAND het wel zou doen. 

En hoewel IEDEREEN het kon, deed NIEMAND het. 

Hierdoor werd IEMAND boos, omdat het de taak was van IEDEREEN en nu had 

NIEMAND het gedaan. 

IEDEREEN dacht dat IEMAND het had kunnen doen, maar NIEMAND had zich 

gerealiseerd dat niet IEDEREEN het wilde doen. 

Aan het eind beschuldigde IEDEREEN IEMAND omdat NIEMAND deed wat 

IEDEREEN had kunnen doen……….. 

 

Gelezen op internet,  

 

 Dirk Groenendijk 
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Diaconie 
Resultaten periode mei tot en met augustus 2023 

De diaconie heeft de bedragen verdubbeld. 
 

Collecte 3 september 2023: werelddiaconaat; Israël: kinderen leren meer over 

mensenrechten 

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke 

en historische realiteit van hun land. Met een speciaal 

onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis 

for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte 

diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek 

deze in het jodendom hebben. 

Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de 

Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe 

manier naar hun landgenoten kijken. Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke werk.  
 

Collecte 1 oktober 2023: missionair werk; pioniersplek brengt de kerk naar de 

mensen toe 

Een pioniersplek is een initiatief naast de bestaande protestantse (wijk)gemeente. 

Gericht op mensen die ver van de kerk af staan en zich niet makkelijk thuis zullen 

voelen in de kerk zoals die nu wordt vorm gegeven. De beweging is niet: wees 

welkom in onze kerk, kom erbij. De beweging is: wij gaan naar jullie toe en blijven 

daar. De diaconie wil deze projecten binnen Nederland financieel ondersteunen. 
 

Collecte 19 november 2023: Hospice Kaaskenshuis Zierikzee 

“Als de dagen van het leven beperkt zijn, willen wij met zorg 

en aandacht proberen kwaliteit toe te voegen aan de dagen die 

er nog zijn….. thuis of in het hospice”. Daarmee geven zij kort 

weer wat hun werk inhoudt. 

De zorg in het Kaaskenshuis wordt geleverd door vrijwilligers in samenwerking 

met professionele zorgverleners en de huisarts. Het Kaaskenshuis ontvangt subsidie 

van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze subsidie is niet 

voldoende om alle kosten van de exploitatie te dekken. Daarom zijn ze voor een 

groot deel afhankelijk van sponsoring door instellingen, kerken en het bedrijfsleven 

en van giften, legaten en donateursgelden van particulieren. Onze diaconie is vanaf 

het ontstaan, ruim 12 jaar geleden, donateur van het Hospice. 

Door de terugtrekkende beweging van de overheid in de zorg, zijn extra inkomsten 

van harte welkom. Wij willen met deze collecte hier invulling aan geven. 

  

•  7 mei Wilde Ganzen € 43,25 

•  11 juni Kerk zijn met en voor elkaar € 56,80 

•  9 juli Kerk in Actie: Indonesië € 62,60 

•  6 augustus Crisis Noodopvang Zierikzee € 55,05 
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Verantwoording collectes en giften 
In de periode van mei tot en met juli 2023 

 

De kerkrentmeesters  

•  Kerkrentmeesters 

 

: € 595,25 

•  Verjaardagsfonds 

 

: € 50,00 
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TEGELTJES WIJSHEID 
 

Van Einstein 

 

“Blijf uit de buurt van negatieve mensen. 

Ze hebben een probleem voor elke oplossing!” 
 

Dirk Groenendijk 

 

De boodschap is verbinding. Maar hoe dan? 
Dit is een intrigerende vraag in de column hieronder. Op de zaterdag van inlevering 

van kopij voor deze GastVrij staat deze column van Jamal Ouariachi in Trouw. De 

inhoud nodigt uit tot nadenken, tot bezinning, tot ……. 

 

Ben Hoexum 
 

Stop met sporten, ga spelen. 
De Olympische Maffia slaat weer eens toe. Het mensenhatende festijn werd al eens 

gehouden in het Rusland van Poetin, vorig jaar nog in het land van de Oeigoerse 

concentratiekampen. Voor de Spelen in Rio de Janeiro (2016) werden favela's 

schoongeveegd; een jaar later was de stad zo goed als failliet en rees de misdaad 

erger dan vóór de Spelen de pan uit. Waar de Olympische Spelen opduiken, 

verkruimelen mensenrechten en viert corruptie feest. 

In de zomer van 2024 moet Parijs eraan geloven. 'Les Bouquinistes', de beroemde 

boekhandelaren met hun groene stalletjes langs de Seine, worden gesommeerd voor 

de duur van het evenement op te hoepelen. Laat de letteren maar wijken voor de 

allesvernietigende massacultuur van de sport. 

Een sporter ben ik niet, maar ik verkeer vaak met mijn kind in speeltuinen. Laatst 

hing ik ergens vrolijk als een aap aan een klimrek te slingeren toen ik me afvroeg 

waar het toch is misgegaan: wanneer werd spel geïnstitutionaliseerd tot sport? 

Rennen, springen, klimmen: kinderen zijn er dol op, en wat doen volwassenen? Die 

gaan naar een fitnessfabriek. Soms loop ik erlangs (lopen, goed voor je) en dan zie 

ik ze bezig: idioten op loopbanden. Alleen de mens is zo gek om te betalen voor iets 

wat je overal gratis kunt doen: lopen, rennen. Stelletje hamsters in hun tredmolens. 

De institutionalisering van het spel bracht ons voetbalclubs. Schrap het woord club. 

Het zijn beursgenoteerde bedrijven. Ze zijn handelswaar voor Saudische olie- 

boeven, net als hun spelers. Waar gevoetbald wordt, moeten complete 

politiemachten het losgeslagen hooligantuig in bedwang houden. De Fifa is een naar 

corruptie riekende bende, die net zo graag als het Internationaal Olympisch Comité 

neerstrijkt in landen waar mensenrechten als mop verteld worden tijdens het 

martelen. 
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Altijd is de reclameboodschap: verbinding. Hoe dan? Door hun eigen prestaties 

geobsedeerde atleten strijden tégen elkaar, er wordt met vlaggen gewapperd, 

nationalisme viert hoogtij bij sportevenementen. Sport zaait verdeling. 

Wat zeg je? Sporten is gezond? Ik zal eraan denken wanneer ik weer eens zo'n 

hijgende hartaanval-in-wording voorbij zie hardlopen in het park. Voetballers zijn 

om de haverklap geblesseerd. Boksers brengen elkaar onherstelbaar hersenletsel 

toe. Wielrenners zijn uitgemergelde dopingverslaafden die precies hetzelfde doen 

als jij en ik -fietsen- maar dan ietsje harder. Formule 1 is een wereld van 

belastingontduikende knaapjes die onder oorverdovende herrie de atmosfeer nog 

wat verder volpompen met CO2, waardoor er straks nergens ter wereld nog 

natuurijs is om op te schaatsen, en van kunstijs met z'n koelmachines wordt het 

klimaat ook al niet vrolijk.  

Sport is een van de grootste vergissingen die de mensheid ooit heeft begaan. Het is 

tijd om ermee op te houden en weer te gaan spelen. 
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Kerkomroep  
 

U kunt onze diensten als volgt vinden:  

➢ Ga naar de website www.kerkomroep.nl 

➢ en vul in bij Vind uw kerk: Vrijzinnige Gemeente Zierikzee 
  (geef daarna enter of klik op de loep) 

➢ daarna kiest u: Gasthuiskerk - Vrijzinnige Gemeente  

  

Onderaan op de site worden ook de eerdere diensten weergegeven, zodat u ze later 

nog eens kunt beluisteren. 

Als u rechts het blokje Toevoegen aan “Mijn kerken” aanklikt kunt u voortaan bij 

www.kerkomroep.nl via de tab “Mijn Kerken” direct naar ons station. 

 

Ook kunt u de link van de kerkomroep gebruiken die 

rechtsonder op de website van onze wijkgemeente is te 

vinden: www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 

 

Wij wensen u veel luisterplezier toe en mocht u vragen hebben over de kerkomroep, 

laat het ons dan even weten. 

 

Kees Jobse 

  

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/


GASTVRIJ SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2023 -21- 

Kruispunt 
 

De afdeling religie van Radio Schouwen-Duiveland. 

 

Woensdag: 18.00 – 19.00 uur Kruispunt 

   (Kerkelijk informatieprogramma) 

   19.00 – 20.00 uur De Schatkist 

   (Bijbels kinderprogramma) 

   20.00 – 21.00 uur De Levensbron 

   (Herhaling Geestelijk verzoekplatenprogramma) 

 

Donderdag: 09.00 – 10.00 uur Herhaling Kruispunt 

   10.00 – 11.00 uur De Levensbron 

 

Zondag: 08.00 – 09.00 uur Herhaling De Schatkist 

   09.30 of 10.00 uur Kerkdienst 

   Rechtstreeks uit een van de kerken op ons eiland 

 

Etherfrequentie 107.1 FM in Duiveland en 107.8 FM in Schouwen, 

107.6 op de kabel. 

 Redactie: Postbus 121, 4300 AC Zierikzee 

  of 

 Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee 

 

 

 

 

Van de Redactie 
Met dank voor de tijdige toezending van uw 

kopij, delen wij u mede dat het volgende nummer 

eind november/begin december zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 11 november 2023 in te 

leveren bij Redactie GastVrij Steenbank 46, E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 

 

➢ Het redactieteam wordt gevormd door: 

  Ben Hoexum en Dirk Groenendijk 

➢ Adressering en bezorging: 

  Ria Quist, T 415928 

 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken en anonieme brieven te 

weigeren of in te korten. 
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Ledenadministratie    Verhuisbericht 
    Andere informatie 
Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk op peil te houden, verzoeken wij u 

dringend eventueel gewijzigde persoonlijke omstandigheden via onderstaand 

bericht door te geven aan onze scriba: 
 

Ben Hoexum 

Verrenieuwstraat 44 

4301 HZ Zierikzee 

T. 416817 
 

Ook nieuw ingekomenen kunnen zich zo melden. 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Hierbij geef ik de volgende wijzigingen door: 
 

NAAM : _____________________________________________ 

VOORNAMEN : _____________________________________________ 

GEBOORTEDATUM : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand □ persoon □ gezin 

gaat verhuizen naar 
GAAT PER (DATUM) : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand persoon is 

□ gehuwd d.d. ___________________________________________ 

 gehuwd met : ______________________________________________ 

 d.d.____________________________________________ 

□ gescheiden d.d. ___________________________________________ 

□ geboren d.d. ___________________________________________ 

□ overleden d.d. 

____________________________________________ 
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Overige adressen 
VERJAARDAGSFONDS 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

KERKELIJK ONTVANGER 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 
 

KERKBODE 

Abonnementen 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. kerkbode@hervormdzierikzee.nl 
 

VERKOOP COLLECTEBONNEN 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 

E. cojoppa@gmail.com 
 

 

REDACTIE GASTVRIJ 

Dirk Groenendijk      T. 06-53790546 

Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee 

E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 
 

Ben Hoexum   T. 416817 

Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee 

E. hoexum@zeelandnet.nl 
 

Samenstelling 

Cor Kooij   T. 417357 

Oosterscheldestraat 35 • 4302 WG Zierikzee 

E. ckooij01@delta.nl 

BEHEER WEBSITE GASTVRIJ 

Bram Wolthoorn     T. 0113-785510 

Pykeswegje 58 • 4462 PC Goes 

E. bram.wolthoorn@gmail.com 

 

 

Ronald van de Sande     T. 06 47210978 

de Cranestraat 19• 4301 MH Ziereikzee 

E. ronaldvandesande@gmail.com 

 

BEZOEKWERK 

Coördinatie 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 

E. cojoppa@gmail.com 
 

BLOEMEN IN DE KERK 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

 

ORGANISTEN 

Coördinatie 

Giljam Bil   T. 652539 

Poortkade 152 • 4302 VA Zierikzee 

E. giljambil@zeelandnet.nl 

 

KERKCENTRUM 

Havenplein 17 •   T. 412073  

4301 JD Zierikzee 
 

Verhuur 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 

 

 

Diaconie:   IBAN: NL75 RABO 0375169873 

Gemeentewerkfonds, Gemeentegids Vrijzinnige Gemeente en Kerkrentmeesters 

Buitengewone wijkgemeente:  

- IBAN: NL97 RABO 0357 8483 81 of 

- IBAN: NL46 RABO 0373 7336 31 t.n.v. Wijkraad kerkrentm. Buitengew. Wijk. 
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