Vrijzinnige Gemeente Zierikzee
Zondag 18 juni 2023
Psalm 102, “Gebed van een ongelukkige”

Welkom / mededelingen ouderling van dienst

Openingslied:

Votum & drempelgebed:

Lb 283 In de veelheid van geluiden
couplet 1 en 2

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.
voorganger: Wees hier aanwezig,

God van de machten, licht in ons midden,
gemeente: wees een Bevrijder, dat wij herleven.
voorganger: Wees hier aanwezig,
gemeente: dat wij herleven.

Vervolg openingslied:

Lb 283 couplet 3 en 4

Gebed

Schriftlezing: Psalm 102 (vertaling NBV21)
lector: vers 1 t/m 12, voorganger vers 13 t/m
23, lector: vers 24 t/m 29

Lied: Lb 897 Rusteloos ben ik

couplet 1, 2, 3 gesproken door voorganger,
het refrein telkens gezongen door allen
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Overdenking

Tekst:

Stilte

Luisterlied:

Gebeden:

Slotlied:

Zegenbede:
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

Slotlied opnieuw:

Psalm 102 (vrije vertaling Huub Oosterhuis)

Geschreven staat uw Naam (3'07 min.)
CD Die mij droeg, nr.5 (Oosterhuis/Lowenthal)

onderbroken door Lb 367e
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lb 833 Neem mij aan zoals ik ben
1¢ keer orgelvers, 2° keer door allen

In ons hart en in ons huis:

de zegen van God.

In ons komen en in ons gaan:

de vrede van God.

In ons leven, op onze zoektocht:

de liefde van God.

Bij het einde, nieuw begin:

de armen van God om ons te ontvangen
en thuis te brengen.

Amen

Lb 833 Neem mij aan zoals ik ben,
1¢ keer door alle vrouwen, 2° keer door allen




