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Voorwoord 
 

 

Beste gemeenteleden, 

 

 

Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van GastVrij, de 

gemeentegids van onze Vrijzinnige Gemeente. 

 

Na een bedroevend voorjaar, althans qua weersgesteldheid, gaan we straks de zomer 

in, voor onze gemeente altijd een periode van “dienst om de week”. Alle gegevens 

hierover vindt u in het rooster van de diensten en vieringen.  

De kerkenraad hoopt er op dat de diensten ook in de zomer zoveel mogelijk bezocht 

zullen worden. 

 

In dit nummer van GastVrij leest u weer het nieuws over onze Vrijzinnige 

Gemeente. Vooruitblikken op de diensten, verantwoording collectes, enzovoort. In 

een kleine gemeente als de onze kunnen we uiteraard niet spreken van spectaculaire 

nieuwsberichten, maar we zijn er trots op dat we met ons “kleine krootje” nog zulke 

fijne ontmoetingen met elkaar kunnen hebben in de Gasthuiskerk. 

Dit alles onder de bezielende leiding van onze voorganger Franck. 

 

We begroeten langs deze weg ook de nieuwe inwoners van Zierikzee en omstreken. 

Bezoekt u eens één van onze kerkdiensten om de sfeer van de Vrijzinnige Gemeente 

in Zierikzee te proeven. We heten u van harte welkom in de Gasthuiskerk. En kijk 

ook eens op onze website: 

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 
 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet, en voor zowel degenen die op reis gaan 

als voor degenen die thuis blijven: 

Een heel mooie zomer gewenst en als afsluiter een doordenkertje : 

 

“Wat de mensen niet bezitten, daarnaar verlangen zij, 

en wat zij bezitten dat tellen zij niet: 

In de winter snakken zij naar hitte, in de volle zomer 

daarentegen weer naar sneeuw” 
 

Subhashitarnava 
 

Met vriendelijke groet,  
 

 Dirk Groenendijk, voorzitter 

  

http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Nu ook een vestiging in Burg-haamstede (kerkstraat 1, 4328 LH) 
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Diensten/vieringen 
 

 DATUM TIJD VOORGANGER 

Zondag 4 juni 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 11 juni** 09.30 uur dhr. Franck Ploum,  

viering met Brood en Wijn  

Zondag 18 juni 11.00 uur ds. Myrthe Leijdens, Burgh 

Zondag 25 juni** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 2 juli  11.00 uur Geen dienst 

Zondag 9 juli**  09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 16 juli 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 23 juli 09.30 uur ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven 

Zondag 30 juli  11.00 uur Geen dienst 

Zondag 6 augustus 09.30 uur mw. Marianne Zandbergen, Middelburg 

Zondag 13 augustus 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 20 augustus** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 27 augustus 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 3 september 09.30 uur mw. Barbara Veenman,  

Capelle aan den IJssel 

Zondag 10 september* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

viering met Brood en Wijn 

   

 

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, 

Zierikzee. 
 

Diensten met * aangegeven = Koffiedrinken na de dienst. 

Diensten met ** aangegeven = Koffiedrinken voor de dienst vanaf 9.00 uur. 
 

De liturgie wordt vermeld op de website bij de kerkomroep. 
 

Wijzigingen voorbehouden.  
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Terugblik op de vieringen 
Al bijna een traditie met Pasen: muzikale medewerking door klarinet- ensemble 

"Kwartezz" en voor elke bezoeker van de kerkdienst een geel viooltje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitblik op de vieringen 
Serie vieringen over internationale dichters 

 

Dichters hebben ons veel te vertellen. Zoals veel kunstenaars en 

schrijvers verbeelden ze vaak wat onder de oppervlakte al leeft maar nog niet 

zichtbaar is. Een sluimerend ongenoegen, een nieuwe tijd, aankomende 

transformaties, dreigend onheil, terugkijkend naar kunst en taal, zien we we vaak 

dat de kunsten er al over schilderden of schreven. 

Voor de zomerperiode plaatsen we drie dichters. Alle drie zijn ze op hun eigen wijze 

verbonden met grote veranderingen in hun leefomgeving. We horen 

achtereenvolgens: Pablo Neruda (1904-1973) uit Chili, de jonge dichter uit het 

huidige Zuid-Afrika Koleka Putuma (1993-heden) en tot slot de Duitse jood Erich 

Fried (1921-1988). 
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11 juni – Gedichten van Pablo Neruda (Chili) 

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat generaal Pinochet de macht greep in Chili en het 

begin maakte met een bloedig regime van vervolging en moord op politieke 

tegenstanders. Met de staatsgreep kwam er een einde aan het socialistisch 

experiment van president Allende.  

De Chileense dichter Pablo Neruda leefde tot 1973. Zijn overlijden vond plaats 

twaalf dagen na de gewelddadige dood van zijn vriend en president Salvador 

Allende. In de nasleep van deze bloedige militaire coup had de dichter besloten om 

in ballingschap te gaan en het nieuwe regime vanuit het buitenland te bekritiseren. 

Daags voor zijn vertrek werd hij in een ambulance naar het ziekenhuis gevoerd, 

waar hij overleed onder verdachte omstandigheden. In 1972 ontving Neruda de 

Nobelprijs voor de literatuur. De jury schreef: ‘Met de drift van een elementaire 

kracht heeft hij in zijn poëzie het lot en de historie van een heel continent tot leven 

gewekt’. 

 

25 juni - Gedichten Koleka Putuma (Zuid-Afrika) 

We luisteren naar een indrukwekkend en vooral indringend gedicht van de 30-jarige 

Zuid-Afrikaanse dichter Koleka Putuma. In het gedicht 'water' laat ze beeldend, 

krachtig, met humor en tegelijk hartverscheurend voelen hoe het apartheidsverleden 

ook nu nog doorwerkt in de levens van zwarte Zuid-Afrikanen die geboren zijn na 

de val van dat regime.  

  

Beelden, gedachten, God, geloof en kleur worden nog steeds bepaald door koloniaal 

gedachtengoed, door blanke suprematie. Zo is water voor de meeste zwarte Zuid-

Afrikanen niet om gezellig in te zwemmen, maar beeld van ondergang, verdrinking, 

slavenboten, marteling. Zoals op zoveel plekken in de bijbel de duisternis van de 

zee, de diepte van de oervloed overwonnen moet worden, zo is er ook in Zuid-

Afrika nog een lange weg te gaan. Praten en niet zwijgen is de enige optie. Het 

gesprek tussen daders en slachtoffers, tussen slachtoffers onderling is de enige 

uitweg. Dan kan het kwaad overwonnen worden en lopen we over het water/kwaad 

naar elkaar toe om elkaar de hand te reiken en van de ondergang te redden. 'Dan 

kunnen we gaan zwemmen. Gewoon voor de lol.' (Koleka Putuma). 

 

9 juli - Gedichten van Erich Fried (Duitsland/Engeland) 

De Joods-Oostenrijkse dichter/schrijver Erich Fried neemt ons mee in zijn politieke 

denken. Fried werd in 1921 geboren in Wenen. Tijdens de nazitijd vertrok hij naar 

Engeland, waar hij het grootste deel van zijn leven woonde. Schrijven bleef hij 

echter in het Duits. In 1988 overleed hij in het Duitse Baden-Baden. We horen twee 

gedichten over Israël, waarin hij zich afvraagt hoe het kan dat een volk dat als geen 

ander de onderdrukking en vervolging kent een staat vormt die zich precies hieraan 

schuldig maakt. 
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20 augustus – binnen en buiten 

In het evangelie van Matteüs staat een wonderlijke tekst over wat van binnenkomt 

en onrein maakt en wat van buiten komt en niet onrein kan maken. Er is een 

discussie met enkele rechtzinnige leraren die vinden dat de Jezus’ volgelingen zich 

niet aan de reinheidsregels houden en daardoor onrein zouden zijn. Jezus betwist 

dit. Hoe gaan we om met tradities en gebruiken? Welke waarden hechten we 

daaraan? Met welke gebruiken verbinden wij ons echt van binnenuit en welke 

houden wij in stand vanuit gewoonte? We lezen Matteüs 15,21-28. 

 

Franck Ploum 
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Overlijden Ineke den Haan - van der Schelde 
Op maandag 20 februari werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van 

ons trouwe gemeentelid Ineke den Haan - van der Schelde. De afscheidsdienst onder 

leiding van onze eigen voorganger Franck Ploum vond plaats op vrijdag 24 februari 

in de Gasthuiskerk. Het afscheid ademde warmte en betrokkenheid. Naast de 

familie waren er veel gemeenteleden aanwezig. Ineke werd door de kleinkinderen 

gekenschetst als een echte oma, waar ze altijd terug konden komen en die hen 

steunde en nabij was. Franck Ploum legde de nadruk op haar grote gevoel voor 

rechtvaardigheid dat geworteld was in haar geloof. Ook haar oecumenische 

gezindheid en haar eindeloze aandacht en luisterende oor voor anderen werd 

gememoreerd. Psalm 103 werd gelezen, over de blijvende liefde van God en over 

de mens die kwetsbaar is en slechts korte tijd van leven heeft. Het is precies in het 

kwetsbaar durven leven en in het onderhouden van Gods woord van gerechtigheid 

en naastenliefde waarin we die liefde van God mogen ervaren, zelfs over de grens 

van de dood heen. Moge Ineke rusten in vrede. 

 

 Franck Ploum 

 

 

De belangstelling na het overlijden van Ineke bij en na haar begrafenis was 

overweldigend. Hierbij willen wij u bedanken voor uw blijken van medeleven en 

warme woorden. De leegte, die het plotselinge overlijden van Ineke heeft 

achtergelaten wordt er niet minder om maar het is voor ons een troost om te weten 

dat dit bij zoveel mensen wordt ervaren. 

 

We missen haar. 

 

 Levina Cornelisse-den Haan 

 Peter Cornelisse 

 Bas en Mirjam 

 Rik en Amber 

 

“Haar leven moesten wij loslaten 

in ons leven blijven wij haar vasthouden” 
 

Klaproos 25 

4421 MA Kapelle 
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Bezoekers en beheer website 
Wij weten niet of u als lezer van GastVrij wel eens onze website bezoekt. 

De site wordt wekelijks bijgehouden en indien nodig zelfs vaker. Zo wordt voor 

elke zondagsviering de liturgie vermeld. Wij zijn blij dat Bram Wolthoorn zo 

enthousiast en nauwkeurig dit verzorgt. In onze kleine gemeente zijn wij ons als 

kerkenraad bewust dat wij voor dit specifieke werk heel kwetsbaar zijn. Een 

plotselinge uitval van Bram zou direct een probleem opleveren. Heel content zijn 

wij daarom met de snelle oplossing die hiervoor is gevonden: Ronald van de Sande 

heeft met plezier de taak op zich genomen van “back-up en achtervang”. Van harte 

welkom Ronald in het team van vrijwilligers van onze gemeente!  

Hieronder plaatst Bram een overzicht over de omvang van het raadplegen van de 

website. 
 

 Ben Hoexum, scriba  
 

Inmiddels is het aantal bezoekers per maand ten opzichte van de eerste jaren 

gestabiliseerd. In vergelijking met de vergelijkbare periode vorig jaar is het aantal 

bezoekers met + 10% gestegen. Ook het aantal pagina’s dat de bezoekers aanklikt, 

is vergelijkbaar met de aantallen van vorig jaar in dezelfde periode. 
 

 
 



GASTVRIJ JUNI, JULI, AUGUSTUS 2023 -11- 

De top vier bezochte pagina’s zijn: 

➢ Anbi (wettelijke verplichting met o.a. beleidsplannen en financiële 

informatie) 

➢ Vieringenrooster 

➢ Klaas Hendrikse 

➢ Franck Ploum 

 

De top drie “Vieringenrooster”, “Anbi” en “Klaas Hendrikse” wisselen per maand 

van plek. 

 

De vijfde plaats verschilt per maand: de ene keer “activiteiten”, vaak “adressen” en 

soms “kerkenraad”. 

Begin april nam “Goede Vrijdag” de vijfde plek in.  

 

 Bram Wolthoorn 
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Huub Oosterhuis gaf taal voor vrijzinnigheid 
“De steppe zal bloeien”, een lied dat we vast allemaal 

kennen. Eén van de zeer vele liederen van Huub 

Oosterhuis die - naast veel andere – al decennialang 

heel graag in onze gemeente wordt gezongen. In de 

laatste nieuwsbrief van de Vereniging voor Vrijzinnige 

Protestanten wordt verwoord wat Huub Oosterhuis 

heeft betekend en nagelaten: 

“Op paaszondag overleed theoloog en dichter Huub 

Oosterhuis. Ook in de vrijzinnigheid waren zijn liederen zeer geliefd, omdat zij 

verwoordden wat niet verwoord kan worden. Vrijzinnige voorgangers roemen de 

manier waarop Oosterhuis speelde met taal. ‘Zijn liederen geven taal aan wat 

gezegd moet worden,’ aldus VVP-voorzitter Alke Liebich. ‘Hij heeft voor ons een 

schat achtergelaten. Natuurlijk zijn liederen, maar ook veel teksten die blijvend een 

inspiratiebron zijn.’ 

‘Wat maakt zijn taal zo bijzonder?’ zo vraagt Jasper van der Horst, voorganger bij 

de vrijzinnigen in Assen zich af. ‘Ik vermoed dat het vooral de keuze van zijn 

woorden is. Die drukken iets uit van een zoekende manier van geloven die ik 

herken. Wie is God? Wat staat mij te doen? Dat zijn vragen die vanuit zijn teksten 

naar me toekomen, in vele varianten. Het is aan mijzelf om op zoek te gaan naar 

antwoorden. Met Oosterhuis’ woorden blijf ik onderweg, vind ik mensen op mijn 

pad en ook: licht in mensen.’ 

‘De liederen van Huub Oosterhuis gaan al een leven lang met mij mee,’ vertelt 

Monica Schwarz, voorganger van De Bleek in Almelo. ‘Ze zijn een wezenlijk deel 

van mijn geloof geworden. Dat heeft te maken met de poëtische taal van zijn 

liederen. Geloofstaal is beeldtaal, en poëzie is dat ook. Het is taal die ruimte geeft 

aan het geheim zónder het te kunnen en willen vastleggen in geloofsleer. In de 

liederen van Oosterhuis klinkt het geheim door en roept de beeldtaal gevoel op. Het 

zijn voor mij liederen die uitdrukking zijn van een zoekend geloven dat 

tegelijkertijd toch ook heel rotsvast en vol vertrouwen is.’ 

Nick Everts is doopsgezind predikant in de noordelijke provincies. Hij zegt: 

‘Vrijzinnigen zingen vaak oude liedjes met een korreltje zout. Mogelijk door gebrek 

aan beter of nostalgie. Huub Oosterhuis bewees dat er geen afstand hoeft te bestaan 

tussen zoekend geloven en zingen. Hij hervond ruimte voor het mysterie.’ Hij merkt 

wel op dat volgende generaties minder met Oosterhuis hebben en vraagt zich af of 

er een nieuwe theoloog-dichter kan opstaan. 

De poëzie van Oosterhuis sprak ook mensen aan die opgroeiden in een streng 

gelovige omgeving, daar afscheid van namen en op zoek gingen. Zo iemand is 

Martine Wassenaar, vrijzinnig voorganger in ’s-Gravenzande. ‘De nieuwe 

dichterlijke taal betekende voor mij dat ik een nieuw huis had gevonden om na mijn 

loskomen van de Gereformeerde Bond in te kunnen wonen.’ 

Ook Karl van Klaveren, vrijzinnig voorganger in Den Haag en Zoetermeer, heeft 

hetzelfde ervaren: ‘De poëzie van Oosterhuis heeft me gered van de leegte en de 
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volheid geleerd van de liefde. Het zoekende en tastende verlangen. Liefde en leegte 

zijn spiegelbeelden zoals God en mens, lichaam en ziel, het niets en het al. In de 

poëzie van Huub Oosterhuis belichaamde zich soms iets van dat paradoxale visioen. 

Heel concreet, heel abstract ook. Zoals God is, niet is, wordt. Dwars door breuken 

en barsten heen. Met vallen en opstaan. Of om het te zeggen in zijn onnavolgbare 

taalspel.’ 

Suzanne Groote, werkzaam voor de protestantse gemeente Zuidwolde, groeide op 

in een evangelische kerk, waar taal werd gebruikt die veel kapot maakte. ‘Door de 

nieuwe woorden van Oosterhuis leerde ik opnieuw in mijzelf te geloven. De teksten 

hebben me geholpen in mijn leven, om bij mijn gevoel te komen. En dat ik me niet 

eenzaam hoefde te voelen.’ 

Overigens beperkte de invloed van Oosterhuis zich niet tot de kerk. Een paar jaar 

geleden zong het tienjarig meisje Yosina bij de Voice Kids het liedje ‘Ken je mij’. 

Het bekende lied dat Huub Oosterhuis had geschreven en door zijn dochter Trijntje 

werd gezongen. Yosina won er de Voice Kids mee. ‘Ik denk dat dat lied en de 

vertolking door dit meisje in heel Nederland een verpletterende indruk gemaakt 

heeft,’ zo memoreert vrijzinnig voorganger Hans le Grand. ‘Het is fascinerend hoe 

zo'n toch diep religieus lied, op zo'n moment heel Nederland in vervoering brengt, 

ongetwijfeld ook velen die niets met geloof hebben.’ 

Daarnaast stond Oosterhuis aan de wieg van De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Dat 

dit cultureel centrum ook mensen in hun leven kan helpen, weet Maria Bolijn, 

voorganger in Vaassen: ‘Dankzij het bestaan hiervan heb ik een jonge vrouw 

kunnen helpen in een zeer moeilijke periode in haar leven. In de workshop van het 

Filosofisch Lab, waar ik haar attent op maakte, heeft zij ervaren hoe het kan zijn als 

mensen naar elkaar luisteren en elkaar oprecht proberen te helpen. Het was een 

keerpunt in haar leven.’ 

De invloed van Huub Oosterhuis is dus zo groot, dat je eigenlijk niet om hem heen 

kunt. Dat verwoordt Martijn Junte, vrijzinnig voorganger in Delft: ‘Hij was een 

grote vernieuwer. Een persoon van het formaat waarbij commentaar als ‘ik hou niet 

zo van zijn liederen’ eigenlijk misplaatst is, omdat hij met zijn liederen zoveel heeft 

betekend voor zoveel mensen, omdat hij zoveel meer heeft betekend dan alleen het 

leveren van inmiddels klassieke liturgische muziek’.” 

 

 Ben Hoexum 
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Samenvatting jaarrekening 2022 t.o.v. begroting 2022 en 
jaarrekening 2021 
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Toelichting exploitatieoverzicht 2022 van de wijkraad van kerkrentmeesters 

Op de pagina hiervoor ziet u het exploitatieresultaat van 2022 en 2021 met daarnaast 

de begroting zoals die begin 2022 voor dat jaar gemaakt is.  

Om een reëel beeld te schetsen van het resultaat is het goed te kijken naar het “saldo 

baten -/- lasten”. Dit was in 2022 een tekort van € 518,- terwijl een tekort van              

€ 4.683,- was geprognosticeerd. En dat is een flinke meevaller van afgerond                

€ 4.000,-. 

De voornaamste oorzaken hiervoor waren: 

• De hogere baten werden voor het grootste deel gehaald uit de collectes van onze 

kerkdiensten: € 1.600,- meer dan in 2021 en in dit geval ook € 1.600,- meer dan 

begroot. Daarentegen waren de rentebaten weliswaar iets hoger dan in 2021 

maar € 700,- lager dan begroot. 

• De lasten van overige eigendommen en inventaris waren begroot op ruim              

€ 6.000,-, maar waren € 2.800,- lager als gevolg van een incidentele bijdrage van 

het Legaat Dekker van € 1.625,- en daarnaast waren de overige lasten bijna            

€ 1.200,- minder dan verwacht. 

• De pastoraatkosten waren weliswaar hoger dan in 2021, maar toch € 700,- 

minder dan begroot. Dit als gevolg van het feit dat we ook in 2022 minder 

diensten hebben gedraaid dan normaal voor een geheel jaar. 

• En de kosten voor kerkdiensten waren € 500,- meer dan begroot en slechts             

€ 100,- meer dan in 2021. 
 

Tot slot wordt vermeld een (niet-gerealiseerd) koersverlies van beleggingen van           

€ 17.800,- in 2022 tegenover koerswinst van € 5.140,- in 2021. Dit is enigszins 

verontrustend, maar op de langere termijn kan zich dat weer herstellen. 
 

De koersdaling is vnl. het gevolg van de oorlog in Oekraïne en het vertrouwen in 

financiële instellingen. Het koersverloop is nu redelijk stabiel zelfs weer iets 

stijgend. 
 

De kerkrentmeesters 
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Diaconie 
Resultaten periode maart tot en met april 2023 

De diaconie heeft beide bedragen verdubbeld. 

 

Samenvatting Diaconie 2022 t.o.v. jaarrekening 2021 

 
 

Collecte 11 juni 2023: binnenlands diaconaat: Kerk-zijn met en voor elkaar 

Kerk zijn doe je met elkaar. 

In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen 

willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil 

lokale kerken in arme regio's van Nederland ondersteunen. In 2019 zijn drie 

proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve 

•  5 maart Werelddiaconaat, tbv Ghana € 70,10 

•  2 april Sirkelslag € 35,00 
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manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in 

armoede leven.  

Kerken in Oost-Groningen en Limburg zoeken hoe zij een antwoord kunnen geven 

op de grote armoede in hun omgeving. Ook aan de randen van ons land, ver van de 

Randstad, is de armoede groot. Die armoede wordt veelal doorgegeven van 

generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn vaak geen voorzieningen voor 

jongeren om uitgedaagd of opgevangen te worden. Juist in deze regio’s zijn de 

kerken klein en hebben weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie 

toch iets doen voor een grote groep mensen die leven in kwetsbare 

omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in 

armoede en niet persé perspectief hebben op een betere toekomst? 

Steun dit werk 

Wilt u meehelpen om het diaconale werk op deze kwetsbare plekken in Nederland 

vorm te geven? 

 

Collecte 9 juni: Werelddiaconaat: Indonesië; pastorale en praktische hulp 

voor migranten 

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is één van de 

armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen 

trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het 

buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten 

hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk 

slachtoffer worden van mensenhandel.  

De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet 

economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en 

praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. 

 

Collecte 6 augustus: Open keuze 

We hebben weer een datum open gelaten om aan de hand van de dan geldende 

actualiteit te kunnen beslissen waar de collecte voor bestemd is. 

Eventuele suggesties zijn van harte welkom. 

 

Verantwoording collectes en giften 
In de periode van februari 2023 tot en met april 2023 

 

De kerkrentmeesters 

 

 

  

•  Kerkrentmeesters 

 

: € 707,50 

•  Verjaardagsfonds 

 

: € 50,00 
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Koster 
Onze nieuwe koster Rogier balancerend op de hoge 

trap om de te zingen liederen op de borden te zetten. 

Gelukkig hebben we nu ook heel vaak een kant en 

klare liturgie waar de liederen op staan. 
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Eigen verantwoording nemen 
In een historisch pand in Zierikzee woont Jan 

Jaap Maarsen (1958) samen met Marion 

Ligthart. Zondags zien we hem vaak in de 

kerkenraadsbank zitten, als secretaris-

penningmeester van de diaconie van de 

Vrijzinnige Gemeente Zierikzee. De tongval 

van Jan Jaap verraadt dat hij een import-

Zeeuw is. “Kwart-Zeeuw”, corrigeert Jan Jaap. 

Zijn opa kwam oorspronkelijk uit Serooskerke 

op Schouwen, maar verhuisde naar Den 

Helder om dienst te nemen in de marine. Van 

de verdere familie zijn velen verdronken, toen 

zij tijdens de dijkdoorbraak bij de 

watersnoodramp van 1953 vluchtten naar een hoger gelegen huis bij Burghsluis. 

Jan Jaap is in het tuindorp Schiebroek bij Rotterdam geboren en getogen. Objectief 

gezien is hij de middelste van het gezin, maar hij heeft zichzelf meer als eenling 

ervaren. Als eerste broertje na twee zussen had hij “drie moeders”. De twee broers 

die na hem geboren zijn, waren nakomertjes. Het gezin was protestant christelijk, 

Jan Jaap volgde de zondagschool. Zijn vader en moeder waren beiden logopedist. 

Vader was daarnaast hoofd van de middelbare school P.J. Evertsen voor dove en 

slechthorende kinderen te Rotterdam, het tegenwoordige Auris College.  

Jan Jaap schetst zichzelf als een “redelijk eigenwijze”, solist, die graag zijn eigen 

pad volgt. Hij kon niet aarden op zijn toenmalig atheneum in Rotterdam, zodat zijn 

vader hem onder zijn hoede nam op zijn eigen school. Dit resulteerde in een vervolg 

op de laboratoriumschool waar hij zijn HBO diploma laborant haalde. “Met een 

beetje geluk”, want soms bevond Jan Jaap zich meer in het biljartcentrum Weena 

dan in de schoolbanken. Nog voor zijn diplomering vertrok hij naar Saoedi Arabië 

waar hij een jaar lang hoofd laborant was met twee medewerkers, een Sri Lankaan 

en een gevluchte Somaliër. Ze woonden in de compound. Het werk bestond o.a. uit 

drinkwateronderzoek. Ter verstrooiing brouwden de laboranten ook hun eigen bier 

en wijn.  

In die jaren verhuisde de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem, wat internationale 

spanning gaf, waardoor hij en andere Nederlanders heel voorzichtig moesten zijn. 

Jan Jaap heeft in die tijd geleerd om flexibel te zijn en te roeien met de riemen die 

er waren. 24 uur elektriciteit was bijvoorbeeld helemaal niet vanzelfsprekend, zodat 

het werk uitgevoerd moest worden wanneer het mogelijk was. 

Terugkomend in Nederland was de tijd aangebroken dat het erg moeilijk was om 

werk te vinden. Jan Jaap betitelt dit als “de verloren generatie”, die te maken kreeg 

met werkeloosheid. Hij nam banen aan in allerlei laboratoria. Tenslotte kreeg hij 

vast werk als chemisch laborant bij een bedrijf in kunstmest in Rotterdam 

Rijnmond. Hier werkt hij nog steeds, na 4 x om de 7 jaar ontslag aangezegd 

gekregen te hebben, door reorganisatie, verhuizing van bedrijfsonderdelen naar het 
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buitenland enz. Omdat het niet met zijn functioneren te maken had mocht hij op het 

laatste nippertje toch steeds weer blijven, zij het in een andere setting. “Maar dit 

doet natuurlijk wel iets met je”. Hij werkt nu 12 jaar op het lab in het Botlekgebied 

en wil hier graag blijven tot zijn pensioen. “12 jaar…de vloek is doorbroken”.  

Inmiddels is hij getrouwd met Marion en zijn zij ouders van hun uitwonende 

kinderen Maarten (1989) en Marije (1995). Beiden spreken met warmte over hun 

kinderen en hun partners die inmiddels in Burgh-Haamstede en Amsterdam, 

binnenkort Brabant, wonen. Heel bijzonder is het dat Jan Jaap en Marion elkaar al 

van geboorte kennen. Ook Marions moeder, in herinnering Bea Ligthart uit onze 

gemeente, was logopediste. De beide moeders waren vriendinnen en Jan Jaap en 

Marion hebben nog samen in de box gezeten!  

Hoe ontspant Jan Jaap zich naast zijn werk? Zijn dagen zijn gevuld, ook in 

coronatijd reed hij op en neer naar de Botlek, omdat hij solistisch in zijn lab werkt. 

Hij noemt allereerst bestuursfuncties: vroeger bestuurswerk voor de padvinderij in 

de Hoeksche Waard en CJV Zierikzee, nu de vakbond, de ondernemingsraad, de 

personeelsvereniging, de diaconie. Over dat laatste vertelt hij met onderkoelde 

humor, verwijzend naar zijn werkzaam leven: “ik begin als diaken en de kerk gaat 

dicht”. Ook hier was de reden extern, namelijk corona, en ook hier startte hij weer 

op, toen de kerken weer open gingen. 

Wat spreekt Jan Jaap aan bij de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee, die hij door Bea 

leerde kennen? ”Ik hou van de eigen verantwoording nemen. Dat we niet simpelweg 

iets aannemen omdat het opgeschreven staat, maar je je eigen mening mag en moet 

vormen. En als diaken vind ik het sociale aspect belangrijk.” Hoe komt het dat Jan 

Jaap, die zich als solist profileert, zoveel vrijwilligerswerk doet? Jan Jaap nuanceert 

dit zelf door te vermelden dat het solistische taken binnen een groep zijn. Alhoewel 

hij stelt, dat een nieuwe collega diaken zeker welkom zou zijn, om mee te 

overleggen. 

Naast deze functies gaat hij graag met Marion op vakantie, houdt van science fiction 

lezen, en muziek luisteren, variërend van klassiek tot classic rock, zoals Pink Floyd. 

Tenslotte vertelt Jan Jaap nog wat weetjes over hun sfeervolle huis. De trap dateert 

van 1850, de keuken is in 1960 aangebouwd. Dochter Marije sliep vroeger in een 

kamer waar nog een luik in de schoorsteen zat, om vlees te roken. Het huis zelf 

stamt uit 1700. In de huiskamer was oorspronkelijk een waterput.  

Een markant huis voor een kwart-Zeeuw die graag zijn eigen pad volgt. 

 

Ina Braber 
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Sam`s kledinginzameling 2023 
 

Op maandag 27 maart jl werd deze actie weer gehouden. Als 

contactpersoon van onze gemeente zamelde Corrie 

Goudswaard gedurende het afgelopen jaar weer allerlei 

huishoudtextiel en kleding in. 

En, ongelooflijk, nog steeds met stijgende lijn. Want het 

resultaat was opnieuw weer beter dan afgelopen jaar! Dit jaar 

konden er bij Corrie maar liefst 98 zakken met een geschat gewicht van 535 kilo 

textiel opgehaald worden! Geweldig! En Corrie heeft al aangegeven ook de 

komende tijd weer contactadres te zijn. Op naar een nieuwe score in 2024!! 

 

Namens alle noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood: hartelijk dank! 

 

TEGELTJES WIJSHEID 
 

 

“We leven niet in een door God verlaten wereld. 

We leven in een wereld die hun God verlaten heeft” 
 

 

 

 

Zelfkennis 
De Libanese dichter en schilder Kahlil Gibran heeft ongeveer honderd jaar geleden 

het boek ‘De Profeet’ geschreven. Op de achterzijde is vermeld: “Het is een 

onvergetelijk, onvergankelijk en onvervangbaar werk geworden. Ook in Nederland, 

waar het een immer groeiende lezerskring vond, waar er bij doop en bij huwelijk, 

bij geboorte en dood, bij feestelijke en minder feestelijke gelegenheden passende 

woorden aan ontleend werden, door mensen van allerlei overtuiging en afkomst, 

door gelovigen en ongelovigen, door dominees en pastoors, door jongeren en 

ouderen, door armen en rijken.” 

Het boek blinkt uit in schoonheid van taal. Verheffend. Het brengt je naar de 

hoogten en diepten van het leven. Gibran schrijft over zelfkennis: “En een man zei: 

Spreekt tot ons over zelfkennis. En hij antwoordde, zeggende: Je harten kennen in 

stilte de geheimen van de dagen en nachten. Maar je oren dorsten naar de klank van 

’s harten kennis. Je zou in woorden willen kennen wat je altijd in gedachten hebt 

gekend. Je zou met je vingers het naakte lichaam van je dromen willen betasten. 

 

En zo is het goed. 

De verborgen bron van je ziel moet opwellen en murmelend naar de zee stromen; 

en de schat uit je oneindige diepten zal aan je ogen geopenbaard worden. Maar laat 
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er geen weegschaal zijn om je onbekende schat te wegen; en peil niet de diepten 

van je kennis met staf of dieplood. Want het zelf is een grenzeloze en onmetelijke 

zee. Zeg niet: ‘Ik heb de waarheid gevonden,’ maar liever: ’Ik heb een waarheid 

gevonden.’ Zeg niet: ‘Ik heb het pad der ziel gevonden,’ zeg liever: ‘Ik ben de ziel 

op mijn pad tegengekomen.’ Want de ziel gaat langs alle paden. De ziel wandelt 

niet langs een lijn, noch groeit zij als een riet. De ziel ontplooit zich als een lotus 

met talloze bloembladen.” 

 

 Ben Hoexum 
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Kerkomroep  
 

U kunt onze diensten als volgt vinden:  

➢ Ga naar de website www.kerkomroep.nl 

➢ en vul in bij Vind uw kerk: Vrijzinnige Gemeente Zierikzee 
  (geef daarna enter of klik op de loep) 

➢ daarna kiest u: Gasthuiskerk - Vrijzinnige Gemeente  

  

Onderaan op de site worden ook de eerdere diensten weergegeven, zodat u ze later 

nog eens kunt beluisteren. 

Als u rechts het blokje Toevoegen aan “Mijn kerken” aanklikt kunt u voortaan bij 

www.kerkomroep.nl via de tab “Mijn Kerken” direct naar ons station. 

 

Ook kunt u de link van de kerkomroep gebruiken die 

rechtsonder op de website van onze wijkgemeente is te 

vinden: www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 

 

Wij wensen u veel luisterplezier toe en mocht u vragen hebben over de kerkomroep, 

laat het ons dan even weten. 

 

Kees Jobse 

  

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Kruispunt 
 

De afdeling religie van Radio Schouwen-Duiveland. 

 

Woensdag: 18.00 – 19.00 uur Kruispunt 

   (Kerkelijk informatieprogramma) 

   19.00 – 20.00 uur De Schatkist 

   (Bijbels kinderprogramma) 

   20.00 – 21.00 uur De Levensbron 

   (Herhaling Geestelijk verzoekplatenprogramma) 

 

Donderdag: 09.00 – 10.00 uur Herhaling Kruispunt 

   10.00 – 11.00 uur De Levensbron 

 

Zondag: 08.00 – 09.00 uur Herhaling De Schatkist 

   09.30 of 10.00 uur Kerkdienst 

   Rechtstreeks uit een van de kerken op ons eiland 

 

Etherfrequentie 107.1 FM in Duiveland en 107.8 FM in Schouwen, 

107.6 op de kabel. 

 Redactie: Postbus 121, 4300 AC Zierikzee 

  of 

 Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee 

 

 

 

 

Van de Redactie 
Met dank voor de tijdige toezending van uw 

kopij, delen wij u mede dat het volgende nummer 

eind augustus/begin september zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 12 augustus 2023 in te 

leveren bij Redactie GastVrij Steenbank 46, E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 

 

➢ Het redactieteam wordt gevormd door: 

  Ben Hoexum en Dirk Groenendijk 

➢ Adressering en bezorging: 

  Ria Quist, T 415928 

 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken en anonieme brieven te 

weigeren of in te korten. 
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Ledenadministratie    Verhuisbericht 
    Andere informatie 
Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk op peil te houden, verzoeken wij u 

dringend eventueel gewijzigde persoonlijke omstandigheden via onderstaand 

bericht door te geven aan onze scriba: 
 

Ben Hoexum 

Verrenieuwstraat 44 

4301 HZ Zierikzee 

T. 416817 
 

Ook nieuw ingekomenen kunnen zich zo melden. 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Hierbij geef ik de volgende wijzigingen door: 
 

NAAM : _____________________________________________ 

VOORNAMEN : _____________________________________________ 

GEBOORTEDATUM : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand □ persoon □ gezin 

gaat verhuizen naar 
GAAT PER (DATUM) : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand persoon is 

□ gehuwd d.d. ___________________________________________ 

 gehuwd met : ______________________________________________ 

 d.d.____________________________________________ 

□ gescheiden d.d. ___________________________________________ 

□ geboren d.d. ___________________________________________ 

□ overleden d.d. 

____________________________________________ 
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Overige adressen 
VERJAARDAGSFONDS 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

KERKELIJK ONTVANGER 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 
 

KERKBODE 

Abonnementen 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. kerkbode@hervormdzierikzee.nl 
 

VERKOOP COLLECTEBONNEN 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 
 
 

 

REDACTIE GASTVRIJ 

Dirk Groenendijk      T. 06-53790546 

Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee 

E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 
 

Ben Hoexum   T. 416817 

Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee 

E. hoexum@zeelandnet.nl 
 

Samenstelling 

Cor Kooij   T. 417357 

Oosterscheldestraat 35 • 4302 WG Zierikzee 

E. ckooij01@delta.nl 

BEHEER WEBSITE GASTVRIJ 

Bram Wolthoorn     T. 0113-785510 

Pykeswegje 58 • 4462 PC Goes 

E. bram.wolthoorn@gmail.com 

 

 

Ronald van de Sande     T. 06 47210978 

de Cranestraat 19• 4301 MH Ziereikzee 

E. ronaldvandesande@gmail.com 

 

BEZOEKWERK 

Coördinatie 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 

 
 

BLOEMEN IN DE KERK 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

 

ORGANISTEN 

Coördinatie 

Giljam Bil   T. 652539 

Poortkade 152 • 4302 VA Zierikzee 

E. giljambil@zeelandnet.nl 

 

KERKCENTRUM 

Havenplein 17 •   T. 412073  

4301 JD Zierikzee 
 

Verhuur 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 

 

 

Diaconie:   IBAN: NL75 RABO 0375169873 

Gemeentewerkfonds, Gemeentegids Vrijzinnige Gemeente en Kerkrentmeesters 

Buitengewone wijkgemeente:  

- IBAN: NL97 RABO 0357 8483 81 of 

- IBAN: NL46 RABO 0373 7336 31 t.n.v. Wijkraad kerkrentm. Buitengew. Wijk. 
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