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De wereld houdt haar adem in  
oorlog is weer geboden. 
Een taal van wapens en gewin 
mensen die mensen doden. 
In hoop en vrees een lange stoet 
voortvluchtig, opgejaagden  
zij die hun leven wagen. 
 
Kom Geest van liefde en van moed 
open het hart van diegenen 
voor wie geen leven er toe doet, 
die liefde doet verstenen.   
Laat jouw Woord in hen binnen gaan 
dat toch tot bloei mogen komen 
steden van eeuwige vrede.  
 
Dat wij niet lopen in de ban  
van steeds weer oorlogswerken.  
Maar dromen blijven dat het kan 
eind aan het recht van de sterken. 
Jouw droom die ooit wordt waargemaakt 
geluk groeit op de aarde 
niemand die vlucht voor een wapen.  
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