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Orgelspel  Praeambulum in d  
Heinrich Scheidemann 1595-1663 

 
 
Opening en mededelingen door de kerkenraad 
 
 

 Allen gaan staan – indien mogelijk 
 
Lied – Vrede voor jou C1+2 (eigen bundel) 
t. Jan van Opbergen – mel. Zomaar een dak  
 

Vrede voor jou hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou en iedereen. 
 
Niemand komt hier vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen een te klein, 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar 
tot ooit en overal 
wij leven met elkaar. 

 
 

Drempeltekst 
 

Allen zijt gij zonen-en-dochters van God 
door het vertrouwen in Messias Jezus. 
Want gij allen hebt u met messias bekleed. 
Daarin is geen Jood of Griek meer, 
geen slaaf of vrije, 
geen mannelijk en vrouwelijk 
want allen zijt gij één in Messias Jezus.  
 

    Galaten 3:26-28 - Vertaling: Alex van Heusden 
 
  Gemeente gaat zitten 



 2 

Vervolg lied – Vrede voor jou – couplet 3 
 

Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, 
jij die de wereld verder draagt: 
Kom naar ons tot, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt, 
tijd om te leven, kans om te zijn: 
een plek om nu en ooit 
gezien, aanvaard te zijn. 

 
 
 

Ten geleide – stilte - gebed 
 
 
 
 

SOMS EVEN / Zijn alsof niet  
(t. Huub Oosterhuis/m. Liedboek Psalm 65 / Straatsburg 1545)  
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2. Zijn alsof toch, op hoop van zegen:  
 een hand die handen groet.  
 Alsof een mens mag overleven,  
 wel sterft maar niet voorgoed.  
 Ooit even waar te zijn, ontkomen  
 aan klacht en troost en schijn:  
 ontwaken, licht geraakt, genomen,  
 gekend zoals wij zijn.  
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Uit de brief van Paulus aan de Galaten  
Vertaling: Alex van Heusden 
 

1,1-8  
Paulus, gezondene (apostolos),  
niet vanwege mensen en niet door een mens, 
maar door Jezus Messias en God die hem opwekt uit de doden, 
en alle broeders die bij mij zijn, 
aan de ekklèsiai van Galatië. 
…. 
Genade voor jullie en vrede 
vanwege God en Jezus Messias 
…. 
 
Ik ben verbaasd dat jullie je zo snel hebben laten afbrengen  
van hem die jullie geroepen heeft in de genade van Messias 
naar ander goed nieuws (euaggelion) 
terwijl dat andere [goede nieuws] er niet is. 
Maar enkelen hebben jullie op het verkeerde been willen zetten 
door het goede nieuws van de Messias te verdraaien. 
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3,1-9 
O onverstandige Galaten, 
wie heeft jullie betoverd - 
aan jullie is toch Jezus Messias als gekruisigde gepresenteerd? 
Enkel dit wil ik van jullie weten: 
hebben jullie de geest ontvangen uit werken van Thora  
of door te horen over vertrouwen? 
Zijn jullie zo onverstandig? 
Jullie zijn begonnen met geest, 
nu eindigen jullie met vlees? 
Wat jullie beleefd hebben, is dat voor niets geweest? 
Die dan jullie de geest schenkt 
en krachten werkt onder jullie - 
uit werken van Thora of door te horen over vertrouwen? 
Zoals Abraham ‘vertrouwde op God    
en het werd hem gerekend tot waarachtigheid’ Cit. Gen. 15:6 
Jullie kunnen hieruit opmaken: 
die uit vertrouwen zijn, die zijn kinderen van Abraham. 
En de Schrift die voorzag 
dat God uit vertrouwen de volkeren waarmaakt, 
heeft vooraf aan Abraham het goede nieuws gebracht: 
‘In jou zullen alle volkeren gezegend worden.’ Cit. Gen. 12:3 
Zo worden zij die uit vertrouwen zijn, 
gezegend met de vertrouwende Abraham. 
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Toespraak     
 
 
Orgelspel improvisaties op ‘Lied van Paulus’ 
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Lied van Paulus 
(t. Huub Oosterhuis; m. Antoine Oomen) 
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Voorbede – stil gebed  
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‘Onze Vader’ – Bron van leven 
 
 

Gij, Bron van leven, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk van vrede moge komen. 
 

Geef brood van alle dag, 
eenheid in verscheidenheid 
vergevingsgezindheid waar  
onvrede en wrok heersen.  
 

Geef dat wij onszelf en elkaar  
niet beladen met schuld. 
 

Draag ons door de  
beproevingen van het leven  
en verdrijf het kwaad met liefde. 

 

Want in uw woord is toekomst 
woont kracht, liefde en zegen 
vandaag en altijd. Amen. 

 
   Gemeente gaat staan 
 
Wonen overal, nergens thuis 
t. Huub Oosterhuis – m. Willie den Hollander 

 



 10 

Wonen overal even thuis 
Handel en wandel en huis na huis 
Loven en bieden op waarheid en waan, 
Wagen en winnen en verder gaan 
Mensen, veel geluk. 

 
Afscheid en Zegenbede 

 

Wonen overal bijna thuis 
Aarde mijn hemel mijn vadershuis 
Stijgende sterren, de lach van de maan 
Mensen die dromend een stem verstaan 
Mensen, veel geluk.  

 
 
Orgelspel Aria  

Jean Baptiste Loeillet (1680-1730) 
 
 
 

Collecten bij de uitgang 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


